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TOTTENHAM'IN YILDIZI 

HARRY KANE, PREMIER 
LİG'DEKİ 100. GOLÜNÜN 
ARDINDAN İNGİLİZ “THE 
PLAYERS TRIBUNE” SİTESİ İÇİN SIFIR'DAN 100'E GİDEN YOLUNU 
KALEME ALDI. 


ÇEVİRİ: Didem Dilmen 


ocukken başarısızlık komik şeydir. 

Babam ve erkek kardeşimle futbol 

oynamak için Chingford'daki evimizin arkasındaki parka giderdik. Kale yoktu. 
Düzgün bir zemin yoktu. Bize bir miktar çim ve iki ağaç verirseniz mutlu oluyorduk. O zamanlar 
Arsenal altyapısında oynuyordum. Düşman hattındaydım ama yine de benim için harika bir fırsattı. 
8 yaşımdayken 
parkta babamla yürüdüğümüz bir gün babam bana döndü ve birdenbire “Sana söylemem gereken bir şey var” dedi. “Nedir?” dedim. Elini omzuma koyduğunu hatırlıyorum, şöyle dedi: “Harry, Arsenal seni serbest bırakıyor.” 
O anne hissettiğimi tam olarak anımsamıyorum. Dürüst olmam gerekirse bunun ne anlama geldiğini de pek anlamamıştım. Çok küçüktüm. Ama babamın nasıl tepki verdiğini ve onun bu reaksiyonunun bana ne hissettirdiğini hatırlıyorum. Beni eleştirmedi, Arsenal'i suçlamadı. Hatta hiç de önemli bir şey değilmiş gibi davrandı. “Merak etme Harry, çok çalışırız ve devam ederiz, sana yeni bir kulüp buluruz” dedi. 
Bugünden bakınca çok üzülmüş olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer bir baba oğlunun profesyonel futbolcu olması için çırpınıyorsa farklı tepki verirdi sanırım. Ama benim babam, her ne olursa olsun, üzerimde asla baskı kurmadı. Her zaman pozitifti. Onun klasik tavrı, her şartta “peki, biz de yolumuza devam ederiz” olurdu. Öyle yaptık. 
Eskiden oynadığım yerel takıma döndüm ve ardından Watford'daki scoutların dikkatini çektim, bana bir deneme antrenmanı teklif ettiler. Watford ile Tottenham'a karşı oynadığımız maçın ardından Tottenham altyapısına katılma fırsatı doğdu. Bana sorarsanız beyaz forma üzerimde daha şık durmuştu. Arsenal'e karşı çıktığımız ilk maçı hatırlıyorum, o zamanlar çok öfkeliydim. Belki saçma gelecek ama 8 yaşımda beni serbest bırakan Arsenal'e karşı “Görelim bakalım kim haklı kim haksız” düşüncesiyle oynadım. 
Geçmişe bakınca anlıyorum ki başıma gelen en iyi şeymiş çünkü daha önce sahip olmadığım bir dürtüye sahiptim artık. Tottenham beni 2 yıllığına kiralık 


Arsenal'e karşı çıktığımız ilk maçı hatırlıyorum, o zamanlar çok öfkeliydim. Belki saçma gelecek ama 8 yaşımda beni serbest bırakan Arsenal'e karşı “Görelim bakalım kim haklı kim haksız” düşüncesiyle oynadım. 


gönderdiğinde, pek çok defa “acaba Premier Lig'de tek bir gol atma şansım olacak 

mı?” diye kendime sorduğum çok oldu. 

Öte yandan o yıllarda çok önemli şeyler öğrendim. 2012'de Millwall'a gittim ve küme düşmeme mücadelesi verdim. Soyunma odasında futbolcular beni kenara çekip “Küme düşersek maaşım yarıya iner” ya da “Eğer düşersek sözleşmem bitecek” gibi şeyler söylemeye başladılar. Bu futbolcuların çocukları vardı, artık oyunu çok başka bir çerçeveden görmeye başlamıştım. Anladım ki bazı insanlar için futbol sadece bir spor değildi. Onlar evlerini geçindiriyorlardı. 

Her şeyin ne kadar kırılgan olduğunu öğreniyordum, futbolda çok çalışarak elde ettiğin her şeyin nasıl olup da bir anda elinden kayabileceğini... 
Millwall'dayken 

artık bir çocuk olamayacağımı anladım. Benim 

için çok önemli 

bir ders olmuştu 

ve sonraki süreçte orada gösterdiğim performansın bir anda yükselmiş olması da tesadüf değildi. Daha önemlisi kümede kalmamızdı, Millwall taraftarlarıyla kurduğum mükemmel iletişimdi. Onları çok severim, biraz deli olsalar da... 

Yeni sezonda Tottenham'da kalabilirim sanıyordum ama beni kiralık gönderdiler. 

Zor zamanların başlangıcıydı. Belki 

en dibi Leicester'dayken gördüm. 

Takıma dahil olamıyordum. O zamanlar Championship”teydiler. Evimde 

oturup “Championship'te Leicester'da oynayamıyorsam Premier Lig'de Tottenham'da nasıl oynayabilirim ki?” 
idrakini yaşıyordum. Kariyerimde ilk defa şüpheye düşmüştüm. Şüphe, zor şeydir. 
Sonraki akşam ailem geldi, biraz sinirlerin gerildiği bir tartışma başladı. O kadar moralim bozuktu ki babama bırakmak istediğimi söylemiştim, muhtemelen korkunç bir hata olacaktı ama kendimden şüphe ediyordum. Babam, “Çalışmaya devam et, işine dön, her şey yoluna girecek” dedi. 

Birkaç hafta sonra yine evimde oturuyordum, kendimi NFL'e vermiştim. Antrenman yapmıyor, Madden oynuyor, New England Patriots videoları seyrediyordum. 
Tom Brady hakkında yapılmış bir belgesele rastladım. NFL draftında kendisinden önce seçilen altı guarterback oyuncuyu anlatıyordu. 
Öğrendim ki Tom Brady drafttan seçilen 199. oyuncuymuş. 
Düşünsenize. Film bam telime dokunmuştu. Etrafındaki herkes hayatı boyunca Tom Brady'den 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şüphe etmişti. Kolejdeyken bile yerine oyuncu bakıyorlardı. NFL draftı öncesinde scoutlar tarafından tartıldığı bir fotoğrafını gösterdiler, sonra da tişörtünü çıkartmasını istediler, sıradan bir adama benziyordu. Koçlardan biri onun için “Brady denen çocuk uzun ve fasulye sırığına benzer haliyle hayatında hiç ağırlık salonuna girmemiş gibi” diyordu. Bana beni hatırlatıyordu. İnsanlar benzer varsayımla yaklaşıyordu: “Santrfora benzemiyor.” 

Brady kendine hep inanmıştı, çalışmış 

ve çalışmıştı, neredeyse takıntı haline gelecek kadar ve hep daha iyi olmak için. 
Onunla bir bağ kurmuştum. Garip gelebilir ama ogün zihnimde bir ışık yandı, tam olarak Leicester'daki evimin koltuğunda... 
Birdenbire, kendi kendime, “Biliyor musun ne yapacağım? Mümkün olduğunca çok çalışacağım ve fırsatı elime geçirdiğimde onu bir daha bırakmayacağım” dedim. 

Ertesi sezon Tottenham'a geri döndüm, hocamız Andre Villas-Boas ile tanıştım. Beni yine kiralık göndermek istiyordu. Birkaç takımın ilgisi vardı ve tamam dedim, hayalim bu değildi, aslında tek hayalim Premier 

Lig'de Spurs için oynamaktı ve Boas'a bunu söyledim, dürüstçe: “Gitmek istemiyorum.” 
Cümle ağzımdan böyle çıktı, sanırım ya da belki tam olarak böyle değildi... 

Kafası karışmış gibi baktı. Devam ettim: “Sana neden bu takımda olmam gerektiğini kanıtlayacağım. Her cuma günü bana burayı hak etmediğimi ve kadroda olmadığımı söyleyebilirsin ama önemli değil, ben gitmek istemiyorum.” 

Kalmama izin verdi, A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladım. Özgüvenimi kazanıyordum. 
Her zaman yeteneğim olduğunu düşünürdüm ama ayakta durmak için çabalamak zorundaydım. Çocukluk hayalim karşımda duruyordu ama tutamayacağım kadar uzaktaydı. Birinin bana onu uzatmasını bekliyordum. Ama hayat asla yardım etmez, değil mi? Sen yakalamak zorundasın. 
Antrenmanlarda coşuyordum, yine de takıma giremiyordum. Sezon ortasında Boas gitti, 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İlk Smaçımda 3 gol attım, vg inanılmaz bir duyguydu, özellikle de White Hart 
Lane'deki ilk golüm. Birinci golden önce yaşadığım tüm 

o şeyler beni ben yaptılar. 


Bence reddedilmek başıma 


gelen en iyı şeydi. 


yerine Tim Sherwood geldi. Bana şansımı o verdi. Gerisi malum. İlk 3 maçımda 3 gol attım, inanılmaz bir duyguydu, özellikle de White Hart Lane'deki ilk golüm. Birinci golden önce yaşadığım tüm o şeyler beni ben yaptılar. 
Bence reddedilmek başıma gelen en iyi şeydi. 
2015'te ilk kez Kuzey Londra derbisi için sahaya çıkmadan önce kramponlarımı bağlarken 11 yaşıma geri döndüm, Arsenal genç takımına karşı oynadığım o günlere, dâöjâ vu! Her maçtan önce o gün atacağım golleri kafamda canlandırırım; sağ ayakla vole vurup kalenin sağ köşesine... En ince detayına, her rakibin nerede duruyor olduğuna kadar... O gün rakip savunmacıları Arsenal formasıyla gözümün önüne getirdim, tüylerim ürperdi. Çıkış tünelinde “pekala” diye düşündüm, “şimdi göreceğiz kim haklıymış kim haksız...” 

O gün iki gol attım, ikinci golü hayallerimde asla canlandıramazdım, kafa golüydü -muhtemelen attığım en güzel kafa golü- top ağlara gittiğindeki o his, tüm kariyerimde hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Maçın son düdüğünden sonra tribünleri dolaşıyor, 


taraftarları alkışlıyordum ve içimden “Ben size demiştim!” diyordum. 


Bu Arsenal meselesi değildi, çok daha derindi. 


Bu benim kendime kendimi kanıtlamamdı, aileme ve bana bu yolda inanan herkese... 
Millwall'da, Norwich'te ve Leicester'dayken şüpheye düşüp asla başaramayacağımı sandığım zamanlara... 

Şimdi, Premier Lig'de 100 gol attıktan sonra bazı insanlara teşekkür etmek için doğru bir zaman. 

Nişanlım Kate'e, her zaman işler yolunda gitmese de bana katlandığı için... 

Babama, Arsenal beni serbest bıraktığı o gün elini omzuma koyduğu için... Tüm aileme, Leicester'daki o dairede en dibe düştüğüm gün yanımda oldukları için... Anneme, sayısız saatlerini beni antrenmana götürürken harcadığı ve tüm annelerin yaptığı tüm 

o şeyler için... Erkek kardeşim Charlie'ye, binlerce saat bire bir maçlarımız ve bazı zamanlar Teddy Sheringham olmama izin verdiği için... 

Tom Brady'e, hayatında hiç ağırlık salonu görmemiş tüm o insanlara umut verdiği için... 


Takım arkadaşlarıma, özellikle de kadroya giremediğim maçların antrenmanlarında yanıma gelip “sen hak ettin, dostum” diyen o adamlara... Benim için dünyalara bedeldi. 
Mauricio Pochettino'ya, içimdeki santrforu ortaya çıkarttığı için... 

Ve elbette Tottenham taraftarlarına... 

Sizin için oynamayı hep hayal ettim, çocukluğumdan beri sizlerden biriyim. 

Uzun zaman boyunca gözlerimi kapatıp Premier Lig'de Arsenal'e gol attığım anları canlandırmıştım. Birkaç defa başardım 

ve hiç önemini kaybetmiyor. Ama şimdi bambaşka bir motivasyonum var. Artık gözlerimi kapatıp takım arkadaşlarımla Premier Lig şampiyonluk kupasını stadımızda kaldırdığımı hayal ediyorum. Sonraki 100 gol sevincine tercih edeceğim o anı... 

Son birkaç sezondur çok yaklaştık ama henüz önümüzde kapatmamız gereken bir ara var. 
Babamın her zaman dediği gibi, çalışacağız, çalışacağız ve işimizi yapacağız. 


Haydi Spurs... 


Harry 
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HENÜZ PİYASACI FUTBOL, SEVDİĞİMİZ FUTBOLU ELE GEÇİREMEMİŞKEN, YUGOSLAVYA YUGOSLAVYA, KIZILYILDIZ DA KIZILYILDIZ'KEN BÜYÜK ADAMDI DRAGAN STOJKOVİÇ. O, KLASIYLA PEK ÇOK AVRUPA DEVİNİ PEŞİNDEN KOŞTURURKEN, GÖZLERİMİZ DE ATTIĞI MİLİMETRİK PASLARIN, BEL KIRAN ÇALIMLARIN YOLLARINI GÖZLERDİ. ŞİMDİYSE WENGER ONUN YOLUNU GÖZLÜYOR... 


KAAN KAVUŞAN 


ünümüz futbolunun tanrıları teknik (G adamlar, en büyük günahıysa çalım 

atmaktır. Futbolcu çalım attıktan sonra sadece skora katkıda bulunursa günah çıkarabilir. Ama her günah çıkarmasında günahkâr olduğunu tekrar hatırlar. Modern oyunda fiziksellik ve tempo çalıma daha az yer bırakmış, onun yerini “adam eksiltme” almıştır. Adam eksiltmenin sevabı büyük olsa da çalım en sevdiğimiz günahtır. Ama kimse merak etmesin, futbolun bir cehennemi olsaydı oraya gidemezdik. Çünkü bel kıran çalımlar hakkın rahmetine kavuşalı 20 sene oluyor. “Böylesi daha iyidir, değildir” mevzusu bu yazının konusu değil ancak insan sahada ne kadar çeşitli şey görürse o kadar keyif alıyor futboldan... Çalım deyince kiminin aklına Brezilyalılar gelse de birçoğumuzun zihninde Yugoslavlar belirir. Sonuca gitmedeki başarılarını bir yana bırakırsak, altı pas içinde altı çalım atabilecek kadar yetenekli adamlar hep bu ülkeden çıkmıştır. Brezilyalıların kıvrak ve yuvarlak çalımlarına karşılık Yugoslavların bel kıran köşeli çalımları vardır. Ve nihayet, “Yugoslavya, çalım ve futbol” konusu açılınca da akla Stojkoviç'ten başkası gelmez. 


YILDIZ YARATAN YILDIZ 

Niş şehrinin Radniçki takımında daha 16 
yaşında forma giydiğinde hemen dikkat çeken Stojkoviç, evinin yakınında sabah akşam demeden futbol oynayan ve sadece annesi en sevdiği çizgi filmin, yani “Pixie ve Dixie”nin başladığını haykırınca eve dönen bir çocuktu. Küçüklüğünden beri “Pixie” diye 
çağrılan Dragan, dört sezonun ardından 21 
yaşında Kızılyıldız'ın yolunu tuttu ve orada da dört sezon kaldı. Aynı takımda Saviçeviç, Prosinecki ve daha niceleri varken bütün gözler Stojkoviç'in üzerindeydi. Bunun sebebi belki de 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcunun, ilk bakışta anlaşılan oyun görüşünün mucizevi niteliğiydi. Diğer yıldızları oynatan hep o oldu bir şekilde. 
Kelebek gibi döne döne top süren, basıp çekmekten asla geri kalmayan, bunları yaparken de hiç top kaybetmeyen bir futbolcu hayal edin. Üstüne bir de Real Madrid, Milan gibi takımlara karşı çıkarılan efsane performanslar... Kızılyıldız tarihinden onlarca adam geçmiştir ancak Kızılyıldız Madalyası'nı sadece 5 kişi almıştır. İşte onlardan biri de bu yüzden Stojkoviç'tir. 
Şüphesiz o günlerde sadece bir Kızılyıldız efsanesi olarak dünya futbolunun en iyilerinden biri olarak anılmak bugünlerden çok daha kolaydı. Yine de ham kalmamak, “tam olmak” için futbolcunun kendini uluslararası 
turnuvalarda kanıtlaması gerekiyordu. 1984 
Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda elenen Yugoslavya'nın iki golünden birini daha 

19 yaşındayken o atmıştı. İki Olimpiyatın 
ardındansa 1990 Dünya Kupası'nda Yugoslavya'nın en büyük umuduydu. 

Grup maçlarının hepsinde oynamış ve 


İspanya'ya karşı 2 gol kaydetmişti. Arjantin çeyrek finali penaltı atışlarıyla alıyor, 

hem Maradona hem de Stojkoviç penaltı vuruşlarından yararlanamayarak futbolun cilvesiyle karşılaşıyor, üstelik o takımın yedek kulübesinde Saviçeviç, Prosinecki, Jarni, Pancev, Boksiç ve Suker gibi yıldızlar bulunuyordu. Stojkoviç hepsinden üstün tutulmuştu ki turnuva boyunca 10 numara, merkez orta saha ve hatta forvet olarak her maçta oynadı. 


ŞANSSIZLIĞIN ÖRDÜĞÜ AĞLAR 

İşte bu iyi performans hayatının en Zor dönemlerini yaşamasına sebep olacak bir karar verdirdi ona. Aslında yaptığı, mantıken bakıldığında hiç de hata değildi. Talibi Fransa'nın büyük atılım içindeki takımı 
Marsilya'ydı ve o zamanlar için rekor sayılacak bir ücret öneriliyordu. Başkan 
Bernard Tapie'nin hedefi Marsilya'yı 
Şampiyon Kulüpler 
Kupası şampiyonu yapmaktı. Stojkoviç sezon boyunca önemli sakatlıklar yaşamasına ve sadece 11 maça çıkmasına rağmen takımının umudu olarak görülmeye devam etti. 

Daha bir sene önce tozu dumana katan Yugoslav ah bir iyileşse neler yapacaktı! 
Ancak kader ağlarını ördü. Marsilya'nın eski takımı Kızılyıldız'a Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde kaybedeceğini nereden bilebilirdi 

ki Stojkoviç? Bilemezdi bilmesine ama siz bir de Marsilya taraftarına anlatın bunu. Final maçında ikinci yarıda oyuna giren Yugoslav futbolcunun eski takımına karşı penaltı kullanmak istememesinden pek de mutlu olmadılar! Üstelik Stojkoviç duran topların ustası sayılıyordu ve hocası Goethals'a şöyle söylemişti: “Penaltıyı neden sen atmıyorsun? 
Eğer atarsam bütün Yugoslavya, kaçırırsam bütün Fransa benden nefret edecek. Sen at!” 
Bu sezonun ardından hemen apar topar İtalya'nın Verona takımına kiralandı Yugoslav oyuncu. Sarı-lacivertliler Elkjaer Larsen'in müthiş performansıyla şampiyon olduğu 1984-1985 sezonun ardından geçen yıllarda küme düşmemeye uğraşıyordu. Beklenen oldu ve sezon sonunda Serie A'ya veda ettiler. Stojkoviç kendine ayak uyduracak bir kişi bile bulamamıştı takımda. Marsilya'da iki sezon daha oynamasına rağmen ne kulüple yıldızı barıştı ne de sakatlıklar ona izin verdi. 
18 maçta 5 gol, 2 asistle oynadığı 1993-1994 
sezonun ardından Marsilya'nın şike skandalı patladı ve kulüp küme düşürüldü. Artık Avrupa defteri kapanmıştı. 


JAPON İMPARATORU DRAGAN Yugoslavya'daki iç savaşın yangını yayılmaya devam ediyordu. Bu yüzden Kızılyıldız'a dönemezdi. Bütün Yugoslav futbolcular 


Avrupa'da Kral olamamıştı ama Japonya'da İmparator oldu. 
Nagoya'da bir sokağa ve kulübün stadyumunda bir tribüne ismi verildi, Japon otomotiv devi, lakabı Pixie olduğu için Pixis adında bir model üretti. 


A, 


YUGOSLAV ÇALIMI 


Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sığınırken, 

29 yaşındaki Dragan, o dönemler Nagoya 
Gramphus 8'i çalıştıran Arsene Wenger'in teklifini kabul etti ve yeni inşa edilmekte olan modern Japon futbolunun kuruluşuna tanık oldu. Avrupa'da Kral olamamıştı ama Japonya'da İmparator oldu. Nagoya'da bir sokağa ve kulübün stadyumunda bir tribüne ismi verildi, Japon otomotiv devi, lakabı Pixie olduğu için Pixis adında bir model üretti. 
Stojkoviç futbolu bırakır bırakmaz Yugoslav Futbol Federasyonu'nun başına geçti. 
2005'te Kızılyıldız'a başkan oldu ve ilk 

kez kulübün başına yabancı bir teknik adamı, Walter Zenga'yı getirerek farkını ortaya koydu. 2008'de efsane olduğu Nagoya'nın başına geçti. Oyun durduğu sırada teknik direktör kulübesinden bir de gol attı! 2010 yılında ilk kez şampiyon oldular. Arsene 
Wenger, Arsenal'i bıraktığında halefi olarak o koltukta onu görmek istediğini söylüyor. Stojkoviç'i hatırlatmamıza 

vesile olan olay işte bu. Kendisi ise şu 

an Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou R&F'nin başında. 
Ve son bir not: Stojkoviç 7 sezon oynadığı Japonya'da efsane olurken, 1998 Dünya Kupası'nda Yugoslavya takımının kaptanlığını da yaparak bitmediğini Avrupalılara göstermişti. Almanya maçında yaptığı şovu izlemek istersiniz belki, OR kodu aşağıda. 


PORTRE 


MODEL 


FATİH 
TERİM 


evket Süreyya Aydemir, “Suyu Arayan 

Adam”da İttihat ve Terakki'ye dair şöyle 

bir yorum yapar: “Bir inkılap mıydı? Yoksa tarihi ömrünü tamamlamış bir imparatorluğun son çabalanışı mı? Bu sorulara çeşitli cevaplar verilebilir... Ama şu da bir gerçektir ki artık kuruyacak olan ulu meyve ağaçlarının son nefeslerinden önce bütün çiçeklerini açışı ve son meyvelerini verişi gibi Osmanlı Devleti de son nefesini yaşarken tarih sahnesine çeşitli yetersizliklerine rağmen ideal ve ihtirasları sınırsız bir altın nesil verebildi. Hatta biz bu son topraklar üstünde son devletimizi bile bu son neslin yenilgi kabul etmeyen hayat hamlesine borçluyuz...” 
Türk futbolunda “imparator” olarak görülen Fatih Terim'in son çağı mı bilinmez ama son yıllarda üst üste girdiği çatışmalardan çok fazla yara aldı. Milli Takım'da futbol direktörlüğü döneminde Arda Turan ile yaşadıkları, karıştığı kavga, alınan sonuçlar Fatih Terim'in yolculuğunda “iktidar”ını sorgulatan durumlardı... Türkiye'de hep “dokunulmazlığı” olduğu düşünülen Fatih Terim girdiği kavgayı kaybetmiş, tahttan düşmüş gibi gözüküyordu. 
Terim'in ayrılmasının ardından Arda Turan'ın milli dönüşü de “İmpataror”un bu kez yenildiği yorumunu yapanları haklı çıkarıyordu... 
Her koşulda ne olursa olsun “güç”lü durmayı hayatının ilk kurallarından biri haline getiren Fatih Terim uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Başka bir mevsim gelmiş ve bu şartlarda Fatih Terim için Türkiye'de futbola dönüşün tek yolu Galatasaray olarak gözüküyordu. Sessizliği seçen Fatih Terim yanına beklemeyi de ekledi. Hayatını “hamle” üzerine kuran bir teknik direktör, hep önde basarak kazanmayı, ne olursa olsun oynamayı tercih eden bir “Hoca” susmayı ve kendi sahasında beklemeyi tercih ediyordu... 
Bekleyip susan Fatih Terim bu taktiği ile de kazanan olmayı başardı. 
Zor bir süreçten geçtiklerini düşünen -ki ben Igor Tudor ile bu sezonun tamamlanabileceği fikrine yakın olsam da- ve şok bir seçimle 


görevinden ayrılmak zorunda kalan eski başkan Dursun Özbek, İmparator'un kapısını çalıyordu. Fatih Terim'in oyuna dönüşüne en büyük katkıyı böylece devrik başkan Dursun Özbek sunuyordu. Yeni yönetim Fatih Terim ile devam edileceğini açıklasa da İmparator'u göreve getiren Başkan'ın beklenmeyen ayrılışı yeni dönemin kodlarını anlamak için önemli bir veri olarak kayıtlara geçiyordu... 

Tüm dünyanın aklını bozduğu Twitter üzerinden dönüşünü açıklayarak sahalara teknolojik bir “vuruş” ile dönmeyi tercih ediyordu. Bu hamle bile “Artık Fatih Terim devri kapandı” görüşüne bir göndermeydi. 
Her türlü yeniliğe açık ve “modası”nın geçmediği iddiasını taşıyordu. 

Mirgün Cabas'ın “2001 - Eski Türkiye'nin 

Son Yılı” kitabında Mehmet Demirkol'un 

Fatih Terim'in İtalya seferine dair kurduğu şu cümleler “İmparator”un anlaşılması adına çok mühim aslında: “Ben Fatih Hoca'nın öğrenmeye açık, her anlamda çok meraklı olduğunu biliyorum. Mesela, söylediğin bir şeyin onun kafasına yatarsa yapıldığını görürsün. Çok açıktır, bütün radarları açıktır, bütün alıcıları açıktır yani ve hâlâ öyledir. Benim hayatımda rastladığım en zeki adamlardan biri. Milan'ın soyunma odasında da yemekhanesinde de bir aristokratlar masası vardır, öğle yemeğinde şarap içilir. Teknik direktörün rolü bir yere kadardır. Teknik direktör orada 'Ben buranın kralıyım, bahçıvanla da ilgilenirim” diyemez. 
Orada o kodların içinde davranman gerekir. 
Fatih Hoca bunu yapamadı, çok net.” 

Terim, Galatasaray'ın başına geçtiği kısa süre içinde daha çok sessizliği seçti... 

Güçlü olduğunu her an göstermeye çalışıp çok konuşan bir profil yerine hikayesini sessiz ve derinden yürütmeyi tercih etti. 
Gönderilmesini istemediği bir oyuncunun gidişi, İmparator'un Galatasaray'da 

bu defa nasıl konumlandığı sorusuna verilecek yanıtlar için toplanacak veriler arasında yer alabilir. 

Devrilen başkan, yeni yönetim, ekonomik zorluklar, zirvede kızışan yarış, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in gündem belirleyen demeçleri arasında sessizliği tercih eden bir Fatih Terim... İşler iyi giderken bile çıkıp “sivri” cümleler kurmaktan çekinmeyen Fatih Terim'i hayat “başka bir duruş da mümkün” tercihine dair bir kıyıya mı sürükledi? Kaybettiği bir maçın ardından bile sinirlerine hakim olan, “yapıcı” cümleler kuran, öfke nöbetlerine kapılmayan bir Fatih Terim portresi ile karşı karşıyayız şu kısa zaman dilimi içerisinde. 

“Bu duruş yazının dergiye teslim edildiği tarihle piyasaya çıkışı arasında değişirse şaşırır mısın?” 
derseniz asla şaşırmam... 

2018 model Fatih Terim'in sürme ihtimali ise 
Fitbol Dergi'nin ilk sayısında kaleme aldığı 

şu yazıda gizli: “Futbol daimi öğrenciliktir. 
Yerinde sayan şey, gelişemeyen ve değişemeyendir. Her daim öğrenecek, yeniyi, farklıyı, iyiyi, verimliyi, kârlıyı arayacak ve bulacaksınız. Bulamasanız da merak etmeyin kaybolmazsınız, varlığınızı ancak kendiniz bilirsiniz.” 
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Zafer Algöz, Keş On Di Teybıl'da okurlarını Ertuğrul İlgin, Cüneyt Gökçer, Fikret Hakan, Öztürk Serengil, Nur Subaşı (ve elbette kedisi Siyami Bey), Süleyman Seba, Kamran Usluer, Cem Yılmaz, Can Yılmaz ve daha birçok önemli isimle yaşadığı ilginç anılara davet ediyor. 


Sinema ve tiyatro dünyasında yaşanan komik, hüzünlü, daima şaşırtıcı ve hiç bilmediğiniz yeni maceralara hazır mısınız? 
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HUKUKİ MESELE 


SPESİFİK BİR OLAYA UYSUN 
DİYE APAR TOPAR ÇIKARILAN KURALLARIN BÖYLE BİR 
DURUMU VAR. NASIL 
SÖYLEYEYİM, BİRAZ “YASAL İSE 
DE HUKUKİ DEĞİL” OLUYORLAR. 
SONRA SAÇMALANDIĞI FARK 
EDİLDİĞİNDE SIYRILMAK İÇİN 
“ALT BENDİNE KÜFRÜ EDEN 

İLE KÜFÜR EDİLENE NİKAH 
DÜŞMÜYORSA CEZAYA MAHAL 
YOKTUR MADDESİ Mİ KOYSAK?” 
DİYE KIVRANIYORSUNUZ. 


CEM FANTE 


ario Puzo'nun Godfather'ında geçer. 
M Baba, mafya aileleri arasında çatışma 

kaçınılmaz olduğunda, avukat olan Consigliere'yi (sağ kolu/danışmanı) görevden alırken; “Sen, 'barış zamanı' danışmanısın, şimdi benim “savaş zamanı” danışmanına ihtiyacım var” der. 
Futbol üzerine yazıp-düşünen biri olarak ben hep “barış zamanı adamlığını” yakın buldum. Temel derdi “futbolu konuştuğumuz dili değiştirmemiz lazım” olan birinin de farklı düşünmesi beklenmemeli zaten. 
Fakat ülkemiz futbol habitatının insanın üzerinde yarattığı tuhaf bir etki var. İçinizdeki “savaşçıyı” ortaya çıkarıyor. 
Kendisini tanımladığı üst kimlik Beşiktaşlılık olan, taraftar olduğunu saklamayan, “ortadan konuşayım ki herkes beni sevsin” kaygısı taşımayan biriyim. Yine de illa taraftarlık damarım tutacaksa bunu rakipleri yererek değil Beşiktaş'ı yücelterek yapmaya gayret ederim. Kendi okuyucusuna şirin görünmek için rakiplerin hassasiyetlerini kaşımak bana hem sakil hem de kolaya kaçmak gibi gelir. 
Amigo-yazar, amigo-yorumcu, amigomuhabir olmayı, işin yazar-yorumcu-muhabir kısmını tam kıvıramamaktan kaynaklı, amigolukla sektöre tutunma çabası olarak küçümserim. Yani ne elimden gelmediğinden ne arada kanım kaynamadığından; aslında futbol tartışmalarının döndüğü dilin seviyesini kendime yakıştırmadığımdan soğukkanlılığımı korumaya çalışırım. 
Fakat olan bitene bakarken kendimi giderek “papyonu ve bermudasıyla mahalle kavgasını seyreden Hüdaverdi” gibi hissetmeye başladım. 
Caner Erkin bir maçta hakeme küfretti. 
Hepimiz aile terbiyesi gördüğümüz ve meslek içi kurslara katıldığımız için kendisini çok ayıpladık. Ayrıca anladığım kadarıyla televizyon yayınlarında yorum yapanlar arasında hayatında ilk defa küfür edildiğine şahit olanlar olduğu için spor stüdyolarında büyük travmalar yaşandı. Bu “şok-şokşok” haberlerinden şoklanmaya bünyemiz alıştığından mı bilinmez, zaten artık kolayca 


şoka girip, oradan infiale geçip, şanlı ayaklanışımızı linç ile sonlandırıp, bir kişiyi cezalandırarak mevzu bahis alanda yanlış giden her şeyi düzeltmiş olmanın vicdan rahatlığıyla -bir sonraki şoklanmamıza kadarkoltuklarımıza dönüyoruz. 

Yalnız Allah'ı var, Caner de meselenin hakkını verdi. Öyle bir sekans yaşandı ki 

en fanatik olanlarımızda bile savunacak bir enerji, tutunacak bir dal bırakmadı. Olağan bir futbol düzeninde mümkün olmayan bir şekilde, yeni kural çıkarılıp geriye dönük ceza verildiğinde bile “ya bu milatlar hep Beşiktaş'tan mı başlayacak?” şeklinde birkaç cılız itiraz dışında ses çıkmadı. Televizyon ekranlarında köşe tutmuş yorumculardan bazıları konunun üzerine bir de “bu cezayı size iyi saatte olsunlar verdirdi” diye ima ile cila çekince pıstık kaldık. 

Sonra yeni kuralı çıkaranların hiç akıllarına getirmedikleri bir gelişme yaşandı. Bir futbolcu daha sahada küfür etti. (Aslında 

o futbolcunun bir adı var, ben de bunu yazabilirim ama bir yerde denk gelirsek döver diye çok korkuyorum.) Yıldırımın aynı yere iki kere düşmesi gibi beklenmeyen bu olay bir de kameralara net olarak yansıyınca hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Sahadaki aslan yürekli hakem de bizle beraber nefesini tutmuş olacak ki kulakları uğuldadığından edilen küfrü duyamadı. Oyuncunun vücut dilini okuyarak ve yukarıya doğru “hadi oradan!” 
der gibi salladığı kolunu yorumlayarak ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi. 
Biz de nefeslerimiz halen tutulu vaziyette gözlerimizi Federasyon'a çevirdik. 

Ses yok. 

- E bir kural vardı, milat olacaktı. Bundan sonra küfür eden cezasız kalmayacak, hayat bayram olacaktı. El ele kırlarda koşacaktık? 
Ses yok. 

Neden sonra Yaratan'ın insanlara geleceğe dair umut aşılaması için var ettiği Federasyon Başkanı'mız bir açıklama yaptı: “Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin 

alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki.” 

Tarihe “sizin hakeminize yapsalar hoşunuza gider mi cezası” olarak geçecek bu hamleyi beklemiyorduk. Sanırım bahsi geçen oyuncu da Federasyon Başkanı'nın vicdanını sızlattığı için yıkılmıştır. Ben artık takımının kendisinden randıman alabileceğini düşünmüyorum. 
Yalnız benim böyle hukuki meselelere kafam çok çalışmadığı için açıklamayı duyunca anlamadığım bir konu oldu. Küfür görmeyle değil duymayla ilgili bir mesele. Hakem raporuna küfrü duymadığını yazıyorsa -ki direkt kırmızı değil sarı kart verdiğine göre öyle yazmak zorunda- oyuncunun hakemin görüş alanında olup olmamasının konuyla ne ilgisi var? 

Tam bunları düşünüp insanların günahına girerken, eşzamanlı açıklama yapan bir futbol yorumcusu beni bu gafletten kurtardı. Caner'e verilen cezanın asıl sorumlusu “konjonktür” hazretleriymiş. Demek ki Caner'in serenadı 


HUKUKİ MESELE 


şanssızlık eseri tam püriten ahlakın ülkemizde zirve yaptığı çok kısa bir periyoda denk gelmiş. Hemen sonrasında hippi kültürüne 


Caner'e verilen cezanın asıl sorumlusu 
“konjonktür” 
hazretleriymiş. 
Demek ki Caner'in serenadı şanssızlık eseri tam püriten ahlakın ülkemizde zirve yaptığı çok kısa bir periyoda denk gelmiş. Hemen sonrasında hippi kültürüne geçiş yaptığımız için 

yeni örnekler daha sevecen, hoşgörülü ve anlayışlı karşılanmış. 


geçiş yaptığımız için yeni örnekler daha sevecen, hoşgörülü ve anlayışlı karşılanmış. 
Öğrendiğimiz iyi oldu. 

Yalnız şunu kabul etmemiz lazım şanssız insanlar. Ben bu satırları yazarken oynanan hayati önemi olan bir maçta da -aslında normalde nezaketiyle tanınan- bir oyuncu arkadaşımız hepimizi şaşırtan bir şekilde karşılaşmanın yan hakemine hisleri konusunda açıldı. Biz de bu zapt edemediği duygu patlamasına açık ve net olarak ekranlarımızda şahit olduk. Hakem oyuncuyu cezalandırmadı. Spesifik bir olaya uysun 

diye apar topar çıkarılan kuralların böyle bir durumu var. Nasıl söyleyeyim, biraz “yasal ise de hukuki değil” oluyorlar. Sonra saçmalandığı fark edildiğinde sıyrılmak için “alt bendine küfrü eden ile küfür edilene nikâh düşmüyorsa cezaya mahal yoktur maddesi mi koysak?” 
diye kıvranıyorsunuz. 

Neyse ben yine de görevimi yapıp gözlerimi Federasyon'a çevirdim. Yalnız baştan söyleyeyim bu sefer nefesimi tutmam. 
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Futbol uzun zaman önce taraftarların ve onu çok sevenlerin oyunu olmaktan çıktı, bize sorarsanız bu cümle yeterince hüzünlü, aforizmalara gerek yok. Transfer dönemleri rekorlarımız da eskisi gibi heyecan vermez oldu çünkü artık hangi yıldızın hangi takıma transfer olduğundan çok kaç para olduğunu konuşuyoruz. Para mefhumumuzu kaybettik, gerçek dünyanın para birimlerinin dışına çıktı tüm o rakamlar. Ve bu bombardımanın tozu altında bir domino etkisi olduğunu fark ettiğimizde birbirimize “neler oluyor?” diye sorma gereği duyduk. Çünkü işler boyut atlamıştı, bizim olmaktan çıkan futbol artık birkaç takımın arasındaki “al gülüm ver gülüm” oyununa dönmüştü. Hep aynı takımlar arasında dönen bir para oyunu mu artık futbol? 
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NEYMARIR 


“MÜZİK DEĞİŞİNCE 


DANS DA 


BU, BİLDİĞİMİZ BİR HİKAYE. 
AMA İŞLER DEĞİŞİYOR. 
MÜZİĞİ DEĞİŞTİRMENİN DAHA 
KESTİRME BİR YOLU OLMALI. 
HATTA BOŞ VER MÜZİĞİ, BİZ 
KENDİ ŞARKIMIZI ÇALALIM VE 
HERKES ONA GÖRE OYNASIN... 
SON YILLARDA FUTBOLDA 
OLAN TAM DA BU İŞTE. DEV 
KULÜPLER, GELİŞMEKTE OLAN 
BİR ÜLKENİN CARİ AÇIĞI 
KADAR TRANSFER EKONOMİSİ 
YARATIYOR VE BU PARA, O 
DEVLER ARASINDA SÜREKLİ 
EL DEĞİŞTİRİYOR. 


CAN DURUKAN 


vrupa transfer piyasasında Neymar'la A is çılgınlık devam ediyor. Yüz 

milyon avrolar havalarda uçuşuyor. 
Süper, über, galaktik yıldızlar kapanın elinde kalıyor. Arsenal'den takas artı bir miktar parayla Manchester United'a giden Alexis Sanchez'in haftada 500 bin sterlin kazanacağını neyle açıklayacağız bilemiyorum. Mkhitaryan'ın Sanchez transferinde Holosko muamelesi görmesine ise hiç girmiyorum. Bu dev takasın bir benzerini Süper Lig için düşünelim. 
Guiliano'nun Beşiktaş'a Talisca artı bir miktar para karşılığında transfer olduğunu hayal edebilir misiniz? Bir de takas yoluyla yapılan transfer bana her daim “hafif” gelmiştir. Koskoca Sanchez takasla alınır mı yahu? Takasla Holosko alınır, Tabata alınır, bilemedin Washington (futbolcu olan) alınır. Sanchez alıp, Mkhitaryan vermek nedir? “Olaylar, sağ bekin lahana dolmasını yemesiyle başladı” der ya İslam Çupi, Avrupa'da olaylar “222 Neymar”dan çok önce başlamıştı aslında. Ama yine de bir milat kabul edeceksek, Barça'dan PSG'ye gidişi çok önemliydi. Bu olayın taraflarından, Neymar'ı sattığına pişman olduğuna inanmak istediğimiz Barcelona, bir süre cebindeki 
222 milyon avro ile öylece kalakaldı. Neyse 
ki Dortmund'un Dembele'si imdada yetişti de Barça, Neymar'dan aldığı yüklü parayı “ezmeye” başladı. Yoksa düşünsenize herkesi alacak kadar çok paranız var ama sattığınız futbolcunun kalitesinde adam yok. Ne yapacaksınız? Sahaya oynaması 


DEĞİŞİR” 
için banknotları çıkaramazsınız. Gerçi böyle gidersek 20 yıla kalmaz robotlar oynamaya başlayacak, geçen yıl VAR (Video Yardımcı Hakem) konulu yazılarımızda değinmiştik. O kadar uzağa gidemeyenler için bakınız: Fitbol Dergi Ocak 2018 sayısı “Bir Cisim Yaklaşıyor” dosyası. “Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık...” 


Düşünsenize herkesi alacak kadar çok paranız var ama sattığınız futbolcu kalitesinde adam yok. 

Ne yapacaksınız? Sahaya oynaması için banknotları çıkaramazsınız. 


Neyse, konumuza dönelim. “Müzik değişince dans da değişir.” Bir takımda müziği değiştirmenin en kestirme yolu, hocayı göndermektir. Hoca değişince kadro da değişir çünkü. Böylece domino etkisi başlar. 
Takım, kadrosundan oyuncuları gönderir 

ve yeni oyuncular alır. Bu hareketlilik, 

birkaç menajeri zengin eder. Bildiğimiz bir hikaye. Ama artık işler değişiyor. Müziği değiştirmenin daha kestirme bir yolu olmalı. 
Hatta boş ver müziği, biz kendi şarkımızı çalalım ve herkes ona göre oynasın... Son yıllarda futbolda olan tam da bu işte. Dev kulüpler, gelişmekte olan bir ülkenin cari açığı kadar transfer ekonomisi yaratıyor ve bu para, o devler arasında sürekli el değiştiriyor. 
United'da bekleneni veremeyen Mkhitaryan, Arsenal'e Alexis Sanchez karşılığında veriliyor. Barcelona, Liverpool'dan “asla satmayız” dediği Coutinho'yu 160 milyon avroya koparıyor. Üstelik Dembele'ye de verdiği parayı hesaba katarsak, Neymar'dan gelen 222'in üzerine 40 milyon avro 

daha ekleyip 2 oyuncu alıyor Katalanlar. 
Basit bir mantıkla bir oyuncu satıp, yerine 

2 oyuncu alan takım, sattığı oyuncunun 
yerini dolduramamış olur. Tabii sahaya 12 
oyuncuyla çıkma şansına sahip değilse... 

Ben Barça yönetiminin yerinde olsam muhasebe defterine bu alım satım işlemleri için zarar yazarım. Liverpool, Barça'dan gelen paranın 85'ini Southampton'ın stoperine gömüyor. Arsenal, Dortmund'un yıldızı Aubameyang'ı alıyor. Bunu gören Chelsea durur mu, “Ver Giroud'yu bana. 
Artık sana lazım değil” diyor. Auba'yı kaptıran Dortmund, Chelsea'de dördüncü santrfor konumuna düşen Batshuayi'yi alıyor. Bitmedi. Tüm bu gelişmeler karşısında 


Barcelona, en geç 2 sezon içerisindef. 
Coutinho'ya ödediği bonservis bedelini kasasına İngiltere'ye satacağı bir oyuncu sayesinde geri koyacak. 


Talihli kim olacak? 


Ben Dembele diyorum... 


DOMİNO ETKİSİ 


şimdiye dek savunmasına pek çok ülkenin savunma bakanlığından daha çok harcama yapan City, Athletic Bilbao'nun sanırız tuğla ve çimentodan mamul stoperi Laporte'yi 
57 milyon sterline alıveriyor. Bu arada 
stoperinin serbest kalma bedelini bu kadar 


yüksek bir meblağ ile kontrat altına alan Bilbao yöneticilerini ayakta alkışlıyorum. Bu ekonomik öngörü yetenekleri sayesinde bence IMF'in başına falan geçebilirler. 

Üstelik City'nin bir planı daha var. Leicester'in tek tük yıldızlarından Mahrez'e astronomik bir teklif yapıyor. Kadrosunda 3 takımın hücum hattına yetecek kadar oyuncusu bulunan City, Sane sakatlandığı için bunu yapıyor. Hikaye bir avuç menajerin, bir masa etrafında oturan 8-9 dev kulübün aralarında milyar avroları dolaştırmasıyla devam ediyor böylece. Arada Dortmund, Southampton 

gibi orta sınıf takımlar akla hayale gelmeyen bonservis bedellerine konuyor ama işin kaymağını yiyenler süper devler oluyor her seferinde. Üstelik bu kaymağın sadece o süper devler arasında dolaşımda kalması sağlanıyor. Cebinden çıkan para, 2 yıl içerisinde bir şekilde yine senin cebine dönüyor. Coutinho'yu 160'a okutmuşsun. 
Premier Lig gibi yayın geliri zengini bir ligde mücadele ediyorsun. Şampiyonluk şansın neredeyse kalmamış. İlk 5'e girmen cepte sayılır. Ama sattığın oyuncudan gelen parayı kasanda tutamıyorsun. Bir kehanete var mısınız? Barcelona, en geç 2 sezon içerisinde Coutinho'ya ödediği bonservis bedelini kasasına İngiltere'ye satacağı bir oyuncu sayesinde geri koyacak. Talihli kim olacak? Ben Dembele diyorum... 

Ezcümle, ortada bir masa var. Süper devler masanın etrafında. Masanın üzerinde milyar avrolar dönüyor. Sağ cebinden çıkan para, 


bir süre sonra sol cebinden yine sana 

geliyor. Üstelik bu masada herkese yer yok. 
Koskoca Bayern Münih o masada değil mesela. Bana sorarsanız bu, Bayern'in kendi kararı. Üstelik masaya, 222 milyon avroyu 

bir kerede harcayarak vura kıra oturan 

PSG de orada daha ne kadar kalır, meçhul. 
Mesela seneye Cristiano Ronaldo için 300 
milyon avro önerirlerse ne olacak? Bu hamle, onların masadaki yerini güçlendirecek mi yoksa koltukları sallanacak mı? Burası da şimdilik meçhul. Ama ben bahsimi ikinci seçenekten yana oynardım. Neyse biz yine masamıza dönelim. Bir tarafında Real Madrid, Barcelona, öte tarafında Manchester City, United, Arsenal... Gençlik yıllarımızın en sükseli takımı Milan, bırakın masayı, oyunun oynandığı mahalleye bile giremiyor. Keza Inter de öyle. Juventus? Napoli'den Higuain'i rekor bedelle almış olmak, böyle pahalı 

bir masa için en fazla depozito sayılabilir. 
Belki birkaç yıl sonra zaten 6 yıldır Serie A'yı silip süpüren Torino temsilcisi çok köklü bir kadro revizyonuna gitmeyi düşünür. O zaman oturur konuşuruz. Yani ortada bir masa var. Oturanlar belli, alınıp satılanlar belli. Ama masanın sahibi kim, bilmiyoruz. 
Tek görebildiğimiz menajerler, süper devlerin oynadığı milyar avrolardan saçılanları toplayarak vergi rekortmeni olacak 

kadar zengin oluyorlar. Sahi, futbol kimin oyunuydu? Ben maç izlerken “yoksul” birini görmeyeli çok uzun zaman oldu. 
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YA DIŞINDASINDIR 
ÇEMBERİN YA DA İÇİNDE 
YER ALACAKSIN 


İNSANOĞLU HER NE KADAR ÇOK FARKLI ANLAMLAR YÜKLESE DE PARA BİR DEĞİŞİM ARACI. 
BU KURAL FUTBOL İÇİN DE GEÇERLİ. TAKIMLAR SÜREKLİ FUTBOLCU ALIP SATIYOR VE HEM FUTBOLCULAR HEM DE PARA HAREKET EDİYOR. FUTBOL DÜNYASINDAKİ BU HAREKET SON DÖNEMDE OLDUKÇA İLGİ ÇEKİCİ BİR HAL ALMAYA BAŞLADI. 


KEREM AKBAŞ 


bir dönem attıkları goller, fantastik 

hareketler ve saha dışındaki sansasyonları ile anıldılar ancak bir süredir tüm bunların yanında ederleri ile de konuşulur oldular. 
Futbolun 3 temel unsuru takımlar, futbolcular ve taraftarlar bir bütünün ayrılamayacak parçaları. Endüstriyelleşme oyunun oynandığı yere gelenlerden izlemek için para talep edilmesi ile başladı ve futbolda paraya açılan alan gün geçtikçe arttı. Medya kuruluşlarının yayın haklarını almak için ödedikleri paranın büyümesi, forma ve malzemenin takımlar için gider olmaktan çıkıp pazarlama aracı olması ilede dönüşüm hızlandı. Takımlar satış yapılan birer markete, taraftar ise müşteriye dönüştü ve bu sürecin başından itibaren futbolun asli unsuru olan futbolcular bu markete müşteri çeken en önemli ürün haline geldi. Ödenen maaş ve bonservis bedelleri aynı hızla artış gösterdi. Para sahipleri gücü toplamaya, gücü topladıkça da yine parayı toplamaya başladı. Bu döngü büyükleri daha 


- utbol tarihi boyunca futbolcular, uzunca 


büyük yaparken kendi imkanlarıyla futbolcu yetiştirip uluslararası arenada başarılı olan takımları sadece yetiştirici durumuna düşürdü. 
Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren takımların hepsi bir şekilde transfer şampiyonu da olmuş. 2003-2004 sezonunda Porto düşük maliyet ile transfer yapıp parlatan, 1994-1995 sezonunda Ajax yetiştirici olarak bu kupayı kazanan son takımlar diyebiliriz. 

Bu durum UEFA'nın da dikkatinden kaçmadı ve bu gidişi düzene sokmak, “büyük balığın küçük balığı yemesine sınır getirmek” 

amacı ile FFP uygulamasını ortaya attı. FFP ile kulüplerin gelir ve giderlerine düzen getirilecek, parası olanın dilediği oyuncuyu kadrosuna katması engellenecekti. Ancak FFP büyük takımları dize getirse bile oyunun içine daha fazla para girmesine, takımların 

el değiştirmesine ve bir reklam alanı haline gelmesine de yol açtı. FFP ile büyükler yine büyük olarak kalmaya devam etti ancak 

asıl değişim küçüklerde yaşandı. Tek geçim kaynağı oyuncu satmak olan kulüpler FFP'nin sopası ile kendilerine çekidüzen verince yok pahasına oyuncu satmak zorunda değillerdi. 


Gelir arttıkça transfer rekorları da peşi sıra manşetleri 

süsledi. Geçmiş yıllarda bir-iki oyuncunun sansasyonel transferi, transfer sezonunun tümünde konuşulurken artık parasal karşılığı oyuncunun önüne geçti. 


Gelen teklifleri yukarı çekebilecek pazarlık gücünü bu takımlara FFP verdi. 

Gelir arttıkça transfer rekorları da peşi sıra manşetleri süsledi. Geçmiş yıllarda bir-iki oyuncunun sansasyonel transferi, transfer sezonunun tümünde konuşulurken artık parasal karşılığı oyuncunun önüne geçti. 
Transfer rakamlarındaki büyüme devam ederken bu değirmeni döndüren ise gelirlerdeki artış oldu. 6 Ağustos 2001'de Real Madrid, Zinedine Zidane için Juventus'a 77,5 milyon avro ödedi. Bu Real Madrid'in yıllık gelirinin 25Tine denk geliyordu. Bu sezonun başında ise Neymar transferi için 


Sa 


m 
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Cenk Tosun sarışın, mavi gözlü 

bir futbolcu olsaydı, Everton'un ödeyeceği bonservis bedeli muhtemelen daha yüksek olacaktı çünkü o zaman Cenk Tosun iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra daha iyi bir ürün de olacaktı. 


PSG, Barcelona'ya 222 milyon avro ödedi. 
Bu, Zidane transferinin 2,5 katından fazlaydı ancak ödemeyi yapan PSG bu transfer için yıllık gelirinin 2640''ını ayırdı. 

Manchester United, Pogba transferi ile 100 
milyon avro barajını aşan ilk kulüp olurken bu transfere ayırdığı fon, yıllık gelirinin 620'sinden biraz fazlaydı. 

Futbolu paraya çevirmek için öncelikle sportif başarı şart ancak köklü bir kulüp geçmişi, kulüp ile ilgili heyecan verici hikayeler, efsaneler de bu sportif başarının paraya dönmesinde etkili bir yer tutuyor. 
Sahadaki başarıyı satılabilir hale getirmek için onu simgesel bir objeye dönüştürmek gerekiyor. Burada da ikinci kriter, yani pazarlama becerisi öne çıkıyor. Bu, kimi zaman Cantona'nın attığı tekme ya da Cristiano Ronaldo'nun frikikten önceki duruşu olabiliyor. Ancak tüm bunların sonunda ortaya şu çıkıyor ki sahada yer alan futbolcuların toplam değeri kulüp geçmişi ile birleşmediği sürece alınacak sonuç çok anlamlı olmayabilir. 

Neymar özelinde hem Barcelona hem de PSG kazanıyor. Yine Cristiano Ronaldo hem Manchester United hem de Real Madrid için önemli bir pazarlama markası. Futbolun temelinde futbolcu olunca kulüplerin büyük paralar ödemesi de doğal. 

Futbol dünyası, 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde (1 Haziran - 1 Eylül) 

3,8 milyar avroluk bir büyüklüğe ulaştı. 
İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan oluşan 5 büyük lig bu rakamın 

3 milyar avrosunu harcamış. Toplam 
transfer harcamasının “80'lik kısmı bu ülkelerin yaptığı transferler. Bu 5 büyük lig harcadıkları 3 milyar avronun ©4/ünü yani 1,3 milyar avroyu kendi aralarında, kalan 1,7 milyar avroyu ise 5 büyük lig dışında kalan takımlara ödemiş. CIES Football Observatory* yaptığı araştırmada takımların kadroları için ödedikleri transfer bedellerini listelemiş. 25 takımlık listedeki ilk 10”un 


*Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi 


savunmaya yaptığı harcama pek çok ülkenin savunma bütçesinden bile fazla. 


Sıra Takım Milyon Avro 
1 Man City 878,00 
2 PSG 805,00 
3 Man Utd 747,00 
4 Barcelona 725,00 
5 Chelsea 592,00 
6 Real Madrid 497,00 
7 Liverpool 461,00 
8 Juventus 448,00 
9 Arsenal 403,00 
10 Everton 365,00 
TOPLAM 5.921,00 


Listede 10. sırada yer bulan Everton için bir parantez açmak gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda Cenk Tosun ile birlikte pek çok Türk taraftar da transfer eden Everton uzun süre manşetlerde yer aldı. Bir Türk oyuncu için ödenen transfer bedeli ülke sınırları içerisinde rekor oldu. Peki Cenk Tosun Brezilyalı olsaydı? Irk, fiziksel görünüş, oynadığı lig, göz ve saç rengi bile futbolcu için ödenecek bonservis bedeline etki ediyor. Bu örnekten yola çıkacak olursak, Cenk Tosun, Everton'a transferine gerekçe performansının yanına bile yaklaşmasa da Everton'dan yok pahasına gitmeyebilir. Bunun sebebi Cenk Tosun'un dünyanın en çok izlenen, en pahalı ligine adım atması. 

Cenk Tosun sarışın, mavi gözlü bir futbolcu olsaydı, Everton'un ödeyeceği bonservis bedeli muhtemelen daha yüksek olacaktı çünkü o zaman Cenk Tosun iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra daha iyi bir ürün de olacaktı. Cenk Tosun'un yolu Türkiye'ye düşmeseydi ve Almanya'dan Everton'a gitseydi yine bonservis bedeli muhtemelen daha yüksek olacaktı çünkü Türkiye gerekli eşiği henüz atlayabilmiş değil. Türk futbolcuların Avrupa'daki sınavları sadece kendilerini değil kendilerinden sonra transferi düşünülen oyuncuları da etkiliyor. 
Ülkemizden yurtdışına giden oyuncuların çoğunun U21 seviyesinde olduğunu da göz 


ardı etmemek gerekiyor. Cengiz, Enes, Çağlar ve Atınç yetenekleri ve yaşları sayesinde Avrupa'ya gittiler. Futbol gelişimlerini henüz tamamlamamaları onların en büyük şansıydı. 
25 yaş ve üzeri oyuncu ihracatımız Arda, 
Cenk ve Emre Çolak dışında yok gibi. Bu da “az bonservis” sarmalının bir başka boyutu. 
Avrupa takımları futbolcu alırken planlama yapıyor ve sadece futbolcu değil aynı zamanda bir ürün olarak da görüyor. Bu planlamanın önemli bir parçası tabii ki menajerler. Ocak 2013-Kasım 2017 arasında tüm dünyada 69.505 transfer gerçekleşmiş ve menajer kullanma oranı 20. Bu transferlerin 10.517inde bonservis ödenirken, bonservis söz konusu olduğunda menajer kullanma oranı 2650'ye yükseliyor. İngilizler oyuncu alırken, İtalyanlar ise oyuncu satarken en çok menajer kullananlar. Bu kadar hizmetin bedeli ise 2013-2017 tarihleri arasında menajerlere ödenen 1,2 milyar avro. 
Haliyle bonservis bedelinin belirlenmesinde menajerler önemli rol oynuyor. 5 büyük 

lig dışında kalan oyuncuların bonservis bedellerinin görece düşük olmasının bir diğer sebebi de bu. 


PARANIN YOLCULUĞU 

İşte tam da burada “paranın yolculuğu” başlıyor. 

Futbol dünyasında yazılı olmayan bir kural var. “Kasaya giren para çıkar.” Bunun en 

güzel örneğini bu sezon Neymar transferi 

ile yaşadık. PSG'nin Barcelona'ya verdiği 

222 milyon avroyu Katalan ekibi fazlasıyla 
harcadı. Coutinho için Liverpool'a 120 
milyon avro, Dembele için Dortmund'a 105 
milyon avro ödeme yapıldı. Bu iki transfer 

ile Neymar'dan gelen para amiyane tabirle “ezilmiş” oldu. Paulinho ve Semedo ile Barça her sene yapması gereken transferleri de yaptı. Net transfer gideri 91,80 milyon avro oldu. Bu döngü Liverpool ile devam etti. 
Coutinho'yu elden çıkaran Liverpool bu sefer o paranın yarısından fazlasını Virgil van Dijk 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REAL MADRİD 


BARCELONA 


GELENLER (Milyon Avro) 
PSG REAL MADRİD BARCELONA M.CİTY MUNİTED ARSENAL B.DORTMUND CHELSEA 


JUVENTUS 


M.CİTY 


e 
K10X0/0) 75,00 
18.00 


M.UNİTED 


ARSENAL 


B.DORTMUND 


CHELSEA 


JUVENTUS 


9 takımın son 5 sezonda birbirleri arasında 
yaptıkları transferlerin parasal karşılığına bakarsak, son 5 sezonda birbirlerinden 1,5 milyar avroluk futbolcu alıp satmış. Yıllık ortalaması 300 milyon avro olan bu tutar 5 büyük ligin birbirleri arasında yaptıkları transferlerin 425'ine denk geliyor neredeyse. Yanı 5 büyük ligde yapılan 4 transferden Vi parasal olarak yukarıdaki 9 takım arasında oluyor. 


için harcadı ve 79 milyon avro ödedi. 
2017-2018 sezonunda Liverpool 167,2 milyon avro gelire karşılık 168,3 milyon avro bonservis ödeyerek kasasına giren parayı bekletmeden harcadı ve paranın yolculuğunda sadece bir durak 

vazifesi gördü. 

Real Madrid 128 milyon avroluk oyuncu satarken, harcadığı rakam sadece 46,50 milyon avro oldu. PSG bu sezonun transfer şampiyonu oldu, 238 milyon avro harcamaya karşılık 93,5 milyon avro gelir elde eden Fransız ekibi transfer dönemini 145 milyon avro eksi ile kapadı. 

Bu takımlara Juventus, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Dortmund gibi takımları da eklediğimizde 8-9 takımın bu halkanın bir zinciri olduğunu görüyoruz. 9 takımın son 

5 sezonda birbirleri arasında yaptıkları 
transferlerin parasal karşılığına bakarsak, son 
5 sezonda birbirlerinden 1,5 milyar avroluk 
futbolcu alıp satmışlar. 

Yıllık ortalaması 300 milyon avro olan bu tutar 5 büyük ligin birbirleri arasında yaptıkları 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transferlerin 9625'ine denk geliyor neredeyse. 
Yani 5 büyük ligde yapılan 4 transferden 

Ti parasal olarak yukarıdaki 9 takım 

arasında oluyor. 

Ekonomik aktivitenin dünya üzerinde en düzenli ve iyi denetlendiği topraklarda 

bir yolsuzluk, hukuksuzluktan ziyade 9-10 takımın bunca gücü elinde tutmasının en büyük sebebi gelir anlamında da en zirvede yer almaları. Bu takımlar ihtiyaç halinde önce birbirlerinin kapısını çalıyor ve para harcıyorlar. 

Listenin dışında kalan ve bu takımlardan para toplayan kulüpler de var. Lyon, Southampton gibi ekipler 5 büyük ligin önde gelen paralı kulüplerinden besleniyor. 

Southampton son 2 sezonda kasasına net transfer kârı olarak 50 milyon avro koyarken, Lyon sadece bu sezon 60 milyon avro transfer geliri elde etti. 

Gelir artışının yanı sıra bonservis bedelini etkileyen genel kabul görmüş birkaç detay da söz konusu. 

* Yeni teknik direktör daha fazla para 


harcatır. 

* Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda yıldızı parlayan futbolcular gerçek ederlerinin üzerinde transfer olur. 

* Bazı ülke vatandaşı futbolcular (Brezilya, Arjantin vb.) diğer meslektaşlarından daha yüksek rakama transfer olur. 

Bunları üst üste koyduğumuzda futbolda parayı, kazanan kulüplerin harcadığını ve her 4 harcamadan birinin kendi aralarındaki işlemlerden kaynaklandığını görüyoruz. 
Futboldaki domino etkisi zaman zaman bir taşın yanlış dizilmesinden dolayı sekteye uğrasa da her sene ortalama “10 artan futbol gelirlerinin transfer harcamalarını etkilemeye devam edeceğine hiç şüphe yok. 

Gelirin sürekli olarak artması, başarının özellikle yüksek gelirli kulüpler için bir ihtiyaç olması, taraftar beklentileri futbolcu transferlerinde rakamı sürekli yukarı çekecek unsurlar. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için tanıdığı ve güvendiği yerleri seçtiğini düşünürsek domino taşlarının bu şekilde dizilmesi belki de olması gerekendir. 


B'DEN AET'YE 
DÖNÜŞÜN FUTBOLCASI 


AET'NİN İLAN EDİLEN AMACI AVRUPA'DA BİRLİK VE BARIŞ OLSA DA GERÇEKTE AVRUPA'NIN EN ZENGİNLERİNİN ZENGİNLİKLERİNİ SADECE KENDİ ARALARINDA PAYLAŞIP KİMSEYE ZIRNIK KOKLATMAMAKTI. 2017-2018 ARA TRANSFERİNDEKİ SADECE BELLİ “ELİT” KULÜPLER ARASINDAKİ AL GÜLÜM VER GÜLÜM TRANSFERLER VE ARALARINDA DÖNEN PARA TAM DA 


AET'YE DÖNÜŞÜN FUTBOLCASI... 


ALİ ECE 


vrupa kulüplerinin en büyük gelir 
A önss olan Şampiyonlar Ligi'nde 5 

büyük lig dışında şampiyon olanların “Şampiyonlar Yolu”ndan birbirleriyle eşleşerek en azından İspanya, İngiltere dördüncüleri ile eşleşmeleri iyi niyetli bir tahlille Avrupa Birliği'nin o çok kısa süren altın dönemi gibiydi. Kötücül bir bakış açısıyla tahlil edersek ise liberal kapitalizmin en vahşi yüzü olan “doğal seleksiyon”dan başka bir şey değildi! Yani Celtic, 
Astana birbirinizi yiyin zaten bu gelir dağıtımı formatında en fazla kalacağınız 
Şampiyonlar Ligi grubundan 3. olarak 
UEFA'dan devam etmek! Yani önce küçük balıklar birbirini yutsun, yutup da şişen midedekileri bir üst turdaki balina bir seferde ham yapsın! 
Son tahlilde zaten 2018-2019 sezonundan itibaren en yüksek puana sahip dört ülke liginde ilk 4'te yer alanlar direkt Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacaklar. Yani adında 


2018-2019 sezonundan itibaren en yüksek puana sahip dört ülke liginde ilk 4”te yer alanlar direkt Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacaklar. Yani adında 
“Şampiyonlar” var ama 2018 
Eylü”ünden itibaren kendi liginde şampiyon olmamış minimum 
12 takım direkt gruplardan 
başlayacak. Yani artık daha az zengin ligin daha zengin ligi yenebilme riski bile ortadan kalkacak. 


“Şampiyonlar” var ama 2018 Eylül'ünden itibaren kendi liginde şampiyon olmamış minimum 12 takım direkt gruplardan başlayacak. Yani artık daha az zengin 

ligin daha zengin ligi yenebilme riski bile ortadan kalkacak. Doğrudan gruplara katılan dördüncüler, gruba katılım bedeli sayesinde 4 büyük lig dışından bir ülke liginde mücadele edip şampiyon olan takımın bile en iyi oyuncusunu göreceli olarak yarı fiyata alabilecek! 

Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ortak pazar ve gümrük birliği olarak kurulmuştu. Bugün 
Avrupa'nın 5 büyük liginin elit takımları da 2017-2018 ara transfer döneminde aralarındaki bir ortak pazarın temelini herkese göstere göstere attılar. 
1965'te 6 ülke 
AET'nin babası olan 
Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu'nu kurmuşlardı. O zaman kömür ve çelik en kârlı en fazla tekelleştirilmesi gereken sektörlerdi. Petrol zaten altınla beraber ilk icat edildikleri günden beri tüm para birimleriyle top diye oynayacak ihtişamdaydı. Zaten ancak petrol 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zenginliğin varsa 5 büyük lige o ülkeler dışından yatırım yapma şansın var. 

Lakin kim ortak, kim pazar o durum fazlasıyla belirsiz. Petrol, altın stokların tükenebilir, yatırımcını kulüp sahibini bir günde değiştirebilirsin. Tıpkı AET'de olduğu gibi kimi batar kimi çıkar ama aslolan pazardaki tekelin olur. 

2017-2018 ara transferinde Avrupa'nın büyük liglerinin daha büyükleri Kömür ve Çelik Birliği'vari bir Futbolcu ve Menajerleri Birliği kurdular sadece ismini açık açık koymadılar. 
Bunun sonunda daha adil daha eşit büyüyen bir Avrupa futbol düzeni çıkmayacak. 

Bu tıpkı İngiltere'nin AB'den çıkması 

gibi Avrupa'nın büyük takımları da fiilen çoktan UEFA'dan çıktılar bile. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecindeki oylamada ayrılığı savunanlar yani Brexit'çiler sık sık “70 milyonluk Türkiye AB'ye gelince ne yapacaksın?” diye soruyorlardı. Rumen öğrenci, Afrika göçmeni Belçikalı, Cezayir göçmeni Fransız hep Brexit afişlerindeydi. 
En azından futbol kulüpleri bu kadar göstere göstere yapmıyorlar, “Rengin kökenin hiç önemli değil bizim ortak pazarda para ediyorsan başımın üstü” diyorlar. 

Lakin asıl mesele o başka bölgelerde yetişen tüm oyuncuları doğal olarak transfer etme önceliğinin kendilerinde olduğunu da ödedikleri ve aralarında paslaştıkları parayla bas bas bağırıyorlar. 

Hangisi daha kötü bilemedim. Sevgili Valdano, hani futbol dünyadaki adaletsizliklere karşı icat edilmiş bir özürdü? 


DYOJMİİNTON Kİİ 


SORUN ONLARDA 
DEĞİL, BİZDE! 


TRANSFER PİYASASINDA PARA BELLİ KULÜPLER ARASINDA DOLAŞIMA GİRİYOR. BELLİ BAŞLI KULÜPLER KENDİ ARALARINDA OYUNCULARA PARALARI SAÇARKEN BİZE GELİNCE CİMRİ DAVRANIYORLAR. PEKİ AMA NEDEN? 


ORHAN ULUCA 


izler dergi toplantılarında tartışma yaratacak ölçüde fikir ayrılıkları olan 


meseleleri dosyalaştırarak kayıtlı hale 


geçiriyoruz. Fitbol Dergi'nin aylık olağan 


toplantısında konu bu sezon gerçekleşen transferlerdi. Bir gariplik yok muydu? “Büyük meblağlar hep belli başlı kulüpler arasında dönüyor” dediklerinde “olağan” dedim. Sanki gizli bir el parayı Avrupa'nın dev kulüpleri arasında dolaşıma sokmuş ve diğerlerine koklatmadan gezdiriyor tarzı bir görüş ortaya çıktı. Bu bilinçli bir kurgu olmasa dahi sonuç en azından buraya çıkıyordu. Haklıydılar ama yine de ortaya çıkan görüntüde bir sorun göremiyordum. Neymar transferi ile kasasına 


222 milyon avro para koyan bir kulübün 


Coutinho'yu yaklaşık 150 milyon avro karşılığı transfer etmesi garip gelmiyordu. Bu kez Liverpool'un buradan gelen parayı sezon 


boyunca sorun yaşadığı savunmaya yatırması da ilginç gelmiyordu. 

Bahsi geçen kulüplerin gelir kalemlerine baktığınız zaman böylesine dev transferler yapması için herhangi bir satış yapmasına dahi ihtiyaç yok. Oysa bizim kulüplere merceği yakınlaştırdığınızda yıllar yılı oyuncu satmadan sürekli alarak harcanan paraların kaynağına ulaşamıyor oluşumuz asıl büyük sıkıntıyı oluşturuyor. Belki de bizde böyle olduğu için olsa gerek, Avrupa'da içeriğini görebildiğimiz olağan para akışını doğal buluyorum. 


FUTBOL KENDİ ÜRETTİĞİ EKONOMİ ÜZERİNDEN DÖNÜYOR 

Avrupa'da para -birkaç istisna dışında- bizzat futbolun ürettiği ekonomiyle şekilleniyor. 
Para, oyuncu transferleriyle belli başlı kulüpler üzerinden el değiştiriyor olsa da burada dev kulüplerin diğerlerine karşı bir üstünlüğü olmadığı gibi kazançlı çıkan da 


kulüpler değil daha çok menajerler oluyor. 
Neymar'ı kaybeden Barça'nın Coutinho'yu almasının Leganes'e karşı nasıl bir üstünlüğü olabilir ki? Daha çok “Bir menajer oyunu” olarak hikayeleştirip film çeksek bol aksiyonlu güzel bir “holivud” filmi dahi çıkar! Her şey aslında Neymar'a gidip “Messi'nin gölgesinde kalıyorsun” fikrini aşılamakla başlayan muazzam bir piyasa hareketlendirme aksiyonu. Taşlardan birisini oynattığınız anda kızışan bir transfer piyasasında müthiş bir hareketlilik gerçekleşiyor. Alexis Sanchez'in Premier Lig'de Arsenal'den Manchester United'a gitmesinin, Aubameyang'dan Oliver Giroud'ya yani Almanya'dan İngiltere'ye uzanan çok transferli bir hareketliliği başlatan domino taşı etkisi yarattığı bir gerçek. Tüm bu eylemler sona erdiğinde kulüplerin kadro kalitesi büyük ölçüde değişmiyor belki ama menajerlerin cebine giren devasa para oluyor. Başa dönersek, olağan olmakla beraber dev kulüplere 


Barça'nın Coutinho'yu almasının Leganes'e karşı nasıl bir üstünlüğü olabilir ki? Daha çok “Bir menajer oyunu” olarak hıikayeleştirip film 


çeksek bol aksiyonlu güzel bir 


“holivud” filmi dahi çıkar! Her şey aslında Neymar'a gıdıp “Messi'nin gölgesinde kalıyorsun” fikrini 

aşılamakla başlayan muazzam bir 


piyasa hareketlendirme aksiyonu. 
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ekstra güç kazandırması ya da diğerlerine dezavantaj sağlaması söz konusu değil. Aksine Southampton gibi kulüpler arada 75 milyon avro gibi sağlam gelirler elde edebiliyor. 

Tam bu noktada şöyle bir itiraz geldi: İşte bu paraları bize sunmuyorlar. Öyle olsaydı Cenk Tosun bugün en az 50 milyon avro bonservis sağlardı. Bu da bana eski bir tartışmayı hatırlattı. 


PASAPORT FARKI 

Bundan yaklaşık on yıl önce bu dergide de zaman zaman yazan sevgili dostum Gürcan Ulusoy ile Luka Modric-Arda Turan üzerinden transferde marka değeri üzerine uzun uzadıya konuştuk. Daha çok yazıştık ve bu tartışmanın kayıtları da Ekşi Sözlük'te bulunur. O dönem sarı kırmızılı camiada ilk sezonunu oynayan Arda Turan'ın milliyeti farklı olması halinde piyasasının çok farklı olacağını iddia etmiş ve ülkelerin marka değerinin öneminden bahsetmiştim. 
Yakından takip ettiğim Avrupa transfer piyasasında o dönemde uluslararası bir başarısı bulunmayan 
Dinamo Zagreb 

gibi bir kulübün aynı anda üç oyuncusunu Premier 
Lig'e 10 yıl önce yaklaşık 50 milyon avro bonservis kazandıracak şekilde satması 

iyi bir örnekti (Luka Modric-Eduardo-Corluka). Hırvat ligini biraz olsun takip edenler kalite olarak Türkiye Süper Ligi'nin dahi çok gerisinde olduğunu bilirler. Dinamo Zagreb de Avrupa'nın dev kulüpleri arasında uzun zamandır değildi. Bu gerçeğe rağmen geçmiş nesillerde dünya futboluna damga vurmuş Hırvat yıldızların varlığı günümüzdeki Hırvat futbolcuların 

da piyasa değerini oluşturuyor. Hollanda liginin kalitesinin görece düşük olması, maaş bareminin milyon avrolara dahi ulaşmaması onlara verilecek olan bonservisi belirlemiyor. Yeni Sneijder, Van Basten, Robben ihtimali kulüplerde talebi oluşturuyor, talepler de rekabeti. Yugoslav ekolünden ismini biraz olsun duyurmuş genç yeteneği hızlı bir şekilde listesine alan dev kulüplerin rekabeti şişirilmiş bonservisleri doğuruyor. Bu ülkelerden değilseniz Messi'niz olsa on milyon 

avro civarında pazarlık sona erecektir (Örnek: Cengiz Ünder). Dolayısıyla bizim 


Kyle Walker eğer Tottenham'ın değil de Köln'ün oyuncusu olsaydı pazarlık 30 milyon avro civarında sona ererdi zira bir müddet sonra oyuncunun değeri değil kulübün 

ihtiyacı olan paranın miktarı belirleyici hale gelecekti; tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi. 


oyuncularımızın yetenekleri ne olursa olsun değerinin düne kadar 15, bugün Cenk Tosun ile beraber maksimum 30 milyon avro edecek olmasının ilk nedeni marka değerimiz. 


CENK İLE VAN DIJK FARKI 

Pep Guardiola'yı Almanya'da anlatan cümlelerden birisi şudur: “Ya Thiago ya 

hiç.” Bayern'li yöneticilere şunu demişti; “Ya bana Thiago'yu alırsınız ya da hiç transfer yapmayın.” İspanyol teknik adamın tek bir oyuncuda ısrarcılığının net göstergesidir bu. 
Öte yandan sezonun ilk devresi boyunca Liverpool menajeri Jürgen Klopp'a hep aynı eleştiri geldi. “Arkadaş, Van Dijk hariç başka stoper mi yok? Vermiyorlarsa neden başka oyuncuya gitmedin?” İki teknik adam da gözüne kestirdiğini alma konusunda ısrarcı oldular. Bu oyuncuları kadrosunda barındıran iki kulüp de Premier Lig'in TV gelirinden pay alan tok satıcıları olunca rakamlar şişti. 
Hal böyle olunca on ya da yirmi milyonu görmezden gelecek lükse sahipler. Kyle 
Walker ve Van Dijk'in ederinden çok daha fazlasına satılmasının nedeni budur. Altını çizmek gerekir ki 
Southampton bu transfer ile dünyanın en pahalı savunma oyuncusunu satan kulüp oldu. En azından 
Southampton için dünya futbolunun devlerinden olmadığını söyleyebiliriz. Kyle Walker eğer Tottenham'ın değil de Köln'ün oyuncusu olsaydı pazarlık 30 milyon avro civarında sona ererdi zira bir müddet sonra 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oyuncunun değeri değil kulübün ihtiyacı olan paranın miktarı belirleyici hale gelecekti; 

tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi. Köln, Anthony Modeste gibi takımın her şeyi olan futbolcuyu, oyuncunun kendisi istemese de 30 milyon avroluk bir teklif masada olduğu için sattı. 

Bu rakam oyuncunun değeri değil kulübün maddi içeriğidir. Futbolseverlerin çok dikkate almadığı gerçek şudur ki oyuncu pazarlıklarını gerçekte yürüten menajerlerdir. 
Oyuncunun menajeri kulübün maddi imkanlarının farkındadır. Oyuncusunu X kulübe satma aşamasında henüz daha iki kulüp karşılıklı görüşmeye başlamadan önce kaç milyon avro karşılığı serbest kalacağını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu da futbolcuyu alacak kulüp için oyuncu niteliklerinden bağımsız olarak fiyat belirleme aşamasında 
belirleyici etkendir. Kısaca 60 değil de 30 
milyon avro barajının aşılmamasını sağlayan budur. Arsenal devre arasında Aubameyang ve Mkhitaryan ile beraber 20 yaşında yetenekli bir stoper aldı. Stoperin özelliklerinden ziyade oynadığı takımın Yunan liginden PAS Giannina olduğunu söylediğim zaman siz de bonservisi tahmin edebiliyorsunuz; sadece 21 milyon avro verdiler. Bu da son dönemde ekonomik problemler yaşayan Yunan liginin ortalama takımının değeridir, oyuncunun değil. 


SORUN BAŞKA YERDE 

Dünya futbol ekonomisinde Premier Lig gibi devasa gelir içeriği üreten bir ligin milyon avrolar boyutunda transferler yapması olağan. Gerek kendi iç piyasasında gerekse de dışarıdan oyuncu alımında uçuk rakamların olması var olan gelirlerinin bir sonucudur. 
Almanya'da da çok önemli kulüplerin transfer piyasasında Türkiye Süper Ligi'nin dahi gerisinde kalacak kadar harcama yapması yine TV geliriyle ilintilidir. Şeyhlerin dışarıdan kulüplere para akışı sağlaması, Bayern Münih'in 15 yıldır dile getirip nihayetinde “Fair-Play” adı altında ekonomik denetimin gelmesini sağladığı bir gerçek. Bu konuyu 

bir kenarda tutarsak eğer asıl soruya geliriz: Gelir seviyesi Avrupa'daki pek çok kulüpten daha az olan Türkiye'nin büyük kulüpleri nasıl oluyor da onlardan daha fazla harcama yapıyor? Çok daha temkinli davranan kulüpler birer ikişer iflası görürken tonla yanlışı yapan dev kulüplerimizin en ufak 

bir sorun yaşamadan harcamalarına devam 
etmesi nasıl mümkün oluyor? Yoksa 222 
milyon avro değerinde oyuncu satma başarısı gösteren bir kulübün bunu harcaması değildir asıl sorun. Ya da harcadığı kulübün o parayla bir başka oyuncu alması... O paraların neden bizim gibi ülkelerin oyuncularına verilmediği de bellidir. 


FORVET 
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FEHER ACABA BİLİNCİ 
KAYBOLMADAN EVVEL EN 
SON HANGİ FOTOĞRAF 
KARESİNİ GÖRÜYOR, BUNU 
DÜŞÜNÜYORUM. ACABA 
NEYİ GÖRDÜ EN SON FEHER 
O SAHADA; KALBİ ONU 
YOKLAMADAN HEMEN ÖNCE 
GÖRÜP SİTEMLE HAKEME 
GÜLÜMSEDİĞİ SARI KARTI 
MI, EĞİLİP 12-13 SANİYELİK 
KÖPRÜYE GİRDİĞİ ANDA ONA 
ZEMİNDEN BAKAN ÇİMLERİN 
YEŞİLİNİ Mİ YOKSA SEVDİĞİ 
KADININ GÖZBEBEKLERİNİ 
Mİ? BİLMİYORUZ. HAYAT 
BANA “HER ŞEYİN SIRRINA 
EREMEZSİN KAAN KOÇ” 
DİYOR. PEKİ HAYAT. PEKİ... 


“Futbol bana kazanmak kadar kaybetmeyi ve eğlencenin acılara üstün gelebileceğini de öğretti. Hedef yalnızca mutluluk; harcanan tüm fırsatların telafisi olabilen mutluluk...” 

- Miklos Feher 


KAAN KOÇ 


lini dizlerinin üstüne koyup başını — öne eğdi; uzun, sarı saçları ıslak ve 

parlaktı. 12-13 saniye boyunca öylece durdu. Ne düşünüyordu o anda? Ne tür bir acı duyuyordu göğsünde? Başına gelmekte olan şeyin ciddiyetini bilemeden basit bir baş dönmesi sanıp kendini yere bırakmayı yediremiyordu belki de. 12-13 saniye. Sadece 12-13 saniye dayanabildi elleri dizlerinde, saçları yere uzanan adam. Sonra sola doğru devrilmeye başladı, saçları bu kez geriye düşen başıyla birlikte arkaya savruldu. Ve az önceki duruşundan geriye, göğsündeki can tılsımının onu terk etmesiyle tek bir şey kalıyordu; yere yığılırken hâlâ dizlerinde olan elleri. Çünkü onu ayakta tutamayan bacakları kadar elleri de kendi kontrolünde değildi artık. Bir bebekte bile 


14 yıl oldu saçları sallanmıyor onun, 
14 yıl oldu o forvet gol atamıyor, 
tam 14 yıl 2 aydır ailesiyle aynı koltuğa oturamadı, 14 yıldır bir kıza aşk sözleri söyleyemedi. 14 yıl evvel öldü Feher. 


AĞLARI SARSAMAYAN 


var olan düşerken tutunma refleksi yok; son ana kadar kıpırdamayan, sonra yer çekimiyle iki yanına iki parçalanmış dal gibi sıçrayan kollar. 25 yaşındaki yakışıklı adam ölmüştü. 
Etrafındakiler çığlıklar atıyor; takım arkadaşı Sokota hemen yanı başına eğilmiş, bir eli solgun saçlarını tutuyor Feher'in. Rakipten Cleber, iki elini ona doğru uzatmış, sanki 

bir Yunan tanrısı sanıyor kendini; tutup kaldıramazsın ölü bir adamı Cleber! Tiago iki elinin arasına almış kendi başını, karşı takımdan Guga sımsıkı sarılıp uzaklaştırıyor onu başka köşeye. Tiago ağlamaya daha yeni başlıyor, haberi yok! Kaptan Simao Sabrosa dizlerinin üstüne çöküyor; kaptanlığının sınırlarını bil Simao, bir yere kadarsın! 
Ricardo Rocha, sen de Feher'e uzaktan bakıyorsun, korkudan gidemiyorsun yanına ve ağlıyorsun. Ağla Rocha, elde kalan bu; ağlamak. 

Hayat bu cümleleri söylüyor o gün. Feher yerde, kanadından kopup düşmüş bir kuş tüyü gibi yatıyor; bomboş. Feher'in gözleri açık. Elbet henüz yeni oyuna girdiği maçın sonucunu, sezonun nasıl biteceğini de merak ediyor ama 25 yaşındaki bir adamın hayata gözlerini yumarak ölmesi zaten imkansız. Feher acaba bilinci kaybolmadan evvel en son hangi fotoğraf karesini görüyor, bunu düşünüyorum. Acaba neyi gördü en son Feher o sahada; kalbi onu yoklamadan hemen önce görüp sitemle hakeme gülümsediği sarı kartı mı, eğilip 12-13 saniyelik köprüye girdiği anda ona zeminden bakan çimlerin yeşilini mi yoksa sevdiği kadının gözbebeklerini mi? Bilmiyoruz. Hayat bana “her şeyin sırrına eremezsin Kaan Koç” diyor. Peki hayat. Peki... 

14 yıl oldu saçları sallanmıyor onun, 14 yıl 
oldu o forvet gol atamıyor, tam 14 yıl 2 aydır ailesiyle aynı koltuğa oturamadı, 14 yıldır 

bir kıza aşk sözleri söyleyemedi. 14 yıl evvel öldü Feher. Herkes için aynıyken ölümün tablosu, herhangi bir yılın Ocak 2”inde 

bir sürü insan ölmüşken tarihte ben niçin Feher'i anıyorum 

şu an? Sanırım o maçta gol atacağını zannediyordum da ondan... 

Ama o şimdi yalnız, eli kalbinde bir heykelin içinden bakıyor bize. Ve saçları havada dalgalanamıyor, duruyor kaskatı. 
Feher, gol atmaktan vazgeçti tam 14 yıl önce. Biliyorum, ayakta durabilseydi o maçta bizi değil ağları sarsacaktı. 


YALNIZ DEĞİLSİNİZ, DESTEK VAR! 
yayınları 


DESTEK 
MEDYA 
GRUBU 


Çok bilinmezli bilinenler, bir buruk gülünenler kitabı 


Bu kitap Hitler'e insancıllığı, Beethoven'a damardan arabeski, Trump'a da empatiyi öğreten bir taşyapıt. 

Bu nadide eser sayesinde kaç köçek klasik baleye başladı bir bilsen. 


ALIŞMADIK 


b“ GOZDE 
LENS 


DURMAZ s9  METİNUCA 


TEK g Esi 


VON NUN 


Tüm kitapçılarda! 
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HAKEM 


VAY HALİMİZE: 


abancı hakem gelsin mi, gelmesin mi? 
Yi futbolumuzda gelinen noktada bu 

tartışmayı yapıyorsak vay halimize... 
Bırakın her maçı, her puanın bile büyük önem arz ettiği ligde hakemlerimiz ne yazık ki futbol düzeyimizin altında kalıyor. Avrupa'nın üst düzey liglerinde de ciddi hakem hataları oluyor. Ancak hakemlere olan güven bu kadar sarsılmış değil. Bunun nedeni mevcut MAK'nin hakem atamalarındaki teslimiyetçi ve tutarsız tavrı. Bazı büyük kulüplerin istemediği hakemler maçlarına verilmiyorsa hatta daha acısı sadece izin verdiği birkaç hakem o takımın maçlarını yönetebiliyorsa hakem hatalarından daha acı bir tablo ile karşı karşıyayız demektir. 
İsteyen açıp bakabilir. Hangi hakem hangi kulübün maçlarına verilmiyor, hangi hakemler veriliyor? Tablo ortada. Bir kulübümüzün son 9 maçının 3'ünü aynı hakem yönetmiş. 
Yani her 3 maçtan birini... Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Bunun nedeni MHK'nin teslimiyetçi zihniyeti. TEF ve MAK kimseye şirin görünmek, gönlünü hoş tutmak durumunda değil. Ligin kalan haftalarında şampiyonluk yarışını etkileyecek maçlarda gelinen nokta itibarı ile maçları yönetecek kalifiye hakem bulmakta zorlanabiliriz. Kabul etmek gerekir ki kulüplerin de genel tavrı MAK ve TFF'ye hiç yardımcı olacak şekilde değil. 
Herkesin hemfikir olduğu bir penaltı veya kart pozisyonunda dahi yaygara kopartmak da futbol iklimimizi kaosa taşımaktan başka bir işe yaramıyor. Ancak bu kaosu bilinçli bir şekilde yaratıp bundan sistematik olarak fayda sağlamaya çalışanlar var. Bir başka sorun da şu: Diyelim falanca hakem bir büyük takımın 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PMIŞ OLUR VE ÜZERİNDEKİ YÜK 


aleyhine fahiş bir hata yaptı ve skoru etkiledi. 
Bu hakem o takımın maçına verilmiyor. 
Tamam da aynı mantıktan yola çıkarsak o büyük takımın lehine hata yapan ve yaptığı hatayla maç kazanmasına yardımcı olan hakem niye verilmeye devam ediliyor? Bunun örnekleri de ne yazık ki çok. Güçlü ve saygın bir MHK bu ülkede hemen hemen hiç olmadı. 
Daha cesur hakemler ve atamalar ile ancak 

bu işi düzeltebiliriz. Sadece MHK'yı suçlamak da yanlış. Futbol ortamımızda bir tuhaflık var. 
Dünyaca ünlü eski Alman hakem Markus Merk geldi. Bu ülkede yorumculuk yaptı. Kimseye yaranamadı. Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal'i derbilere getirip yorum yaptırdık. 
Tamamen yabancı bir gözle tarafsız bakış 

açısı olsun diye. Onu da beğendiremedik. 
Hollanda'dan eğitimci, danışman hakem hocası geldi. Baş suçlu oldu, hedef gösterildi. 
Gerçek anlamda adil oyun olsun diyen çok az kişi var. Muhabirler, yazarlar amigoluk yapıyor veya yapsın hakemler verili 


isteniyor. Ben yabancı Bir kulübümüzü 


hakeme karşıyım ancak gelinen nokta itibarı ile MHK derbilere ve 


şampiyonluk yarışını durum söz konu 


etkileyecek maçlara 

İspanya'dan, İtalya'dan, 

İngiltere'den hakem getirirse akılcı bir iş yapmış olur ve üzerindeki yükten, baskıdan kurtulur. Bu satırlar yazılırken Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Cüneyt Çakır gibi dünyanın sayılı 3-4 hakeminden birisi bile derbi öncesinde tartışılıyorsa bundan sonraki derbileri kim yönetecek? Bu sorunun cevabını vermek şu ortamda inanın çok zor. O yüzden yabancı hakem uygulaması bir çözüm 


i 


» 


olarak gözüküyor. Ancak özellikle MHK ve hakemlerimiz üzerinde güç ve yaptırım sahibi olan bazı kulüplerimiz yabancı hakemi kabul eder mi? Hiç sanmıyorum. Futbolumuzda yıllardır “Bu hakemlerle bu lig bitmez” klişesi var. Ben bitmeyen lig görmedim. Bir güzel 

de bitiyor ve her şey unutulup tekrar sıfırdan başlıyor. Hakem kalitesini arttırmak, yeni ve cesur hakemler yetiştirmek MHK'nin önemli misyonlarından biri olmalı. Bizdeki hatalar inanın Avrupa'nın üst düzey liglerinden fazla değil. Ancak baskılara teslim olan ve yeni isimler çıkartamayan bir MAK yıpranmaya mahkum. Kendi hakeminin arkasında duramayan, büyük takımın aleyhine hata yapınca hakemi cezalandıran ancak lehine hata yapınca cezalandırmayan zihniyet değişmeli. 
Tüm kulüpler MHK'nin gözünde eşit olmalı. 
Her takıma aynı ölçüde ve adalet duygusuyla yaklaşılmalı. VAR uygulaması ligin ikinci yarısında başlayacaktı. 
Sezon başında yapılan açıklama bu yöndeydi ancak ona da start veremedik. En azından ofsayttan atılan goller iptal olurdu. 18 kulüp talep ederse yabancı hakem uygulaması söz konusu olabilir. 
Fakat bu uygulama bile adaleti tam anlamıyla sağlamaya yetmez. Çünkü bu kez de küme düşmemeye oynayan takımlar “Bize niye yabancı hakem gelmiyor?” deme hakkına doğal olarak sahip olacaktır. Uzun lafın kısası, teorik olarak yabancı hakem uygulaması MAK üzerindeki büyük baskıyı almak için bir çözüm gibi görünse de pratik olarak uygulamaya geçirmek fevkalade zor. 


Bir keresinde Aziz Yıldırım'a 
“Sen takımın başına geç, ben de kulübün” dedim. 


EF —— ——— 
CHRISTOPH DAUM 


Ben futbolu sevmiyorum, karımı seviyorum. 
Futbolu sadece oynuyorum... 


Ga a 
RIGUELME 


Soldaki numara kaç kez kanser olduğumu gösteriyor, sağdaki numara da kaç kere kazandığımı. 

(Eric Abidal'in forma numarası 22) Ea 


ERIC ABIDAL 


Bir İtalyan, ancak Juventus seni satmak isterse Juventus'tan ayrılır. 
Bu kadar basit. 


m 
GIORGIO CHIELLİNİ 


VURDU GOL OLDU 


Messi dünyanın en iyi futbolcusu, tartışmam. Antrenmanlarda canıma okuduğu için bunu benden iyi kimse bilemez. 


İma zi 
CARLES PUYOL 


Yaklaşık 73 yaşındaki bir adama geleceğiyle ilgili soru sormak oldukça komik. 


e 
HEYNCKES 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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Trak'ta terk edilmiş 
6ir futbol sahası. 


KOLAY OLAN BUDUR 


YERLİ VE MİLLİ FUTBOLCU 


GENÇ BİR FUTBOLCU, 33 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUNUN ANTRENMAN SONRASI ÇALIŞMASINI GÖRÜP BUNU BİR TELEVİZYONDA ÖVÜYOR. YABANCI OYUNCULAR ANTRENMANDAN SONRA ÖZEL ÇALIŞMALARINI YAPARKEN ONU GÖREN GENÇ FUTBOLCU GERİ DÖNÜP ÇALIŞMAYI DEĞİL “HELAL OLSUN” DEMEYİ AKIL EDEBİLİR SADECE. KENDİSİNİN DE O İŞİ YAPTIĞINI UNUTMUŞTUR YA DA UNUTTURMUŞTUR KENDİNE. ÇÜNKÜ KOLAY OLAN BUDUR. 


GÖKHAN DAĞISTANLI 


ürkiye'de ilk profesyonel sözleşmesini Timya futbolcu ki bu sıra 18-19 

yaşındadır, işe saçlarını şahsına münhasır ir tarzda kestirerek başlar. Artık kamera nündedir çünkü. Dış görünüşüne bir film Idızı gibi dikkat etmeli, çok havalı olmalıdır. 
gi çekmek birinci önceliği olacağından, ir yıllık alacağının yarısını harcayarak en ürültü çıkaran, en fiyakalı spor arabayı satın ır. Bu arabayı alarak yaşayacağı maddi ayıpla veya bu arabanın mensubu olduğu leye yabancılığıyla asla ilgilenmez. Veteran futbolcu abilerinden böyle görmüştür. En ufak bir uluslararası başarıya imza atamamış olduklarını bile bile onları örnek almaya devam eder genç futbolcu. Kolay olan budur çünkü. Henüz 20'li yaşlarının ilk yarısını bitirmeden, hele bir de yetenekliyse ve iyi paralar kazanmaya başladıysa, çalışmayı yarı yarıya bırakır. Ulaştığı seviyeyle derhal yetinir. Herhangi bir meslek grubundan insanın kazanmayı hayal bile edemediği miktarda parayı kazanıyor olmasını çabucak kanıksar. 35 yaşına kadar her sene bu parayı kazanmaya devam etse daha ne ister. 
Hesaplarını buna göre yapmayı öğrenmiştir çünkü. Sonrasında da bir antrenörlük kursuna giderek para kazanmaya devam edebilir nasıl olsa ya da futbol yorumculuğu yaparak gül gibi geçinir gider. Türkiye'de futbol endüstrisi bir kere taşımaya başladığı adamı asla sırtından atmaz. Tam bir körler 


—< Ooo 


(oy 


v xw 


30 Fitbol 


sağırlar birbirini ağırlar cemiyetidir. 

Başarı kriteri olmaksızın inanılmaz büyük paraların kazanıldığı böyle bir endüstri daha bulunamaz. Öte yandan artık yıldız oyuncu olmuştur ve o kadar koşması gerekmez. 

Bu bölüm oldukça ilginçtir işte. Çok koşup, çok mücadele ettiği için yıldız olarak anılan oyuncu, yıldız olduğu için çok koşup çok mücadele etmeyi bırakır. Bu paradoks ülkenin genlerinde de vardır aslında. Sadece futbolcu için geçerli değildir. Ülkemizin hemen her daldaki istikrarsızlığının temelinde bu özellik yatmaktadır. Kısa vadeli planlar ülkesinde, hedef hep bir müsabakalık başarı olduğundan sporcular doyuma çok kolay ulaşırlar. Bu nedenle, milli takımlar düzeyinde hiçbir branşta istikrarlı bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. İşin sosyal yönü de korkunç bir gerçeği işaret eder. Popülaritesi çok artan futbolcu, bir anda ülkenin en güzel kadınlarının gözdesi olur. Gece kulüplerinde paşalar gibi karşılanmaktadır. Bu ilgi, hayatında yakın çevresi tarafından hiç deneyimlenmeyecek kadar büyüktür. Bu alışık olunmayan durum aklını başından alır ve bir tür bağımlılık yaratır. 
Gece yarılarına kadar dolaşma süreçlerinin sıklığı her geçen sene artar. Ve uykular kısalırken geceler uzadıkça uzar. Öyle ki sabah antrenmanına hiç uyumadan gittiği günler olur. Ama artık kolayını da bulmuştur. 
Ya masörün önünde alır soluğu ya da doktor tarafından tespiti zor bir bölgesindeki ağrılardan yakınıp günü düz koşuyla geçirir. 
Bunu yaptığı için en ufak bir pişmanlık hissetmez. Artık futbol hayatında top 


çeviriyordur çünkü. Avrupa'da kendisinden çok daha iyi oyuncuların aldıkları parayı, burada hem de müthiş bir vergi avantajıyla kazanmaktadır zaten. Kaldı ki kendisinden 

bir sporcu disiplini de beklenmemektedir. 
Dolayısıyla bu ülke kariyerini bitirmek için 

en ideal destinasyondur. O da öyle yapar. 
Dünyanın önde gelen kulüplerinde futbol oynama fırsatı bulan oyuncuların herkes tarafından bilinen tek bir yöntemi vardır: 

Çok çalışıp düzenli yaşamak. Ancak bu, insana dışardan empoze edilebilecek bir özellik değildir. Henüz ağaç yaşken bu 

yöne eğilmediyse ve bu konuda genetik bir yatkınlığı yoksa 18-19 yaşına gelmiş bir insanı değiştiremezsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir genç futbolcunun, 33 yaşındaki bir oyuncunun antrenman sonrası çalışmasını görüp bunu 

bir televizyonda övüşüne şahitlik ettim. 

Bu kadar farkında olamama hali gerçekten biraz sinir bozucudur. Türkiye'de oynayan yabancı oyuncular, antrenmandan sonra 

özel çalışmalarını yaparken onu gören genç futbolcu, geri dönüp çalışmayı değil “helal olsun” demeyi akıl edebilir sadece. Bir sporcu değil de malzemeci ya da masör kadar uzaktır konuya o an. Kendisinin de o işi yaptığını unutmuştur ya da unutturmuştur kendine. 
Çünkü kolay olan budur. 

Kısa yoldan kazananların ülkesinde çok çalışarak bir iş başarmak takdir edilir belki ama tercih edilmez. Ve bu tembel çarka çalışarak çomak soktukları için yabancı futbolcu sınırı seyirciler tarafından değil yerli futbolcular tarafından sorgulanır. 


CEM DAVRAN CELİL NALÇAKAN ONUR ÖZAYDIN YAZAN YUNUS EMRE GÜMÜŞ YÖNETEN ENGİN ALKAN 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GARY SPEED 


O BİZE 


BAKTIĞINDA 
BİZİ GÖRÜYOR 


urgenyev, “Ölüm eski fakat herkes için Pis bir şeydir” der. Gary Speed'in 

ölümü de geride bıraktığımız yıllarda kalmış eski bir hikaye fakat hiç eskimeyecek bir gerçekti. 
Tarihler 27 Kasım 2011'i gösterirken Büyük Britanyalı futbolcu ve teknik adam Gary Speed bir televizyon programına katılmış esprili dille Galler Milli Takımı'nda gerçekleştirdiği mucizeyi anlatıyordu. Büyük bir ışıltı vardı gözlerinde. Gülümsüyordu ve sanki sadece birkaç saat sonra kendini Cheshire'daki evinde asmayacakmış gibi bakışlarını programın sunucusunun gözlerine dikmiş geleceğe dair planlarından bahsediyordu. 
Gary kendini astığı gün 42 yaşındaydı. Yayın bittiğinde arkadaşları ona güzel sohbet için teşekkür ettiler. Gary ise onlara bakarken yüzlerini son kez gördüğü arkadaşlarına karşılık verdi. Birazdan oradan gidecekti. 
Yayında birçok kez ne kadar iyi futbol oynadıklarından bahsettiği iki oğlu da onun eve gelmesini bekliyorlardı. İkisi de babalarını örnek alan iki genç futbolcu, iki heyecanlı çocuktu. Gary futbolculuk kariyeri boyunca Leeds United'da şampiyonluk kazanmış, Everton'da kaptanlık, Liverpool'da liderlik 
yapmıştı. 2006 yılında Premier Lig'de 500 
maça çıkmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. 
Hiç şüphesiz futbolcu olmak isteyen iki çocuk için de babalarının kariyeri yol göstericiydi. 
Gary kendini astığı gün 42 yaşındaydı. 2010 
yılında başına geçtiği Galler Milli Takımı ile büyük şeyler başarmıştı. Öyle ki takımını 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GARY KENDİNİ ASTIĞI GÜN 42 YAŞINDAYDI VE CREWE ALEXANDRA'NIN ESKİ ALTYAPI ANTRENÖRÜ BARRY BENNELL İLE ÇALIŞIP BUGÜNE DEK KENDİNİ ÖLDÜREN 4. OYUNCUYDU. 


dünya sıralamasında 117. sıradan 45. sıraya yükseltmiş ve oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanmıştı. Onun için mesleki anlamda her şey gayet iyi gözüküyordu. 

Gary kendini astığı gün 42 yaşındaydı. 
Çocukları ile mutlu zamanlar geçiriyordu. 
Fakat eşi Louise Speed ile son günlerde sık sık kavga etmeye başlamışlardı. Her evli çift gibi kavga ettikçe büyüyen ve büyüdükçe içinden çıkılmaz bir 

hal alan sorunları 

yüzünden Gary eve 

pek az uğrar olmuştu. 

Ölümünden hemen 

sonra eşi ilişkilerinin 

inişli çıkışlı olduğunu 

vurgulayacak ve şöyle 

diyecekti: “Onun 

kendine ve çocuklarına 

bunu yapabildiğine 

inanamıyorum.” 

Gary kendini astığı gün 

42 yaşındaydı. Galler 

Milli Takımı'nın üst 

düzey başarısı ülkede 

2012 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı 
fısıltılarını bir fısıltı olmaktan öteye taşımıştı. 
Öyle ki İngiltere'ye 1-0 kaybettikleri maç sonrası bile bu inançları tükenmiyordu. 
Gary, en güvendiği oyuncusu Gareth 

Bale'i karşısına almış ve ona şöyle demişti. 
“2012'de şampiyonada olacağız.” 

Gary kendini astığı gün 42 yaşındaydı ve Crewe Alexandra'nın eski altyapı antrenörü Barry Benneli ile çalışıp bugüne dek kendini öldüren 4. oyuncuydu. 

Gary kendini astığında, arkadaşı Shay Given 


34 yaşındaydı. Onun intiharının hemen 
ardından oynanan Swansea-Aston Villa maçında üzüntüden titriyordu. Maça gelen taraftarlar ve futbolcular büyük bir saygı ile onu alkışlıyorlardı. İntiharı ülkede tartışmalara yol açmıştı. Her şey güzel giderken Gary neden kendini öldürmüştü? 
Birkaç gün evvel, intiharının ardından eve gelen inceleme ekipleri yapılan testlerde kanında bir miktar alkole rastlamışlardı. 

Tespit edebildikleri 

tek şey bu oldu. 

Aile bir süre rahat 

bırakılacaktı ama 

onu tanıyanlar birbiri 

ardına açıklamalar yapıyorlardı: “O harika ve güler yüzlüydü. 

İntihar ettiğine 

inanamıyoruz.” 

Bazıları ise onun 

ölümünü şüpheli 

buluyorlardı. 

Ancak polis için ölüm nedeni kesindi. Karısı ile yaşadığı problemler sonrası canına kıymıştı. Olayın dosyasına da bu yazılmıştı. Fakat yıllar sonra bir adam, Barry Bennell'in taciz davasında, Gary Speed'in de yıllar evvel onunla çalıştığını söylediğinde işler biraz değişecekti. Bu olay onun intiharından seneler sonra İngiltere televizyonlarının en çok tartışılan mevzularından biri olacaktı. 
Barry Bennell daha evvel birçok defa taciz suçlamasından dolayı yargılanmış ve hapse atılmıştı. Lakin şimdi bir davada Gary Speed'in 


GARY SPEED 


söyledi. Bir yandan itiraflar gelirken bir yandan da kendini aklamaya çalışır bazı açıklamalar yapılıyordu. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı 
Gordon Taylor federasyonun 

ve derneklerinin taciz söylentilerinden haberdar olduğunu ancak o zamana kadar bir şikayet olmadığını, dolayısıyla bu konuda bir şey yapmadıklarını söylüyordu. 

Tüm bu skandallardan sonra 

TI eski futbolcu daha polise geçmişte bir antrenörü tarafından taciz edildiğini söylemişti. 
Bunlardan biri de eski ve tanınmış futbolculardan Steve Walters'dı. 
İngiltere'de ortaya atılan suçlar sonucunu beklerken herkes yüzleşmesi gereken acı gerçeğin karşısına dikilmişti. 


adının geçmesi işi çok daha medyatik bir POYUNER YapaKlıklaranı unutamadığını > Futbol dünyasının görünmeyen yüzü kir, utanç hale getirmişti. Barry Bennell ile çalışan ve kendisinin de intiharı düşündüğünü açıkladı. yexezsletlerle doluydu: 

birçok itirafta bulunan eski futbolcu Andy Gary Speed kendini astığında Barry Benneli Gary kendini astığı gün 42 yaşındaydı. Onun Woodward, 35 futbolcu arkadaşıyla birlikte bir bu suçların gölgesinde yaşıyordu. Onun kendisini asmasına sebep olan şey karısıyla programa katılarak Bennell tarafından birçok ölümünden sonra ortaya çıkan bu itiraflarla yaşadığı sorunlar ya da geçmişte yaşadığı defa tacize uğradığını söyleyecekti. yeniden yargılanmaya başlayacaktı. Speed'in bir başka şey miydi, kimse bilmiyor. Ancak 

Bu itirafın üzerine birçok eski futbolcunun adının geçmesi sadece Barry Bennell'i değil onun ölümünde bir ipin ucunda asılı kalan taciz edildiklerine dair telefonlar alan İngiltere'de yaşanan birçok skandalı da şeyin cansız bir bedenden çok daha fazlası televizyon kanalı olayın gündemden gündeme getiriyordu. Eski futbolcuların olduğu ortada. Gary Speed'in ölümünden çok düşmemesini sağlayacaktı. açıklamalarına bir yenisi daha eklenmişti. daha evvel intihar eden 3 eski futbolcunun İngiliz mahkemeleri Barry Bennell ile Jason Dunford isimli eski bir futbolcu da ölümünün ardında yatan gerçek sebepleri geçmişte çalışmış ve ardından intihar hem Barry Bennell'in hem de ileriki bir hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Fakat 

etmiş 4 farklı futbolcunun yakınlarıyla tarihte bir başka antrenörün de kendisini futbolda da hayatta da hiçbir rezaletin üzerini görüşüyordu. Onlara göre bu intiharlar tacize yeltendiğini, bu antrenörün evinde örtmemeyi ve ortaya çıkmaları için birilerinin tesadüf olmayabilirdi. Birçok iddianın aynı yatakta kaldıklarını anlatmıştı. Tüm ölmemesi gerektiğini öğrenebiliriz. Bitirirken ardından, geriye dönük cinsel istismar bu olaylar “futbolun beşiği” İngiltere'nin Leeds United taraflarına kulak verelim: suçlamasıyla yargılanan Barry Bennel/in adını lekelememeliydi. Devlet hemen “Speed'i asla unutmayacağız. 

davasında konuşan bir mağdur, hayatı harekete geçerek olayı soruşturacağını O bize baktığında bizi görüyor.” 


EDİTÖRÜN NOTU 
“ŞEYTANIN VÜCUT BULMUŞ HALİ” 


Crewe Alexandra ve Manchester City futbol takımlarının eski scoutu Barry Bennell, itiraflar sonrasında yapılan yeniden yargılama sonucunda 1979'dan 1991 yılına kadar yaşları 8 ile 15 arasında değişen 50 çocuğa karşı işlediği seks suçları nedeniyle İngiltere mahkemeleri tarafından toplam 31 yıl hapse mahkum edildi. 

19 Şubat 2018'de açıklanan hüküm, 11'i tecavüz ve 
2'si tecavüze kalkışma olmak üzere toplam 

32 suç için verildi. 

Hakimin Bennell'e “şeytanın vücut bulmuş hali” diye hitap ederek açıkladığı karar sadece davaya konu kurbanları kapsıyor. Son davasından önce de erkek çocuklarına karşı işlediği 23 ayrı seks suçu nedeniyle 
9 yıl hüküm giyen Bennell'in hapis cezalarından 

biri de ABD'de yaz kampları sırasında yaşanan benzer bir olay nedeniyleydi. 

“Genç yetenekleri dünya yıldızlarına dönüştüren adam” olarak ünlenen Bennell'in kariyeri boyunca 100'den fazla erkek çocuğu taciz etmiş olabileceği ancak kurbanların pek azı yüzleşme ve ortaya çıkma cesareti gösterebildiği için Bennell'in hak ettiği cezayı alamadığı belirtiliyor. 

64 yaşındaki Barry Bennell'in kendisini sorgulayan 
dedektiflere kansere yakalandığını ve bunun tek nedeninin “karma” olduğunu söylediği ifade ediliyor. 
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BENİM 11'İM 


BARCELONA TARİHİNİN EFSANELERİNDEN, BULGAR FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK YETENEKLERDEN HRISTO STOICHKOV, EN İYİ 1PİNİ SEÇERKEN DE SAHADAKİ GÜNLERİNDE OLDUĞU GİBİ SIRA DIŞI TARZINI KONUŞTURDU. BARCELONA 92 VE BULGARİSTAN 94 KADROLARINI BİR ARAYA GETİRDİ, TIPKI TAKIM OYUNU FUTBOLUN RUHU GİBİ BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRDİ. 


HRISTO STOICHKOV 


ayatımda izlediğim en iyi 11'i seçmemi — isterseniz bu benim için cevaplanması 

çok zor bir soru olur. Çünkü ben, Barcelona 92 ve Bulgaristan 94 takımlarında müthiş oyuncularla forma giydim. Çok önemli başarılar yakaladık her iki takımla da. Bu nedenle ikisinin karışımı bir kadro hayal edebiliyorum. Benim hayatım boyunca 


1- ZUBI 

2- FERRER 

3- KOEMAN 

4- NANDO 

5- EUSEBIO 

6- GUARDIOLA 
7- JUAN CARLOS 
8- LETCHKOV 

9- BALAKOV 
10- STOLCHKOV 
T1- KOSTADINOV 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gördüğüm en iyi 11, bu iki takımın karışımından oluşurdu. Letchkov, Balakov, Kostadinov gibi isimler olmasaydı, milli formayla o kadar büyük başarılar yakalayamazdık. Ben de bireysel olarak öyle etkili performanslar ortaya koyamazdım. Sürekli birbirimize destek olduk. 
Benzer bir durum Barcelona için de geçerli. 
Orada oynarken her şey Koeman'dan başlardı. 
İlk topu savunmadan o çıkarırdı. Guardiola'ya gelirdi. Sonra da Guardiola atağın hangi yönden şekilleneceğine karar veriyordu. Bir 


makine gibi çalışıyordu bu düzen. Dolayısıyla arkamda Koeman, Guardiola gibi isimler olmasaydı, ben Barcelona'da da bu denli başarılı olamazdım. Ne kadar şanslı bir insanım 
ki hayallerimin 11'inde oynadım. Hem 92 
Barcelona hem 94 Bulgaristan, benim hayal bile edemeyeceğim kadar iyi takımlardı. 

İkisini karıştırıp bir kadro yaratınca, ortaya kusursuz bir takım çıkardı. Bundan eminim. Bu iki takımın karmasından daha iyi bir 11 hayal edemiyorum. 


BENİM 1WİM 


FİTBOL'UN EN İYİ(11)* 


Drogba Roger Milla 


George Weah Amokachi 
Jay Jay Okocha 


m O OVA 
DER 


Seydou Keita 


Babayaro Rigobert Song Geremi Thomas N'Kono Fi 


SENİN EN İYİ (1 7)'İN 


Senin Unutulmaz Afrikalı 11'in 


Vaz, çek, paylaş #bhenimllim 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LİTERATÜR 


Avrupa kupalarında gösterilen tribün performansları sayesinde dünya futbol kültürü içerisinde bir yer edinmişizdir. İnanmayan varsa 


- utbol kamuoyunda “Türkler” dendiğinde dünyanın geri kalanının aklına gelen tek tanım vardır: Tutkulu ve coşkulu tribün atmosferi. Özellikle 


Google'layarak yabancı kaynaklarda yazılmış sayısız makaleyi bulabilir. Elbette futbol kültüründe bir değer olmak, para eden marka olmak kadar önemli olmadığından umursayanı azdır. Endüstriyelleşemeyesice futbol mantalitesine en çok da bu yüzden gıcık kapıyorum ya... 
Bizim için “kaç ülkede yayınlanıyor arkadaşım, bana onu söyle” olsa da bu işler, dünya öyle bakmıyor. Futbolun literatürü var, adamlar sözlük yazıyorlar, içinde o kadar güzel şeyler var ki, “bir daha söyle” diyesi geliyor insanın. İşte dünya futbol kültüründe literatüre ve sözlüklere geçmiş iki “sevme biçimi tanımı”. Biri kitaptan, diğeri ise isyandan doğdu. Aklıma geldi, acaba bir futbol tanımları sözlüğü mü yazsam da hiç satılmasa? 


ROLİGANİZM 

Danimarkalılar 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarih yazdılar. Futbolun bir başka alanında, taraftarlıkta da kendilerine ait bir ekol yarattılar. Ancak bu ekolü Avrupa'nın diğer köşelerine duyurmak konusunda, kelimenin tam anlamıyla, ezeli rakiplerinin gölgesinde kalmaktan kurtulamadılar. 
Holiganizm, Avrupa futbol tarihinin en 

uzun soluklu akımlarından biri oldu. 

Etkisi, 1980”lerin başından günümüze 

kadar sürdü. Holiganizmin önüne geçmek için ülkeler yasalar çıkarttı, ağır cezalar uyguladı, binlerce holigan ömür boyu futbol müsabakalarından men edildi. Ancak gerçek çözüm bir türlü üretilemedi. 

Danimarkalı futbol tutkunları ise, holiganizme tepki olarak, kendi izmlerini yarattılar; roliganizm... 

Rolig, Danca'da, sakin anlamına geliyor. 


Roliganlar, 90 dakika hiç susmadan tezahürat ederek, yalnızca takımlarını destekliyor, başta Danimarka Milli Takımı olmak üzere, takımları için deplasman 

yollarına düşüyorlar. 

Roliganlara göre 

futbol için kavga 

etmek kabul edilemez. 

Taraftar, şarkıları 

ve tezahüratları ile 

takımının itici gücü 

olmalıdır. Gerçek 

taraftar futbolun iki 

yüzüyle, galibiyet 

ve mağlubiyetle 

yüzleşmeyi öğrenmek 

zorundadır. Rakip taraftarlar düşman değil, birbirinin evindeki misafirdir. Evinizdeki misafire nasıl davranıyorsanız, rakip taraftara da aynı şekilde davranmak zorundasınız... 


İlk kez 1984 Avrupa Şampiyonası'nda şarkılarıyla kendilerini gösteren Roliganlar, 
1986 yılında De Danske Roligans adında bir 
dernekle birleştiler. 
Bugün roliganlar hâlâ varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak önlerindeki engel, genç Danimarkalılar... 
Roliganizm, gençler arasında çok fazla rağbet görmediği gibi aşağılanıyor. 
Forum gruplarında 
Roliganlar için “50-60 ihtiyar bunak” ifadeleri kullanılıyor. Danimarkalı gençler roliganizme karşı dururken, şiddete karşı roliganlar dünyanın ilgisinden uzak, ayakta durmaya çalışıyorlar. 


HORNBY-VARİ 

1992 yılında İngiltere'de bir futbol kitabı 
yayınlandı, Fewer Pitch/Futbol Ateşi. Yazarı, 
38 yaşındaki Arsenal taraftarı Nick Hornby'di. 
Arsenal'e duyduğu takıntılı bağlılığı anlatan kitapta yazar gittiği maçları, yaşadığı hüzünleri ve sevinçleri anlatıyordu. Hayattaki başarısızlıklarını, sevinçlerini Arsenal'e duyduğu tutkuyla birleştiriyordu. 

Kitap bir yıl sonra, İngiltere'de William Hill Yılın Spor Kitabı Ödülü'nü aldı. 

Hornby'nin kitabı, aslında bir taraftarın günlüğünden başka bir şey değildi. Ancak etkisi büyük oldu. 26 dilde milyonlarca insana ulaştı. Pek çok ülkede, pek çok takım için benzerleri yazıldı. Ülkemizde futbol kitaplarının yeniden keşfedildiği bir döneme denk gelmesi, benzer bir durumu bizim için de ortaya çıkardı. Birkaç “Futbol Ateşi” denemesi kaleme alındı. Hem duygulara hitap eden hem de futbol anılarından oluşan bu kitapların hiçbiri beklenen ve arzulanan başarıyı yakalayamadı. 

“Futbol Ateşi”nin etkisinden, futbola çok da meraklı olmamasıyla bilinen Amerikalılar bile kaçamadılar. Arsenal taraftarı belki Amerikan vatandaşlarının ilgisini çekmeyebilirdi, onlar da uyarlama yoluna gittiler. Bir Boston Red Sox beysbol taraftarının hikayesi olarak Futbol Ateşi'ni Hollywood'a uyarladılar. Başrolleri ise Drew Barrymore ve Jimmy Fallon'a verdiler. 
Film 2005'te vizyona girdi. 

Ancak kitabın asıl büyük başarısı, futbol literatürüne girmesi oldu... 

“Bir sezondaki maçların yarısına giden, büyük maçları izleyip uyduruk olanlardan uzak duran, mutlu bir şekilde bununla yetinen taraftarla, kendini hepsine gitmek zorunda hissedenler arasındaki fark nereden kaynaklanıyor?” 


The million-copy bestseller 


Bee ama aşma | 


ım, pa e « pa Dİ m “— a 


“Tears-rolling-down-your-face funny... 
y perceptive and honest GO 


Hornby'nin kitabında bahsettiği bu farklılığın bir adı var: “Hornby-esgue”, Türkçeye çevirirsek, “Hornlby-vari”. Tam tanımı; üzerinde hiçbir etki ve kontrolün olmadığı bir simgeye duyulan takıntılı ve duygusal bağlılık... 
Futbol araştırmacıları, takımı yenilse de yense de sevdasından vazgeçmeyen, kupa ve başarı yerine iki rengin kutsallığını savunan, takımının tüm iç ve 

dış saha maçlarına 

gidecek kadar sadık 

ve fanatik taraftarlara 

“Hornby-vari” adını 

verdiler. 

Türk taraftarlar 

arasında, 

fazlasıyla görülen 

“Hornbyvari”ler, 

futbolun verdiği sevinç 

ve mutluluk kadar, 

acı veren kaybetme 

tarafıyla da barışıklar. 

Aniden kanlarına giren 

bu sevdayı, olduğu gibi 

kabul ederler. Takımın 

yenileneceğini bilseler 

de o maça gitmekten kendisini alıkoymazlar. 
Hornbyvari'lerin en önemli özelliği, sadakatlerinde yatar. Takıma duydukları sevgiyi puan ve kupalarla ölçmezler. Yenilgi sonrası yaşadıkları ağır travmayı yaşamaktan kaçmazlar, yüzleşirler ve unutmazlar. 
Galibiyetlerin sevinci gibi... 

2008'de Beşiktaş Çarşı'da, Galatasaray maçı öncesi sokak röportajı yaparken karşılaştığım iki arkadaş, aslında Hornbyvari'liği kelimelere döküyorlardı. 

Beşiktaş tarihinin en büyük yenilgilerinden birine tanıklık etmişlerdi; 8-0'lık Liverpool 


LİTERATÜR 


maçında Anfield'daydılar. “4-0'dan sonra mideme ağrı girdi” diyordu. “6'dan sonra uçak için kullandığım mide ilacını şeker gibi ağzıma tıkıyordum. 8 olduğunda artık hissizleşmiştim. Ama ne oldu? Döndük İstanbula, iki gün sonra lig maçı için bilet alırken buldum kendimi...” 
“Futbol Ateşi”nin en unutulmaz cümlelerinden birinde, Hornby şöyle der; “Kendi takımlarına mahallenin lokantası gibi davranan ve önlerine kötü bir yemek getirildiğinde bir daha o lokantaya ayak basmayan insanlar gibi davranmak isterdim, ama nerde? Ne yazık ki dünyada benim ibi yüzlerce taraftar var (bu da futbolun çözmek zorunda olmadığı birçok soruna yol açmasında hiçbir sakınca görmemesinin sebeplerinden biridir). Bizim için yemeğin ne olduğu değil, yemeği yemek önemlidir.” 
Hornbyvari'lik, özenerek, çabalayarak olunmuyor. Biraz insanın içindeki, bize özgü olduğunu sandığımız arabesk karakterin, tribünlerde ortaya çıkma hali... Eğer içinizde Hornbyvari'lik yoksa bu bol acılı dünyayı kaldırmanız çok kolay olmayacaktır. Bir yere kadar kabul edebileceksiniz yenilmeyi, yeniden ayağa kalkmayı, acıyı unutmadan yaşamayı... Eğer gerçek Hornby-vari'yseniz, hiç uğraşmayın, zaten vazgeçemezsiniz... 
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SORAY 


BOLOGNA'YI 3-0 YENDİKLERİ 
MAÇTA SALAH İLK KEZ 
HAT-TRICK YAPARKEN 33.89 
KİLOMETRE HIZA ULAŞTI. 
USAIN BOLT 100 METREDE 
KIRDIĞI DÜNYA REKORUNU 
37.58 KİLOMETRE ORTALAMA 
İLE KOŞMUŞTU. YAPILAN 
ARAŞTIRMALAR ŞUNU 
GÖSTERİYORDU: SALAH 

100 METREYİ 10 SANİYEDE 
KOŞUYORDU. O KADAR 
HIZLIYDI Kİ ARTIK HAYALLERİ 
ONUN PEŞİNDEYDİ. 


KORAY DURKAL 


ohamed Salah, Mısır'ın dünya 
M futboluna kazandırdığı en özel yetenek. 

Şimdilerde adına şarkılar söyleniyor, attığı goller tüm kıtalarda yankılanıyor. 
Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Mohamed Salah, 7-8 yaşlarında televizyon karşısında izlediği Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde futbola âşık oldu. Sokakta top 


koştururken izlediği yıldızlar gibi futbol oynamaya çalışıyordu. Zidane, Totti ve Brezilyalı efsane Ronaldo onun idolleriydi. 
Çevresindeki herkes onun yeteneklerini kısa sürede fark etti. Salah'ın becerilerine bölgenin önemli takımlarından El Mokawloon da kayıtsız kalamadı. Ancak bu genç delikanlı için futbol oynamak oldukça zor bir hale gelmeye başladı. Sadece antrenmanlara gidip gelmesi 
5 saatini alıyordu. İyi bir öğrenci olmasına 
rağmen okulu bırakmaya karar verdi ama okul müsaade etmedi. Her gün iki saat okula gidip ardından antrenmana gidiyordu. Tüm bu özverili çalışması sayesinde takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın kariyeri bir faciayla değişti. 

2012 yılında El Ehli ile El Masri arasında 
oynanan maçta yaşanan olaylarda onlarca kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bu büyük facia sonrasında Mısır'da sezon iptal edildi. 
Büyük bir üzüntü yaşayan Salah için dönüm noktası ise Basel takımının, Mısır U23 Milli Takımıyla yaptığı dostluk maçı oldu. Bu karşılaşmada ilk yarı yedek kulübesinde oturan Salah, ikinci devreyle birlikte sahaya girdi ve iki gol atarak takımının 4- lük galibiyetinde başrol oynadı. Bu performans sonrası Basel, Salah'ı antrenmanlara davet etti. Burada da kendini gösteren Salah, İsviçre ekibine 4 yıllık imza attı. 

İsviçre yılları Salah için kolay geçmedi. Dil 


“Jose Mourinho'dan cevapsız bir çağrı aldım ama telefonumda kontör yoktu. Geri arayamadığım için büyük bir panik yaşadım. Kendisine WhatsApp üzerinden mesaj atarak durumu anlattım ve tekrar aramasını rica ettim. O da beni hemen aradı ve transfer gerçekleşti.” 


bilmiyordu, ülke hakkında fikir sahibi değildi. 
Dışarı çıktığında istediği yemekleri bulmakta bile zorlanıyordu. 

Sahadaki başarısını özel hayatında da sürdürmekte kararlı olan Salah hemen özel bir hoca tutarak İngilizce öğrenmeye başladı. 
Antrenman ve maç temposunda bu yükü çok fazla kaldıramadı. Chelsea ile iki sezon üst üste oynadıkları Avrupa maçları ona yeni bir 
kapının açılmasını sağladı. İngiliz ekibine 3 
maçta 3 gol atan Salah, Jose Mourinho'nun telefonuyla Ada'ya ilk adımını attı. Bu ilginç transferin öyküsünü de Salah'tan dinleyelim: “Jose Mourinho'dan cevapsız bir çağrı 

aldım ama telefonumda kontör yoktu. Geri arayamadığım için büyük bir panik yaşadım. 
Kendisine WhatsApp üzerinden mesaj atarak durumu anlattım ve tekrar aramasını rica ettim. O da beni hemen aradı ve transfer gerçekleşti.” 

Chelsea'ye imza attıktan sonra ilk iş olarak yarım bıraktığı derslerine devam eden Salah, İngilizce problemini ortadan kaldırdı. 
Dünyanın en büyük takımlarından birindeydi ama aklında sadece Liverpool vardı. 

Konsol oyunu oynarken bile seçtiği tek takım Liverpool'du. Mavi formayla Anfield Road'a çıktığı ilk gün kendisine söz verdi; “Bir gün burada oynayacağım”... 

Onu Chelsea'ye getiren Mourinho'ydu 

ama bir türlü gözüne giremedi Salah. Artık düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyordu. Fiorentina'ya kiralanma teklifini kabul etti. Kısa sürede Fiorentina'nın en iyisi olmayı başardı. İtalyan ekibinin bonservisiyle kendisini satın alma isteğini reddeden Salah rotasını bu kez Roma'ya çevirdi. Spalletti ile bambaşka bir kimliğe bürünen Mısırlı onun sayesinde savunma yapmayı öğrendi. 
Bologna'yı 3-0 yendikleri maçta Salah ilk kez hat-trick yaparken 33.89 kilometre hıza ulaştı. 
Usain Bolt 100 metrede kırdığı dünya rekorunu 37.58 kilometre ortalama ile koşmuştu. Yapılan 
araştırmalar şunu gösteriyordu: Salah 100 
metreyi 10 saniyede koşuyordu. 

O kadar hızlıydı ki artık hayalleri onun peşindeydi. Çok istediği Liverpool onu sezon başında renklerine kattı. İkili arasındaki aşk öyle büyüktü ki Salah daha ilk sezonunda kırmızı formayla 30 gole ulaştı. 

Şimdi tek hayali ülkesini 28 yıl sonra ülkesini Dünya Kupası'na götürdüğü gibi 28 yıl sonra Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşımak. 
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MACARİSTAN'DAN İSKOÇYA'YA, FİNLANDİYA'DAN İSRAİL'E KADAR, PROFESYONEL LİGİ BULUNAN 31 AVRUPA ÜLKESİ ARASINDA YAŞ 

ORTALAMASI EN YÜKSEK LİG, 28.73 İLE SPOR TOTO SÜPER LİG. BU UNVANI 28.19 İLE İKİNCİ SIRADA YER ALAN GÜNEY KIBRIS'TAN BU 


SEZON DEVRALDIK. LİGİMİZİN YAŞ ORTALAMASI EN YÜKSEK KADROSU BEŞİKTAŞ'TA (30.44) İKEN KASIMPAŞA 26.64 İLE EN GENÇ (!) TAKIMIMIZ. 


“Yaş” meselesine uzun süredir kafa yoran biriyim. Yaşlanmaya başladığım için değil 

tek zevkimiz futboldan aldığımız haz giderek azalmaya başladığı için. Malum, yaşını 

başını almış futbolcular üst düzey futbol oynanan liglerde yarışan takımlarda fazla sayıda bulunmaz ya da kadroda olsa bile pek şans bulamaz. Zira profesyonel sporlarda performans, yaş ilerledikçe düşmeye başlar. 
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) de benim gibi bu konuya kafa yoranlardan. 
Avrupa futbolunda yaş, yerli/yabancı dengesi ve altyapı yetiştiriciliği gibi konularda muhteşem istatistik raporları hazırlıyorlar. 
Birkaç yıldır takip ettiğim CIES raporlarındaki olumsuz verilerde her yıl düzenli olarak basamak atlayan ve nihayet Ocak 2018'de zirve yapan bir ülke var. Evet, doğru tahmin ettiniz, bu ülke Türkiye. Macaristan'dan İskoçya'ya, Finlandiya'dan İsrail'e kadar, profesyonel ligi bulunan 31 Avrupa ülkesi arasında yaş ortalaması en yüksek lig 28.73 
ile Spor Toto Süper Lig. Bu unvanı 28.19 ile ikinci sırada yer alan Güney Kıbrıs'tan bu sezon devraldık. Ligimizin yaş ortalaması 

en yüksek kadrosu Beşiktaş'ta (30.44) iken Kasımpaşa 26.64 ile en genç (0) takımımız. 
Kasımpaşa ile birlikte Gençlerbirliği (27.03), Bursaspor (27.42) ve Konyaspor (27.83) 
hariç hiçbir takımın yaş ortalaması 28'in altında değil. Şampiyonluk yarışı içindeki Medipol Başakşehir 30.07, Galatasaray 28.75, 


44 fitbol 


Fenerbahçe de 29.81 yaş ortalamasına sahip. 
Yalnızca Beşiktaş'ta bu sezon sonunda yaşı 30'un üzerinde olacak futbolcu sayısı 13! Yaş ortalaması 31.4 olan Alvaro Negredo, Vagner Love, Jeremain Lens, Gary Medel ve Pepe'ye toplamda 10 milyon avro bonservis ödendi ve bu futbolcuların yıllık garanti ücreti toplam 
14 milyon avro! Benzer istatistikleri diğer 
büyük takımlarda da gözlemlemek mümkün ama hepsini ele almaya kalksak bu yazının sonu gelmez. Özetle büyükler çok büyüdü... 
Avrupa'nın en yaşlı futbol kulüplerine sahip olmanın yanı sıra Türkiye liginin bir diğer 


önemli (!) özelliği de yabancı futbolculara 

en çok süre verenler sıralamasında ikinci olması. Spor Toto Süper Lig'de sahaya 

çıkan tüm futbolcuların aldıkları süre değerlendirildiğinde yabancıların 672.9”luk oranla Türk futbolculardan 2.7 kat daha fazla oynadığı görülüyor. Türkiye'nin bu kategoride 


ikinci olması şaşırtıcı değil. Çünkü ülkemizin nüfusu, birinci sıradaki Güney Kıbrıs'ın (977.6) 
yaklaşık 80 katı! Üstelik yabancı futbolcuların sayısal oranı bakımından bu ülkeyi az farkla da olsa geride bırakıyoruz. Türkiye'de forma giyen futbolcuların 65.6'sı yabancı. Türkiye ve Güney Kıbrıs dışında yabancı futbolcuların yerlilerden daha fazla dakika bulduğu diğer ülkeler ise şöyle; Belçika (962.1), İngiltere (9661.10), Yunanistan (9655), İtalya (954.5) 

ve Portekiz (953.4). Belçika liginin büyük takımların arka bahçesi görevi gördüğü, İngiltere Premier Lig'in dünya futbolunun zirvesi olduğu ve Yunanistan, İtalya, Portekiz liglerindeki takımların ekonomik olarak zor günler geçirdiği hatta bir kısmının iflas ettiği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'yi hangi kategoriye koyacağımız sorusu uzun süre cevapsız kalmayacaktır. 

Ligimizdeki takımlar yaşlıysa ve süre bulanların büyük çoğunluğu yabancıysa geriye kalan istatistik kaleminde iyi bir noktada olmamız beklenir. En azından mantık bunu gerektirir. Fakat Türkiye, “formasını giydiği kulübün altyapısında yetişen futbolcu” 
istatistiğinde de epey gerilerde. 1 Ekim 2017 
itibariyle kadrosunda kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcuları oynatma oranlarına göre sıralanan 31 ülke arasında Türkiye son sırada! Süper Lig kulüplerinde forma giyen futbolcuların yalnızca 6.8'i o kulübün altyapısından yetişmiş durumda. Eğitim şart! 
Sürekli bahsi geçen ve genel anlamda ülkemizin ciddi bir problemi olan “üretmeden tüketme” meselesinin, CIES tarafından 


bilimsel olarak tespit edildiği görülüyor. 
Futbol kulüplerimiz yaşlı yabancılara, petrol zengini Körfez ülkeleri dışında kimsenin önermeyeceği kontratlar teklif ediyor ve çoğu zaman karşılığını alamıyor. İhtiyacını karşılamayan yaşlı yabancılara haddinden fazla ümit bağlayan, bu uğurda ekonomik durumunu tehlikeye atan kulüplerimiz birer birer iflasa sürükleniyor. Vasat yabancılara olan borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerde mücadele eden Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Gaziantepspor maçlara genç futbolcularla çıkıyor. Benzer sebeplerle kulüp lisans kriterlerini karşılayamayan Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Karşıyaka, Balıkesirspor, Manisaspor ve Eskişehirspor'a transfer yasağı ve puan silme cezaları uygulandı. UEFA'nın “EFP” adını verdiği mali kriterlerden 

ve kulüplerin finansal durumlarından haberdar olanların alarm vaziyetinde 

olması bu yüzden. Gerçi ne zaman “ama” diyecek olsalar “Siz muhasebeci misiniz? 
Size ne?” tepkisiyle karşılaştıklarından, 

ülke futbolunun geleceğini düşünen bir avuç yazar da artık sesini yükseltmiyor. 
Düştüğümüz bataklıkta çırpındıkça daha derine batıyoruz. Peki bu kısır döngüden nasıl kurtuluruz? Elbette sihirli bir formülü yok bu işin. Yine de belli başlı püf noktaları, daha önce benzer süreçler yaşamış kulüplerin tecrübelerinden hareketle benimsenebilecek yol haritaları var. Öncelikle futbol kulüplerinin geleceğinde şahıslardan ziyade kurulların 

söz sahibi olması şart. Kurul derken, bildiğimiz manadaki yönetim (!) kurullarını 


kast etmiyorum. Taraftar derneklerinden temsilcilerin, futbol kulübü yönetimi ihtisaslı kişilerin ve bağımsız mali denetçilerin de yer aldığı bir kurul oluşturulmalı. Yapılacak transferlerden alınacak 

kredilere, forma 

reklamından altyapı 

yatırımlarına kadar 

kulübü ilgilendiren 

tüm meselelerde bu 

kurulun oy birliği 

aranmalı. Kulübün 

yönetimi idari, mali 

ve teknik olarak üç 

bölüme ayrılmalı ve 

her birimin sorumluları 

tıpkı özel şirketlerde 

olduğu gibi net 

ve hesap verebilir 

olmalı. Kulübü zarara 

uğratan bir işlem 

yapıldığında faturası 

yapana kesilmeli. Menajerlik sistemine sıkı kurallar getirilmeli. “Güçlü” bağlantılar sayesinde gerçekleşen transferlere son verilmeli. İdareyi düzene koyduktan sonra finansal konulara odaklanılmalı. Sıfır borç hedefiyle giderleri azaltmaya, gelirleri artırmaya çalışılmalı. Satış ve soonsorluk departmanlarına tek işi bu olan, yönetim değişse bile görevde kalan uzman kişiler liderlik etmeli. İşin teknik kısmında öncelik uzun yıllar görev yapabilecek bir teknik kadro kurmaya verilmeli. Dünyadaki futbol trendlerini ve bilimsel gelişmeleri takip eden, 


YAŞ İŞLERİ 


değişime açık, genç ve yetenekli bir ekiple yola çıkılmalı. Birkaç kötü sonuç yüzünden büyük resim tehlikeye atılmamalı. Ülkemizde su ve hava gibi bol bulunan bir kaynak olan insana değer verilmeli. 
Kendi altyapısından yetişen futbolculara 
Avrupa kulüplerinin davrandığı gibi davranılmalı. Bu oyunculara gereken saygı gösterilmeli. 
Öz evlada üvey muamelesi yapılmamalı. 
Altyapı yetiştiriciliği teşvik edilmeli. 
Antrenörlerin geçim sıkıntısı çekmemesi sağlanmalı. 
Yetiştiricileri yetiştirenler özenle seçilmeli. Gerekirse yurt dışından eğitimciler getirilerek ülkemizde futbol takımı yönetiminde rolü olan tüm branşlarda uzman yetiştirilmeli. Hepsinden önemlisi futbolun, iş adamlarına reklam ve rant kapısı değil milyonlarca insanı olumlu ya da olumsuz etkileyen bir oyun olduğu bilinci ve oyuna dair tutku ön planda tutulmalı. Ütopik bir manifesto gibi görünüyor olabilir ama tüm bunları hayata geçirmek göründüğünden çok daha kolay. Yeter ki birileri elini taşın altına koysun, sorumluluk alacak ve değişime liderlik edecek cesareti göstersin! 
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Bitirici 

Sırtı dönük 
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84,7 milyon avro 
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Gabon 
Hareketli 
Yaratıcı 
Yüzü dönük 
Borussia Dortmund 
65,75 milyon avro 
Sağ ayak 

Zeka 
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Fenomeno Ron 
Çevi 
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MAÇ SABAHI NÜRNBERG'E UÇTUK. ALMANYA'YI OLDUM OLASI PEK SEVMEM. NE BİLEYİM O SANAYİ 


ÜLKESİ BANA SÜREKLİ DEMİR-ÇELİK ÇAĞRIŞTIRIR. GRİ PUSLU HAVA, SÜREKLİ KALIN GİYSİLİ, KIRMIZI YANAKLI ÜŞÜYEN İNSANLAR, TARİHİ TARAFI GÜÇLÜ AMA RENKSİZ YAPILAR. YEŞİLİ TABİİ Kİ VAR AMA SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE ONLAR DA BEMBEYAZ. TÜRKİYE TÜRK'ÜNÜN ALIŞIK OLMADIĞI, GÖRÜNCE “BİZDE BU YOK ANAM” DİYEREK HAYIFLANDIĞI YAŞAM DÜZENİ. HER YER TERTİPLİ. 


MEHMET AYAN 


klımda yokken bizim Arda aradı, nesine. 
AN snün “Abi uygunsan Münih'e maça 

gidelim. Salı gidiş, Perşembe dönüş!” 
Dedim, “Kırmızı Çizgi var, çiz beni! Gelemem”. 
“Sen Salı gel de” dedi, “Çarşamba İstanbul'a göndeririz seni sabahtan!” Bak o zaman olur. İşbu yazı 22 saatlik Bayern-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçının seyahat notlarından müteşekkildir. Maç sabahı Nürnberg'e uçtuk. 
Almanya'yı oldum olası pek sevmem. Ne bileyim o sanayi ülkesi bana sürekli demir-çelik çağrıştırır. Gri puslu hava, sürekli kalın giysili, kırmızı yanaklı üşüyen insanlar, tarihi tarafı güçlü ama renksiz yapılar. Yeşili tabii ki var ama soğuk kış günlerinde onlar da bembeyaz. 
Türkiye Türk'ünün alışık olmadığı, görünce “bizde bu yok anam” diyerek hayıflandığı yaşam düzeni. Her yer tertipli. 
Nürnberg-Münih arası kâh uyuklar, kâh etrafı seyrederken ruh halim bu! 169 km süren yolun yarısında verdiğimiz molada nesine. 
com Genel Müdürü Halit Gülbakanoğlu ile bunları paylaşıyorum. O da bizim Erbo gibi Londracıgillerden.. Londra seviyor kendisi. 
Almanya'nın her türlü soğukluğu konusunda hemfikiriz. Almanya her türlü soğuk çünkü... 
Gitmeden evvel Fatih Demireli kardeşim uyardı “Abi sıkı-sıkı giyin, tedbirli gel, her yerin donar” diye. Atkı, bere, 2 kalın çorap, kapüşonlu, büyük palto, bir kazak, bir gömlek, bir içlik bir atlet ile zaten 22 saatlik yolculuk için almam gereken eşyadan çok daha fazlasını aldım! Kitap, kalem, taşınabilir şarj aleti derken oldu mu sana çanta? Yine hayalimi gerçekleştiremedim. Bir telefon, bir pasaport ile yurtdışı seyahat hayalim yine olmadı. Bu duygu ve düşüncelerle, nesine. 


com'un davetlileriyle sohbeti koyulaştırıp yol sürerken kendimizi rehberimizin uyarısıyla irkilirken bulduk. “Eveeettt Allianz Arena'ya da geldik.” Stadyuma 10 yıllığına 110 milyon avro vermiş ünlü şirket. Stadyumun &2'si başlarda 1860 Münih'in imiş. Kulüp işler kötü gidince hisseyi Bayern'e satmak zorunda kalmış. Şimdi işleri daha da kötü. Stadı bir parça geçince koskoca bir BMW logolu bina sizi karşılıyor. Onların mı? Hayır. Ancak kentin tam girişine kocaman binanın duvarına 


kocaman bir logoyu öyle bir yerleştirmişler ki... 


“Merhaba... Burası Bavyera” diyor adeta! Ve şehir merkezi... 

Daha doğrusu külliyen park... İngiliz Parkı... Sanırsın ki kent parktan oluşuyor. 
Kilometrelerce yeşil! İnsan iç geçirmiyor değil tabii... Münih kıymetli ve tarihi olan şehir. Ancak İstanbul ile kıyas edince yeşiltarih orantısı hep aleyhimize... 

Maça kadar otelimizin de yakınında olduğu 
Marien Platz'da geçirdik günümüzü. 
Restoranımız da 


15 km uzaktaki stada, trafik falan 
45 dakikada ulaşmak mümkün 
diye düşünüyoruz tabii... 
Yemezler... 100 dakika sürdü. 
Dışarısı buz, otobüs sıcak. Eyvah, 
eyvah... Gördüğümüz stada 30 
dakikada ulaşamadık! 


İntizamla 7 saat yağdı huşu içinde. Gri gökyüzü sabit. Bizde ise biliyorsunuz... 2 saat 
lapa lapa yağar, sonra güneş açar sonra 3 
saat daha yağar... İstikrarlı kar yağışının son demlerini otobüse binerken gördük ve yola 
koyulduk. 15 km uzaktaki stada, trafik falan 45 
dakikada ulaşmak mümkün diye düşünüyoruz tabii... Yemezler... 100 dakika sürdü. 

Dışarısı buz, otobüs sıcak. Eyvah, eyvah... 
Gördüğümüz stada 30 dakikada ulaşamadık! 
Çıkış için plan yapıyoruz... “Abi metro ile gideriz. Yürürüz şuncağız ne var yani.” Maça girdik, sonuç malum! Geçelim oraları. 4-0 

iken çıktık zaten. Akıllı Türkleriz ya! Bizim gibi yüzlerce kişi aynı şeyi düşünmüş. “Şuradaki 
metroya seğirtelim” karşılığı yaklaşık 1300 
metre yol. Yürü yürü bitmiyor. Yerler tuzlanmış tuzlanmasına da ya kayarsam korkusu ile adım atarken dikkat ediyoruz sıkıca. Metro ile gittikten sonra otel 
25 dakika... Sıkı bir 
uyku... Münih'ten dönüş! 
Bir tarafta aklımın 

her tarafını kaplayan 
İngiliz Parkı... Öte yanda 5-0'ın hüznü! 


oradaydı, Beşiktaşlılar 

da. Akşam en az 7-8 biniyle aynı ortamda olacağımız Beşiktaşlılar Çarşı'ya çevirdiler Marien Platz'ı bir ara... Tabii ki restoranımız Türklerle doluydu. Garson Necip müdahale etmese yeni başlayan çiroz Alman garson kız aç bırakacaktı bizi. Sonra sponsorlara Beşiktaş kulübünce tahsis olunan 3 otobüse binmek için 750-800 metre ilerideki diğer meydana yürüdük. Almanya'ya geleli 9, Münih'e varalı 
7 saat olmuştu. Meret memleketin karı bile 
istikrarlı yağıyor. Kar taneleri seçilebiliyor. 


Bir Allianz akşamı pırıltısız sona ermişti! Arkadaşlar hepimiz stat ulaşım ve giriş çıkışlarından şikayetçiyiz. 
Eziyetten söz ediyoruz. Bir Şampiyonlar Ligi maçı da olsa Bayern Münih'in stadı da olsa inanın Avrupa'nın göbeğinde de durum aynı. 
Gördüğün stada 20 dakika varamamak, geride bıraktığın stada rağmen 1500 metre metroya ulaşamamak gibi sorunlar her yerde var. Yalnız büyük konuşmayayım. Allianz Arena'ya maç izlemeye bir daha zor giderim. Şikayet mikayet de etsem... Benim statlarım iyidir arkadaş! 
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Futbol, dünyanın en eski oyunu olmayabilir. Ama en kolay oynanan oyunudur. Onu oynamak için hayallerinizden başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur çünkü. Yüz binlerce insanın önünde devasa bir statta oynanan da bir fabrikanın bahçesinde mola zamanı oynanan da aynı oyundur. 
Futbolun amatör tutkuyla yaşandığı yerlere gitmek istedik 2018'de. Konfeksiyon atölyesindeki vardiyası maç saatiyle çakıştığı için maça çıkamayan futbolcunun hikayesine tanık olmak istedik, takım kaptanının eşinin pişirdiği kuymakla maç sabahı kahvaltı yapan takımın masasına bir tabak da bizim için konsun istedik. Yollara düştük. Yıllardır koştuğumuz o topun peşindeymiş gibi amatör takımlara koştuk. İlk durağımız Sapanca, Kırkpınar. Zemin ve hava şartları futbola müsait. Kaleleri kurduk. 
Başlıyoruz... 


Bu bir ilandır 
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HAYATIN YAVAŞ AKTIĞI BİR YERDEYİZ. İSTANBUL'A ÇOK YAKIN AMA ASLINDA ÇOK UZAK. ÖNÜMÜZDE SAMANLI DAĞLARI, NE ZAMAN KAFAMIZI ÇEVİRSEK YANI BAŞIMIZDA SAPANCA GÖLÜ... SAKARYA KIRKPINARSPOR'UN “AMATÖR FUTBOL, PROFESYONEL SEVGİ” ŞİARININ SAĞLAMASINI YAPMAYA GELDİK. İYİ Kİ DE GELMİŞİZ. 


HAZIRLAYAN: 
Didem Dilmen / Can Durukan 


Lİ stanbul'dan sabah saatlerinde çıkıyoruz 


yola. Gideceğimiz yer yakın. Ama 

kendimizi her şeyden bu kadar uzakta hissedeceğimizin farkında değiliz henüz. 
Sadece 1.5 saat sonra iklim değişiyor, hayat değişiyor, renkler değişiyor. 
Sapanca Gölü'nün kıyısında, Fransa-Belçika sınırında bir dağ kasabasını andıran Kırkpınar'dayız. Beldenin takımı Kırkpınarspor'u ziyarete geldik. 
Üstümüzde açık bir gökyüzü. Onun hemen altında olanca heybetiyle uzanan Samanlı Dağları. Kuvayımilliye zamanı Anadolu'ya silah kaçırmak için kullanılan, bir direnişin zafere dönüştüğü yolun en çileli güzergahındayız. 
Burnunuzdan ciğerlerinize dolan sadece temiz hava değil. Koklamasını bilirseniz, buram buram tarih kokusu da alabilirsiniz. Sapanca ile Kırkpınar”ı ayıran caddenin adı İpekyolu Caddesi mesela. Mimar Sinan tarafından yapılan İpekyolu Kemeri'nin yanından geçiyoruz. Cadde de adını bu kemerden almış. Sadece gövdesi ulaşmış günümüze. Tarihi İpek Yolu'nun güzergahını işaret ediyor bu kemer. 
Kırkpınar'ın merkezine ulaşıyoruz. 2 
katlı şirin bir kulüp binası, sarı laciverte boyalı. Yanında çok yol gezmiş, çok yer görmüşlüğü her halinden belli olan Kırkpınarspor'un takım otobüsü duruyor. 
Konuşabiliyor üstelik. İnanmazsanız gidin önünde birkaç dakika durun. Bana neler anlattı, bir bilseniz. Hayatta söylemem! 
Başkan Mohaç Yılmaz bekliyor bizi kulüp binası önünde. Yanımızda Kırkpınar girişinde bizi karşılayan, kulübün yöneticisi ve medya iletişim sorumlusu Bahadır Ozan var, aynı zamanda rehberimiz. Kısa bir süre sonra Sapanca İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Uçar geliyor koşar adım. Kırkpınarspor'un eski teknik 
direktörü, biraz daha eskiye inersek 6 
numaralı oyuncusu. Bu arada Mohaç Başkan da takımın eski santrforu. 
Herkes sırtına geçirmiş bir dönem bu formayı yani. O yüzden sırtlarındaki yükün farkındalar. Kimseye olmasa, kendi gençliklerine hesap vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. O yüzden Kırkpınarspor, onlar için bir eğlence 


değil. Çocuklarına bırakacakları bir miras daha ziyade. Her kuruşun hesabını yapıp her adımlarını planlayarak atıyorlar. 
Sapanca'da gözle görülür bir Fenerbahçe etkisi var. Kurucuları Fenerbahçeli. 
Sakaryaspor'dan kaynaklı bir hayranlık da söz konusu. Kendi evlatları olarak görüyorlar Aykut Kocaman'ı, Oğuz Çetin'i ve nicesini... Ama dahası da var. 
Oğuz Çetin, Sapancalı hatta düğününü de burada yapmış. Oğuz ve dönemin Fenerbahçeli bütün futbolcuları düğün için Sapanca'ya geldiğinde ilçe adeta yıkılmış. Bu durum, kulübün renklerinin sarı lacivert olmasını da açıklıyor. 
Düğünde elinde poster, not defteri, futbolculardan imza almak için koşturan Bahadır Ozan, o günü hayatının en özel günlerinden biriymiş gibi anlatıyor. 
Kulüp binasının önünde sohbet ederken yanımıza biri yaklaşıyor. “İşte kulübün her şeyi bu adamdır” diyorlar. Bacak Metin. Kulübün şoförü, malzemecisi, dert dinleyicisi, her işi halledeni. 
Hayatını vermiş Kırkpınarspor'a. 

Cep telefonunu çıkarıp, “Bir de Fenerbahçelilik var elbette” diyor ekrandaki Fenerbahçe logosunu gösterip. Şaşırmıyoruz. Burada herkes Fenerbahçeli. 

Antrenman sahası kulüp binasının hemen 
50 metre önünde. Etrafında ne bir tel ne 
bir engel. Çocuklar top oynuyor, isteyen piknik yapıyor. 2 kale kurulmuş karşılıklı. 
Gerisi alabildiğine yeşil. Bu manzaranın İstanbul'a bu denli yakın bir yerde olması oldukça şaşırtıcı. Gözlerimiz sürekli Samanlı Dağları'nın heybetine kayıyor. 
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İşi gücü bırakıp, şu çimenlikte gün 

boyu top oynamak geçiyor içimizden. 
Eskiden Süper Lig'de Sakaryaspor ile karşılaşmaya gelen takımlar Sapanca'da kalırlarmış. Beşiktaş yine böyle bir karşılaşma için geldiği Kırkpınar'da bu antrenman tesislerinde son çalışmasını yapmış. Zalat'lar, Ferdinand'lar, Metin'ler, Aliler antrenmana çıkmış bu sahada. 

Takımın maçlarını oynadığı stada doğru yol alıyoruz. Yol almak derken, burada her yer 5 dakika. Vardığımız anda içimizdeki top oynama aşkı artık tavan yapıyor. Tek tarafı tribünlü, üç tarafı tellerle çevrili, göl kıyısında son derece sevimli bir stat karşılıyor bizi. Burada maç izlemek için bilete gerek yok. Hatta tribünde olmaya bile gerek yok. “Biletsiz kombine” kavramıyla tanışıyoruz bir süre sonra. Mohaç Başkan, son derece olağan bir şey anlatır gibi; “Mehmet abiler hep şu kale arkasından izlerler maçı” diyor. “Semaver falan da kurarlar oraya. Onların 20 metre ötesinde Ali oturur. Yalnız izler hep. Az ötede ailecek gelenler vardır. Bir maç anında gelip fotoğrafını çekin. 5 maç sonra gelip yine fotoğraf çekin aynı açıdan. Herkesin tam aynı yerinde oturduğunu görürsünüz. 
Alışkanlık işte. Biz de tribünde izleriz ailemizle, tüm yöneticilerimizle beraber. 
Gelen takımı mutlaka kapıda karşılarız. 
İkramda bulunuruz. Uğurlarken de sarılır öper öyle yolcu ederiz.” 

Stadın tribününün yanında sahaya paralel yükselen ufak bir yapı var. Otizm Derneği'nin binası. Özel çocukların bakımlarının yapıldığı bu merkezin bir 


“7 kapısı, Kırkpınarspor'un sahasına açılıyor. 
i O çocuklar gün içerisinde çim sahayı 


adımlıyorlar. Üstelik maçı izlemek için en güzel yere sahipler. Resmen locaları 


var. En çok hoşumuza giden de bu loca 


oluyor. Yeni stat projeleri var. Maç günü Kırkpınar'ı bir sosyal cazibe merkezi 


“ haline getirmek istiyorlar. Stat önünde i köfte ekmek satıcılarının yerlerini bile 


düşünmüşler. Soyunma odalarının önündeki banka oturuyoruz. Kulübün yakın tarihine dair bilgiler veriyorlar bize. Mohaç Başkan, formasını giydiği takımın küme yükselişini anlatıyor. 
95-96 sezonu. Şimdi Sapanca İlçe Spor Müdürü olan Mehmet Uçar da takımda o zaman. O şampiyonluk çok kıymetli çünkü tarihlerindeki ilk büyük 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Antrenman sahası kulüp binasının hemen 50 metre önünde. Etrafında ne bir tel ne bir engel, 

Çocuklar top oynuyor, isteyen piknik yapıyor. 

2 kale kurulmuş karşılıklı. Gerisi alabildiğine yeşil. 


Bu manzaranın İstanbul'a bu denli yakın bir yerde olması oldukça şaşırtıcı. 


başarı. Kütahya'daki yükselme maçına 
Kırkpınar'dan 5 otobüs gidiyor! 5 
otobüs demek Kırkpınar'ın tamamı demek. Sadece sokak köpekleri kalmış burada. Sahaya çıkarken ayaklarının titrediklerini anlatıyorlar. O anda gözleri parlıyor hepsinin, sesleri titriyor. 
O yılları kasıp kavuran Almanya Milli Takımı'ndan etkilenerek bir eşofman takımı yaptırıyorlar. Göğüsün ortasından yatay çizgiler geçiyor. O eşofmanları giyip jilet gibi tek tip kıyafetle gidiyorlar bütün maçlara. O yıllarda öyle bir profesyonellik amatör kümede mümkün değil. Hatta şu an bile görmek zor. Ama öyle aşıklar ki bu oyuna, spora, her şeyi mükemmel yapmaya çabalıyorlar. 

O takımın iki oyuncusundan biri başkan, diğeri teknik direktörken aynı başarıyı bir daha yakalıyorlar. Bölgesel Amatör Lig'e çıkarıyorlar Kırkpınarspor'u. Ertesi sezon düşüyorlar ama çok büyük bir deneyim kazandıklarını söylüyorlar. Hatalarını 


sıralıyorlar. Herkes payının farkında, herkes hatasını sahipleniyor. Görmeye pek alışık olduğumuz bir özeleştiri değil bu. Zaten geldiğimizden beri gördüğümüz çoğu şeye alışık değiliz. 
Kırkpınar'da yaşayıp da ailesinde bu formayı giymeyen kimse yok. Hatta bir mirastan söz edebiliriz. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu 

kulübün forması, 

başkanlık koltuğu, teknik direktörlüğü var. Herkes 

sırası geldiğinde hizmet 

ediyor. 

En büyük rakipleri 

komşuları Sapancaspor. 

Aralarındaki rekabet zaman 

zaman istenmeyen olaylar yaşanmasına sebep olsa 

da durumu düzeltmek 

için herkese örnek olması 

gereken adımlar atmışlar. 
Kırkpınarspor'dan 


Sapancaspor'a futbolcular bonservissiz transfer olabiliyor. Başka takıma gitmek isterlerse bonservis bedeli getirmek zorundalar. Bu yıl BAL'da zor günler geçiren Sapancaspor'a bedelsiz olarak en değerli 4 futbolcularını göndermişler. Sonuçta ikisi de 

bu bölgenin takımı, bu bölgenin 


 — 
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Bu bir ilandır 


çocukları... Sapancaspor ya da Kırkpınarspor forması altında futbol oynayıp, dostluklarını ve birbirlerine olan saygılarını hiç yitirmeden yine evlerine dönüyorlar. 

Maçlar öncesinde kamp yok, ekonomik nedenlerden dolayı. Ama maç sabahı adet haline getirdikleri bir kahvaltıları var. Bizi de misafir ediyorlar bu kahvaltıya. Kaptanın eşi kuymak yapmış. Geri kalan kahvaltılıklar başkandan. Sabah erkenden kalkılmış, ekmekler, peynir, zeytin, kaymak, 

bal, pekmez alınmış. Mükellef bir 

sofra kurulmuş. Takımın masası ayrı, başkan, yönetim ve teknik ekibin masası ayrı. Futbolcuların konsantrasyonunu bozmamak için başkanın masasına oturuyoruz. Başkan çay taşıyor, malzemeci peynir ikram ediyor. 
İnanılmaz bir beraberlik var. Takımın teknik direktörü Yıldırım Yılmaz geliyor yanımıza. Elbette onun da bir hikayesi var. Kırkpınarspor'da futbol oynarken, Sapanca'nın sakinlerinden efsane Başkan İlhan Cavcav antrenmanları izliyor. Birkaç antrenman sonra geliyor ve “Ben bu çocuğu transfer ediyorum” diyor. Sözünün üstüne söz söylemek mümkün değil. Gençlerbirliği forması giyiyor bu sayede Yıldırım Yılmaz. 
Futbol serüveninin sonunu yine Kırkpınarspor'da yapıyor. Kulübün BAL'a yükseldiği son sezonda futbolcu olarak görev alıyor. Şimdi ise teknik direktör olarak aynı başarının peşinde. 
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“3-2 kaybettik” diyor başkan usulca. İşte o an amatör futbol ne demek, o sevginin tarifi nasıl yapılır net şekilde görüyoruz. 
Başkanın gözlerindeki ifade her şeyi anlatıyor. 


Kulüp binasının tam karşısında bir ortaokul var. Oraya gidiyoruz. Çünkü ortaokulun bahçesindeki küçük halı saha dikkatimizi çekiyor. Teneffüste, boş derslerde doyasıya futbol oynanıyor. 
Yanımıza yaklaşan çocuklarla sohbete başlıyoruz. Hemen hepsinin tuttuğu büyük takımlar var. Ama hepsinin gönlünde Kırkpınarspor'un yeri ayrı. 
“Kırkpınarspor maçına gitmek bizim için ayrı bir keyif. Bir kere büyüdüğümüz yerin takımı. Herkesi tanıyoruz. Kulübün başarısı için biz de gidip destek veriyoruz. İleride formasını da giyeceğiz” diyorlar. Artık tutamıyoruz kendimizi. 
Çocuklarla röportajı yarım bırakıp 

çift kale maça dalıyoruz. 7'şerlikten başladığımız maç kısa süre sonra 20'şerlikten oynanır oluyor. Çocukların içindeki oyun aşkı inanılmaz. Pek 

pas atmıyorlar ama olsun. Koşturup içimizdeki enerjiyi attık yeter. 

Sapanca, sporla dolu bir yer. Yazın yapılan kürek yarışları üç büyük takımın rekabetine sahne oluyor. Kırkpınarspor 


: 
| 
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Stadı'nın arkasında Fenerbahçe'nin kürek tesisleri var. Buranın sakinleri sporla, doğayla, yeşillikle baş başa yaşıyor. 

Zamanın nasıl geçtiğini anlamak pek mümkün değil. Takımı deplasmana uğurluyoruz. 20 km ötede Söğütlüspor deplasmanı zorlu geçmeye aday. Çünkü rakip düşme hattında. Maça asılacaklar, belli. Biz izlemeye gidemiyoruz, aynı saatlerde radyo yayınımız var. İlk yarıyı 2-0 önde kapattığımız haberi geliyor. 
Seviniyoruz. Yayın bitiyor, kulüp binasının önünde yüzünden düşen bin parça halde Mohaç Başkan'ı görüyoruz. Kötü bir şey olmuş belli ama kimsenin aklına maçın kaybedildiği gelmiyor. “3-2 kaybettik” diyor başkan usulca. İşte o an amatör futbol ne demek, o sevginin tarifi nasıl yapılır net şekilde görüyoruz. Başkanın gözlerindeki ifade her şeyi anlatıyor. Biz gelecek planlarımızı çoktan yapmışız. 
Yaş 40'a gelmeden bir amatör takımın forması giyilecek. Olursa bir yardımcı antrenörlük, sonra yönetime girilecek. 
Başkanlık... Neden olmasın? Teknik direktör geliyor uzaktan. Onun da yüzünde kocaman bir hüzün. “Geçmiş olsun” diyoruz. Dudakları oynuyor. “Sağ olun” diyor ama kimse bir şey duymuyor. 
Konuşacak dermanı yok. Omuzunda sallanan 2 formayı uzatıyor bize. Hemen alıyoruz. Veda zamanının geldiğini o vakit anlıyoruz. Gitmemiz gerek. Biraz daha kalsak? Yine geleceğiz, hep geleceğiz. Artık Kırkpınarlıyız... 
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İSYAN 


HER MESLEĞİN KENDİNE 
ÖZGÜ DOĞASI VE KURALLARI 
VARDIR. GÜNÜN SONUNDA 


PARA KAZANIP HAYATINI 
İDAME ETTİRMENİ, BÜYÜMENİ 
VE GELİŞMENİ SAĞLAYACAK 
BİR UĞRAŞIDIR MESLEK. YOL HARİTANDIR ORTALAMA 
70-80 YILLIK ÖMRÜNDE. PEKİ 
YA SEVDALAR, ÖYLE Mİ? 


MURAT FEVZİ TANIRLI 


Telefondaki Ses: Evladım hayırlı olsun. 

- Teşekkür ederim hocam. 

Telefondaki Ses: Not al yavrum, 3 Ekim 2004, Aydınspor-Göztepe, Mukan Perinçek Stadyumu, saat 15:00. 

- Yazıyorum. 

Telefondaki Ses: Yardımcıların Tarık Ongun, Gökalp Sancak. 4. hakemin Emre Kosif 

- Teşekkür ederim hocam. 

Telefondaki Ses: Yardımcılarınla görüş, bir rahatsızlığı olan ya da yakın zamanda o takımlarla ciddi sorun yaşayan varsa bize hemen dönüş yap, sorun yoksa Allah hakem şansı versin, başarılar! 

- Çok teşekkürler, görüşmek üzere, saygılar. 
Teknolojinin dünyamıza girmediği yıllarda bir hakemin o haftaki maç beklenti heyecanı 
yukarıdaki görüşmeyle nihayete erer, 90 
dakikanın hazırlığı için bir başka heyecana sürüklenirdi her perşembe günü. 

Futbol gibi hakemlik de çok ayrı bir sevdadır. 
Pazartesi başlar yeni haftanın heyecanı. 
“Acaba hangi maçlar bana gelebilir?” 
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düşüncesiyle fikstürü incelersin. Oynanmış maçların pozisyonları üzerinde tartışırsın. Salı günü zorunlu antrenmanın ilk günüdür. Hem hakem performanslarının değerlendirildiği hem de yeni haftaya dair MHK'nın planlarını yapmaya başladığı gündür. Bir sebeple antrenmana katılamazsan o haftanın heyecanı başlamadan biter, çünkü maç 

alma hakkını kaybedersin. Çarşamba ise 

özel gündür. Şimdilerde eğitimden bihaber MHK'nın cirit attığı dönem bir yanda; gönüllü eğitmenlerin, eski hakem ağabeylerin İstanbul gibi metropolde üşenmeden 

dernek salonuna koştuğu çarşamba akşamları diğer yanda. Ve kutsal perşembe. 
“Telefondaki Ses” heyecanla beklenmektedir. 
Arkadaşlarını ararsın “ses var mı?” merakıyla. 
Gelen her telefonun yüreğinizde yarattığı heyecan başkadır. Tebligat sonrası maç başlar zihinlerde oynanmaya. Seyahat planı yapılır, konaklanacak güzel yerler araştırılır, maça dair bilgiler toplanır ekip olarak. Gidilecek şehre ayak basıldığı andan itibaren farklı bir motivasyon başlar. 

Yeme-içme konusunda hassasiyet gösterilir. 
Maç sabahı son hazırlıklarla birlikte, bir maçta karşılaşabilecek en kötü senaryolara kadar detaylıca konuşulan memorandum yapılır ve aşka doğru yola çıkılır. Maçın başlamasından 

2 saat öncesinde saha kontrolü için yeşil 
zemine ayak basıldığı anda içinizin kıpırtısı artar. Yavaş yavaş seyirciler ve takımlar gelmeye başlar. Gözlemciyle kısa sohbetin ardından bir davete gider özeninde son rötuşlar yapılır. Hakem odasının köşeleri “dualar” için son kez kapılır ve muhteşem 

an gelir. Böyledir hakemin penceresinden sevdanın küçük özeti. Futbola olan bağlılığı ve sevgiyi ifade etmenin bir başka yoludur hakemlik. Oyunun parçası olmak, futboldan 


keyif almak, üst düzeylere yükselebilmek 

için başarılı olmaya uğraşmak. Ve 90 dakika içinde çaldığın doğru ya da yanlış düdüklerle, kritik pozisyonlarla, tribünün coşkusuyla 

ve tepkisiyle, oyuncuyla yaptığın tatlı bir diyalogla neler barındırmaz ki! Maçın sonunda da bazen kötü yönetimin ardından suskunluk içinde bitmek bilmeyen eve dönüş yolculuğu, bazen ise müthiş bir performansın ardından enstantaneleri saatlerce konuştuğun ve bitmesin dediğin yolculuklar. Her camianın sembol olmuş isimleri vardır. Büyük saygı gösterilen, herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan. 
“Telefondaki Ses” diye gizemli bir edada 
yazının başında bahsettiğim kişi yaklaşık 17 
yıl boyunca TFF Hakem İşleri'nin duayen ismi, asker emeklisi Mustafa Çınar'dır. 37 yıldır Beşiktaş'a hizmet veren ve “Güzel Adam Süreyya” isimli filmi çekilen malzemecisi “Süreyya'sıdır” hakem camiasının. Süreyya Soner'i görmek her Beşiktaş taraftarının 

ne kadar içini ısıtıyorsa, hakemler için de Mustafa Çınar öyle bir semboldü. 2008'de TFF Hakem İşleri'nden ayrılması demek, camianın o babacan, o sempatik ve sevecen sesinin, daha ilk telefonda sizi motive eden güzelliğin yok olması demekti. Son yıllarda ise zaten TFF'nin portalı Futbol Yönetim Sistemi - FYS'den teknolojik tebligata geçildi. 


VE TARİH 16 ŞUBAT 2018... 

2006'da Süper Lig sahnesinde boy göstermeye başlayan Trabzon bölgesi 

hakemi Abdullah Yılmaz'ın istifa dilekçesi düştü medyaya. Sadece 8 ay kadar önce Menemenspor'un üst lige çıkma yolunda final niteliğindeki maçında görev alıp son anlarda yedikleri golle şansını kaybetmesiyle tepki çeken Abdullah Yılmaz'a 8 ay sonra yine 

bir kritik Menemen maçı veriliyordu MAK 


tarafından. Çok geçmeden Menemenspor'dan bir basın açıklamasıyla bu atamaya karşı sert bir eleştiri geldi. Diyeceksiniz ki, “Halis Özkahya neden Kadıköy'e 6 yıldır çıkmıyor, Cüneyt Çakır neden Trabzon'da 3 yıldır görev almıyor, Özgür Yankaya neden yıllardır Fenerbahçe maçlarında yok diyorsunuz, şimdi de görev verilmesini eleştiriyorsunuz.” 

Hangi kategori olursa olsun, lig fikstüründeki normal bir maçtaki basit bir tepkinin uzatılması başkadır, şampiyonluk maçında hafızalardan silinmeyecek bir olaya tepki başkadır. 200'de Schalke ile Bayern Münih kıyasıya şampiyonluk yarışı yaparken, Almanların efsane hakemi Markus Merk'in Hamburg-Bayern Münih maçında 90-daki kararının Bayern'i şampiyonluğa götürüp, Schalke'nin kutlamaları sonlandırmasının ardından ne oldu dersiniz? Markus Merk gibi marka bir adam Schalke maçlarında bir daha görev alamadı. Bunu da tartışabiliriz ama Almanların böyle tepki verdiği bir ortamda, Türkiye'de hakeme bakış açısı çok kötü bir seviyedeyken kör göze parmak sokmayı kim yapabilirdi? 
Yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK! 

Peki Namoğlu bu konuda “cila”yı nasıl yapmış olabilirdi? İşte o da Abdullah'ın 

istifa dilekçesindeki içler acısı cümlelerinde yatıyordu: “Önceden de yönetmişsin Menemen'in maçını, çok sıkıntı olmuş, dikkatli ve iyi yönet, seninle ilgili gelecek kararımız da bu maça bağlı” minvalinde 

akla hayale sığmayacak şekilde, hakemlik müessesesinin adabından uzak, tehditkar yaklaşımla sözüm ona motive etmek! Bir hakemlik adabı, bilgeliği ve motivasyonu Mustafa Çınar örneği ile kariyeri milletvekilliği, belediye başkanlığı ve üst düzey hakemlikle geçmiş insanın yönetme 


(yönetememe) vizyonu(!). Abdullah'ın 

bu konudaki tavrını alkışlıyorum. Türkçesi eleştirildi, basına verdi diye eleştirildi. Hiç önemli değil. Türk hakemliğine bu kadar zarar vermesine rağmen hâlâ görevde kalabilen MHK karşısında “ya sabır!” çeken onlarca hakemin önderi oldu. 


HAKLI İSYANIN İKİNCİ PERDESİ: 
ARKIN AKGÖL... 

Çok geçmedi ki ikinci bir hakem ses verdi. 
Süper Lig'de 2006'dan bu yana bayrak sallayan, İzmir ve İstanbul bölgesinde görev yapan Arkın Akgöl, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başta olmak üzere kariyerine sayısız üst seviye maç sığdırdı. 21 Aralık 2016'da, Galatasaray-Tuzlaspor kupa maçında görevliyken, aşil tendonundaki kopma nedeniyle sahadan sedye ile çıkarılmış ve Hakem İşleri Müdürlüğü bilgisi dahilinde bir özel hastanede ameliyata alınmıştı. 
Hatta ameliyat öncesinde kendisini gören Sayın Namoğlu'nun, akıl almaz “Ayağına ne oldu?” sorusuna da muhatap olmuştu. 
Tarihimizin gelmiş geçmiş en kötü yönetilen MHK'sı, kendisine yakışanı yaptı. Sahadan sakatlanarak çıkan hakeminin telefonlarına ameliyat sonrasında çıkma tenezzülünde bulunmadı. Ameliyat masrafları konusunda 
3 maymunları oynadı. Yaklaşık 23 bin TL'lik 
masraf için 10 bin TL ödenebileceğini belirten MHK tavrı karşısında, Süper Lig'de görev yapan arkadaşlarının hastaneye kefillik senedi imzalaması ile taburcu edilebildi. Hazin an ise apayrı. Arkın Akgöl, tüm evrakı TEF Hakem İşleri'ne gönderiyor ancak kargodan iade olarak evrak kendisine geri geliyor: “Yusuf Namoğlu'nun bu hastane masraflarını TEF yönetimindeki ilgili birime sunamayacağını 


belirtmesi...” Bunlar yetmezmiş gibi, Aralık 2016'da Türk Telekom Arena'da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arkın Akgöl, raporlu olmasına ve en az 6 ay tedavi süreci sabit olmasına rağmen Yusuf Namoğlu tarafından Süper Lig'den de düşürülüyor. 


TENCERE DİBİN KARA 

Abdullah Yılmaz olayı bir yanda, Arkın Akgöl diğer yanda. İkisinin de haykırışları ortada. 
Abdullah'a 2. Lig'deki bir maçtan önce böyle konuşabilen bir başkan zihniyetinin Süper Lig ve 1. Lig'de neler yapabileceğini öngörmek zor değil. Arkın Akgöl konusunda bu kadar duyarsız davranan bir başkan ve kurulunun, TEF'yi karşılarına almak istememek uğruna neler yapabileceğini de öngörmek zor değil. 
Son 20 yılda pek çok MHK'nın ne tür gelişmeler sonunda görevlerine son verildiğine tanıklık ettik. Hiçbiri Namoğlu MHK'sının 10'da Vi değildi. Burada geriye 


çok ihtimal kalmıyor. Kalan az seçeneklerden 


biri “yönetici” başkan değil, “yönetilebilen” başkan profilinin tercih ediliyor olması olabilir. “Şu hakemi bu maça verme, bu hakemi bu takıma verme!” isteklerine “tabii Lord'um!” diyebilen yapı olsa gerek. 

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği seçimleri yaklaşırken, o koltukları bırakmak istemeyenler için 65 yaş sınırını 70'lere çeken sümen altı düzenlemeler yapılan, Fanatik gibi ülkenin kaliteli yazarlarını barındıran bir gazeteye MUTLU ÇELİK gibi hakemlik geçmişi soru işaretleriyle dolu birine yazarlık yaptırılacak dedikoduları dolaşan bir ülkenin oksijenini teneffüs ediyoruz. 

Allah taksiratımızı affetsin! 


“Önceden de 


yönetmişsin Menemen'in maçını, çok sıkıntı olmuş, 


dikkatli ve iyi yönet, seninle ilgili gelecek 


kararımız bu maça bağlı” 


minvalinde akla hayale sığmayacak şekilde, 


hakemlik müessesesinin 


adabından uzak, tehditkar yaklaşımla sözüm ona motive etmek! 
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İSYAN 


GAFLIK 


ABDÜLKERİM DURMAZ 


Aykut Hoca, koşuya çok meraklıysan 


N 
9 


» 


EMRE BOL 


Veli Efendi'ye git, at antrenörlüğü yap. 


LEVENT AÇIKGÖZ 


Skor 5-0 olduktan sonra 

Başakşehir'in başka pozisyonu 

yoktu. N 
TURGAY DEMİR 


Cüneyt Şen: Şenol Güneş sekiyor. 
Ayak serçe parmağında kırık var. 
Turgay Demir: Kalbi kırık olmasın. 


Galatasaray artık makul rakamlara oyuncu transfer etmeli. Yoksa, 
Sarı Cuma, Pembe Cuma diye böyle gider. 
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AHMET ÇAKAR 


Küfür, karşı taraf 


duymadıkça, insanlara kötü örnek olmadıkça sağlıklı 


bir şeydir. 


INIGO MARTINEZ 


Athletic Bilbao'nun buraya gelip düşmanına 30 milyon avro verip beni alacağını sanmıyorum. Asla Bilbao'ya gitmem. (Inigo 
Martinez 32 milyon avro 

bedelle Bilbao'ya 

transfer oldu.) 


GAFLK 


RIDVAN DİLMEN 


Rıdvan Dilmen: Sarı kartı olan oyuncuyu oyundan Ümit Kalkavan çıkardı! 

Murat Kosova: Ümit Özat. 

Rıdvan Dilmen: Ümit Kalkavan! 


GATTUSO 
Milan şu an bir Brad Pitt değil. 
Benim kadar çirkin. 
AHMET ÇAKAR 
YILMAZ VURAL 
Orta Anadolu'nun güzide şehri U Sivas'ta bir aslan, kangal saldırısı Soru: Sion da sizi istedi, değil mi? 
sonucu ağır yaralandı. Yılmaz Vural: Hanımım Giresunlu. 
Hanımcılık kazandı. 


TAMER TUNA AHMET ÇAKAR 


Beşiktaş, Bayern Münih'i elerse “Türk futbolunun en büyüğü, babası Beşiktaş'tır” demeyen 


Soru: Sezonun geri kalanında forvet oyuncusu Jahovic'i arar 


mısınız? al 

Tamer Tuna: Telefonla Ahmet Çakar şerefsizdir. 

ararız belki. Nk 
RIDVAN DİLMEN khk 
4 açıdan izledim, 3 açıdan 5 
Kasımpaşa'nın penaltısı ği 


penaltı değil. N 


fitbol 55 


Kalede, Arakan'daki soykırımdan kaçarak 


Malezya'ya mülteci olarak sığınan 


> 


Rohingyalılardan biri, 10 yaşındaki Abdul Hafız var. 
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YARIM KUPALAR 


TÜRK SPOR TARİHİNDE YARIM KUPALI TAKIMLAR OLDUĞUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ? KİMİ ZAMAN BİR GALİP OLMADIĞINDA VEYA HAKKANİYET ENDİŞESİNİN DİMAĞLARI KAPLADIĞI HALLERDE BULUNAN FORMÜL 
HAKİKATEN DİKKAT ÇEKİYOR. İLK OLARAK PARKELERDE BAŞLAYAN BU UYGULAMA, 1958'DEN SONRA ÇİM SAHALARDA ADETA BİR GELENEK 
HALİNE GELMİŞTİ. TABİİ BİR SÜRELİĞİNE... 
MÜSAADENİZLE BİRAZ TURNİKE ATALIM... 


ALİ MURAT HAMARAT 


çok basit: Birçok branşta uzatmalara gidilir ve sonunda 

bir galip ortaya çıkar. Futbol deseniz puanlar paylaşılır, birisinin mutlaka kazanması gereken durumlarda nefesler tutulur, seri penaltı atışlarına gidilir. O beyaz nokta kimi için rüya olur, bazıları için kâbus... Peki ya bunlar yapılmaz ve nokta konamazsa... Türk spor tarihinde yarım kupalı takımlar olduğunu biliyor muydunuz? Evet, kimi zaman bir galip olmadığında veya hakkaniyet endişesinin dimağları kapladığı hallerde bulunan formül hakikaten dikkat çekiyor. İlk olarak parkelerde başlayan bu uygulama, 1958'den sonra çim sahalarda adeta bir gelenek haline gelmişti. Tabii bir süreliğine... Müsaadenizle biraz turnike atalım... 
1955'te basketbol şampiyonluğu için Galatasaray ile Moda çekişiyordu. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılılar maçı 7 sayıyla kazansa kupanın sahibi olacaktı. Mücadelenin son anlarına 10 sayı önde giren Aslan, bitime 40 saniye kala Kanarya'nın sahadan çekilmesiyle parkede tek başına kalmıştı. 
Aslında basketbolcular oynamak istediyse de yöneticiler çoktan karar vermişti. Tribündeki izleyicilerin yoğun protestoları altında müsabaka tamamlanamamıştı. 
Hükmen galibiyet kararı verilmiş olsa Moda şampiyon olacaktı. 
Zira hükmen galibiyette o zaman skor 3-0 olarak tescil ediliyordu. Dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın başkanlığında toplanan Sportif Oyunlar Federasyonu, çareyi kupayı ikiye bölmekte bulmuş, iki takım mutlu sona ulaşmıştı. 
Sarı-lacivertli kulübe para cezası verilmiş, idareciler disiplin kuruluna sevk edilmişti. Modaspor karara itiraz etse de sonuç değişmemişti; Galatasaray ile şampiyonluğu paylaşmışlardı... 
2014'te Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı son maça çıkmayarak kimilerinin aklına bir ömür evvel yaşananları düşürmüştü. 25 Nisan 1955'te parkeye çıkmış olan sarı-kırmızılı oyunculardan efsane Yalçın Granit ise yönetimin 59 yıl sonra aldığı karara ateş püskürerek “kaybedeceklerse salonda 
kaybetsinler” demişti. Neyse futbola dönmeli, bir zamanlar 24 
karat olan dostlukların altını çizmeli... 30 Mart 1958'de oynanan Başvekil Kupası'nda yine ezeli rakipler buluşmuştu. Bu randevu devlerin başkentteki ilk kapışmasıydı. Sadece Ankaralılar değil çevre illerden de her iki takımı izlemek isteyenler tribünlerde yerini almıştı. Zemin deseniz berbattı. Büyük usta Halit Kıvanç, 


B ir soor müsabakası berabere bittiğinde ne olur? Cevabı 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Hakemin kötü yönetiminden dem vuran İstanbullular, galibiyeti İzmirlilerin hak ettiğini söyleyerek kupayı rakiplerine vermek istemişti. Bu jeste ev sahibinin karşılığı da benzerdi; maç sahada oynanmış, Aslan kazanmıştı, onlar taçlanmalıydı. Kemeraltı'ndakı hızar sorunu çözdü, bugün kupanın bir yarısı İstanbul, diğer 


yarısı ise İzmir'de. 


Milliyet gazetesinde şunu yazmıştı: “Aslında böyle mühim bir maçı böyle talaş-balçık karışımı sahada oynatmak futbolculara, böyle derme çatma tribünlü bir statta seyrettirmek de futbolseverlere eziyetti.” 

Beklenenden daha sakin bir atmosferdeki ilk düdük planlanandan geç çalıyordu. Kupanın sahibi dönemin Başbakanı Adnan Menderes ancak teşrif edebilmişti. Şirzat Dağcı ile Metin Oktay'ın karşılıklı golleriyle 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmamıştı. 
Seyirciler mücadelenin uzamasını isteyedursun, 

hava ziyadesiyle kararmıştı. 
Küçük bir sorun daha vardı; stadyumda ışıklandırma yoktu. 
Karşılaşmanın bitirilmesi, tekrarlanması gibi türlü öneriler sunulduysa da kaptanlar Turgay ile Naci kim bilir bugün aforoz edilmelerine neden olabilecek bir teklif ortaya atmıştı. Onların “kupa ikiye bölünsün” çağrısına 
Adnan Menderes ve kulüp başkanları evet demiş, 

bir anda iki galip ortaya çıkmıştı. Seremonide zamanın başbakanı, iki takımın kaptanı ve onların beraberce aldıkları bir kupa vardı. Sonradan ikiye bölünerek müzelere götürülecekti. 

Bu maçtan yaklaşık 52 yıl sonra İstanbul'da açılan “Only A Game” sergisinde futbolseverlerle buluşan yarım kupalar, ezeli rakipler arasındaki ebedi dostluğun sembolü gibiydi. Peki futbol tarihimizde aynı filmi izlemiş miydik? Evet, hem de defalarca... 
Yine aynı yıl Trabzon'da yapılan Türkiye 


Amatör Futbol Birinciliği'nde Trabzon İdmangücü ile Ankara Havagücü aynı puan ve averaja sahip olunca ortalık karışmıştı. 
Karadeniz tarafı seyircisiz bir maç yapılsın derken asker kanadından başka bir şehirde buluşulması önerisi geldi. Taraflar anlaşamayınca federasyon Erken Sanat Lisesi'ne başvurmuş, kupa eşit iki parçaya ayrılmıştı. Bu karara en çok askerlik görevi nedeniyle Havagücü formasını giyen İdmangücü'nün en iyi futbolcusu, 


Trabzonspor'un efsanelerinden Ahmet Suat Özyazıcı sevinmişti. İJmangücü sonradan Karadeniz Fırtınası'na hayat veren takımlardan biri olduğundan yarım kupa, bordo-mavili camianın müzesine gitmişti. 1959'da yarım kupa modası yine Ankara'yı sarmıştı. 
Ankaragücü ile Gençlerbirliği dönemin 

önemli bürokratlarından Vali Abdullah Dilaver 


Argun'un adına düzenlenen turnuvanın finalinde buluşuyordu. Veli Necdet Arığ'ın MKE Ankaragücü Belgeseli adlı kitabında 

da bahsedilen randevunun normal süresi 

141, uzatmaları 2-2 bitmişti. O tarihlerde 

seri penaltı atışları keşfedilmediğinden uzatmalar uzatılıyor, bu sefer de tabelada 3-3 yazıyordu. Hava kararmıştı. Işıklandırma olmadığından bir çözüm aranıyordu. 
Haftaya ligler başlayacağından mücadelenin tekrarı söz konusu değildi. Ankaragücü ile Gençlerbirliği kura atışına karşı çıkınca hakem Ziya Ozan son sözü söylemiş, kupa ortadan ikiye ayrılmıştı. 

1973'te yarım kupa modası İzmir'e sıçrıyordu. Eski futbolculardan Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dörtlü futbol turnuvasının 

finalinin rengi sarı-kırmızıydı. 
Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray yöneticileri, bugün kıyamet alameti olarak nitelendirilebilecek bir harekete imza atmıştı. Hakemin kötü yönetiminden dem vuran İstanbullular, galibiyeti İzmirlilerin hak ettiğini söyleyerek kupayı rakiplerine vermek istemişti. 

Bu jeste ev sahibinin karşılığı 

da benzerdi; maç sahada oynanmış, Aslan kazanmıştı, onlar taçlanmalıydı. Kemeraltı'ndaki hızar sorunu çözdü, bugün kupanın bir yarısı İstanbul, diğer yarısı ise İzmir'de, 

Peki aynı şey sizce bugün yaşanabilir mi? 
Cevabınızı duyuyor gibiyim. Bakmayın istisnalarına, kıyasıya rekabete rağmen bir zamanlar kupalar yarım, dostluklar tamdı. 

O günler çok geride kaldı... 
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KAN DAVASI 


MALATYA'DA 


DOĞDU 
BARIŞ 


“BİR SÜRE EVDE DURMAMIZ 
GEREKİYOR. BİZİ SEVMEYENLER 
VAR. ONLARLA KAVGA ETMEK İSTEMİYORUZ. O YÜZDEN 
KENDİMİZİ KORUYORUZ 
OĞLUM.” NE YAŞANDIĞI YA 

DA YAŞANACAĞI UMURUNDA 
DEĞİLDİ BARIŞ'IN. TEK İSTEĞİ 
FUTBOL OYNAMAKTI, ÇÜNKÜ 
FUTBOLCU OLACAKTI. 

“E BEŞİKTAŞ NE OLACAK PEKİ?” 


UFUK KAAN KARACAN 


ir hayat, onu yaşayanın ismiyle dalga B geçercesine başlatıyorsa yazıyı, üstüne 

çok fazla söz söylemeye gerek yoktur! 
Olanları alt alta yazarsın, karşına kocaman bir ironi çıkar. Bu topraklarda kaderini değiştirmenin kolay olmadığını, babaların çocuklarına isimlerini değil aslında hayallerini verdiğini anlarsın sonra. 
Hikayemizin kahramanının adı Barış. Başka topraklarda dünyaya gelse hasretlik çekilen ne ise o isimle çağrılacaktı. Yanılıyor muyum? 
Ve misal İspanya'da yaşıyor olsa belki de La Masia'da futbol oynamak için can atacak, o kapıdan girdikten sonra layıksa devam edeceğini değilse hiçbir soru işaretine mahal vermeden kendine yeni bir yol çizeceğinin farkında olacaktı. 
Her neyse, paralel evrende bizim de canımız neler çekiyor ama öyle değil işte. 
Barış sabah akşam futbol oynadığı sokaklardan zemini yeşil olana terfi etmeyi kafasına koyduğunda yaşı 7 idi. 
Trabzonspor'un yaz okulu İstanbul'daki evlerinin dibinde olunca, annesini ikna etmek kolaylaştığından kapağı oraya attı. 
Plastik toptan kalın derili harbi olanlarına geçişin lezzetini yaşayan bilir. Bir de zeminin rengi içinizi açar ki değmeyin gitsin. Barış'ın yeteneği yaşıtlarından büyüklerle oynamasına izin veriyordu, tabii fiziğinin de hakkını yemeyelim. Önüne b bir kapı açılıyor, Barış adımları büyük büyük atıyordu. Bir süre sonra, Beşiktaş'a girişini yaptırmayı başardı. 
Artık futbol oynamak için ücret ödemiyordu. 
Yeteneği konuşuyor, herkes dinliyordu. Ya da ona öyle geliyor da olabilirdi. 
Az zamanda çok yol aldı dedik ya, haftanın yedi gününe futbol sıkıştıran, Beşiktaş antrenmanından sonra boş anında Dikilitaş zemininde de ter atmayı ilke edinen bir çocuktu Barış. Ne istediğini biliyor olsa gerek, o yaşlara büyük gelecek bir idealizm ile kafayı kırmışçasına çalışıyordu. 
Ve seneler ilerledikçe azminin karşılığını görüyordu. PAF takım oradaydı, kapıdan girmek için izin almasına gerek yoktu, o izin verilmişti. Kendi elleriyle açtığı yolda, küçük bir çocukken plastik topu patladığında, sadece kendi içindeki büyük adama 


gösterdiği hedefe durmadan yürümenin o ana kadarki en büyük mükafatını alacaktı artık. Profesyonelliğe son bir adımdı bu. 
Derken hikayenin can alıcı kısmıyla sizler gibi o da ilk kez karşılaşacaktı. Salonda anne ile baba fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Tam “Anne, çoraplarımı bulamıyorum” türünden bir soru için nidaya kalkışırken, kendi isminin fısıltılar arasında yer edindiğini duydu. Salon kapısının gerisinden dinlemeye koyuldu. 

“Barış'ı gerekirse evden çıkarma hanım. Bir süre böyle gidecek. Sonra ben bir çaresine bakacağım.” 

“Malatya'dan bizi bulabilirler mi? Oradaki akrabalarla konuşsak, bize haber uçururlar nasıl olsa?” 

“Ya bir şey kaçırırlarsa? Senin, oğlanın hayatını riske edemem. Kan davası bu hanım, çocuk oyuncağı değil. Her şey düzelene kadar benim söylediğim gibi olacak. Bu meseleyi nasılsa çözerim, hiç endişelenmeyin.” 

Demesi kolaydı, son cümledeki endişe kelimesi Barış'ın en büyük duvarıydı o andan itibaren. 
Oysa o sabaha ne hayallerle uyanmıştı. 
Arkadaşlarını etrafında toplayacak, her 

gün çekirdek-kola yaptıkları merdivenlerin başında, libidolarıyla sportif kariyerinin kesişmesi sonucu olabilecekler üzerine hayaller kuracaktı. Ama bir anda savaşı duymuştu kulakları. Kan davası, alt belleğine küçükken itelediği, fazla anlamadığı, haliyle de önemsemediği bir konuydu. Şimdi ise 

onu ev hapsine iten düşman iki kelime olarak evin ortasındaydı işte. Durumu öğrenmek için babasının evden çıkmasını bekledi. Anneye yanaştı ve korkuyla sordu: 

“Anne kan davası nedir? Yani, o da 

nereden çıktı?” 

“Şey oğlum. Ne kan davası? Sen nereden duyuyorsun böyle şeyleri? Televizyon çok izleme demiyor muyum ben sana?” 

“Sizi duydum anne! Kan davasının ne olduğunu bilecek yaştayım. Sadece bizimle ne ilgisi var, onu merak ediyorum. Evden dışarı çıkmayacakmışız. Babam öyle söyledi.” 
“Hmm. Evet oğlum. Bir süre evde durmamız gerekiyor. Bizi sevmeyenler var. Onlarla kavga etmek istemiyoruz. O yüzden kendimizi koruyoruz oğlum.” 

Ne yaşandığı ya da yaşanacağı umurunda değildi Barış'ın. Tek isteği futbol oynamaktı, çünkü futbolcu olacaktı. 

“E Beşiktaş ne olacak peki?” 

Annesi Beşiktaş'ın olmayacağını, hayatta kalmanın daha önemli olduğunu pedagojik yöntemlerle anlatmaya çalıştı. Ailelerin savaşında Barış'ın hayatı bozulmuştu. 

Evde geçmeyen zaman, hayallerin yıkımı, arkadaşlardan uzak kalma, hiç bitmeyen salon fısıltıları arasında gözyaşlarıyla ıslattığı yastığına kafasını koyduğunda, geleceğe yönelik tek bir isteği yoktu Barış'ın. 


KAN DAVASI 


Birilerinin senin yetenekli olduğunu söylemesi harika bir duygu. Bunu Ankaragücü gibi köklü bir camianın hocalarından duymanın gururu, futbola dönmenin mutluluğu, ev hapsınin bitmesi Barış için yeniden filizlenen güzelliklerin sebebiydl. 
Ancak, bir cümle “ancak” diye kesiliyorsa, o yaşadıklarınızın 


ne önemi var ki? 


Kime kızacağını bile bilmediği anlarda, kaderine lanet edecek kelime dağarcığına sahip değildi, kendini konsol oyununa verip öfkesini dindirmeye çalışıyordu. Futbol oyunu oynamayı da kendi kendine yasak etmiş, savaş oyunlarına kapılmıştı. Babasıyla konu istişare etme kültürleri olmadığından, olanın bitenin sonlanması için arada annesinden laf koparmanın dışında tek yapabildiği dua etmekti. 

Barış'ın içine akıttığı nefreti, küskünlüğü aile büyüklerinin dikkatinden kaçmıyordu. Amcası nihayet bir gün, onu kendi ikamet ettiği yer olan Ankara'ya götürmeyi teklif etti. Aile 

kan davasından kaçarken bir de belirsizlik ortamına oğullarını gönderemezlerdi. Teklif çok saçma bulundu önce. Amca, dikkatli seçilmiş cümlelerden bir demeti ebeveynlerin önüne sununca konu halledildi. Durum Barış'a açıldığında içinden bir de sürpriz çıkmıştı. 
Ankara'da istediği kulübün altyapısında deneme antrenmanına çıkacaktı. Her şey birden güzelleşiyor muydu? Kısmen... 
Birilerinin senin yetenekli olduğunu söylemesi harika bir duygu. Bunu Ankaragücü gibi köklü bir camianın hocalarından duymanın gururu, futbola dönmenin mutluluğu, ev hapsinin bitmesi Barış için yeniden filizlenen güzelliklerin sebebiydi. Ancak, bir cümle “ancak” diye kesiliyorsa, o yaşadıklarınızın 

ne önemi var ki? Kader deyip geçilemeyecek şanssızlık iki yakasından tutuyor yetenekli futbolcunun işte. Bu kez de bambaşka bir hesaplaşmadan amca cezaevine girince 


Barış yine ortada kaldı, yine yarım kaldı, 

yine kalakaldı. “Tekrar” diyecek zamanı 

da kalmamıştı artık. Vedalaştı hayalleriyle. 
Tası tarağı topladı, doğru annesinin yanına İstanbul'a... Tüm yaşananların üstünden birkaç yıl geçtikten sonra, her şey normale döndü. Tüm kirli hesaplar tatlıya bağlanmış şekilde hayat devam ediyordu. Ama Barış'ın veni bir şansı yoktu artık. İş işten geçmişti. 
Bir zamanların yetenekli ve hayalleri bir stadyumun içinde şekillenen genci artık özel üniversitede sosyoloji okuyordu. Alın size bir ironi daha! İspanya'da doğup büyüseydi, aynı yetenekle belki La Masia tedrisatı onu büyük bir futbolcu yapacaktı ama Malatya'da doğdu. 
Büyük olduğuna inandığı ve birkaç hocayı inandırdığı yeteneği hiçbir işine yaramadı. 
Hani Beyaz Zambaklar Ülkesi isimli kitapta yazar ya; “İsviçre peyniri sadece dağlardaki otlarla beslenen, Hollanda peyniri ise ülkenin en zengin meralarında otlayan ineklerin sütünden elde edilmektedir. Bu peynirler üretildikleri ülkelerin rayihasıdır, özüdür.” 
Napolyon Fransa'da doğabilirdi fakat barışsever Çin'de bir Napolyon dünyaya gelemezdi. İngiltere doğanın temel kanunu olan yaşam mücadelesi öğretisinin yaratıcısı Darwin'i ve Rusya kötülükle mücadele edilmesi gerektiği fikrini savunan Lev Tolstoy'u yetiştirdi. Ve Malatyalı Barış, 

belki Barcelona'da oynardı ama Beşiktaş'ta oynayamadı. Başka türlüsü de olamazdı zaten. 
Ne de olsa, her iklimde her ürün yetişmiyor; öyle değil mi? 
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MEMLEKET 


ANADOLUDA 
FUTBOL 


CUMHURİYET ÖNCESİ İSTANBUL VE İZMİR'İN FUTBOL LİGLERİNİN ARDINDAN AYNI DÖNEMDE DİĞER 


KENTLERİMİZDE NELER YAŞANDIĞINA GÖZ ATMA ZAMANI... 


ŞEHİRDE SIRA; ANKARA, TRABZON VE BURSA... 


MEHMET YÜCE 


Cumhuriyet öncesi İstanbul -1915'e kadar- ve İzmir'de tesis edilen futbol ligleri hakkında bilgi vermiştim. Bu makalede ise söz konusu iki şehir haricinde kalan bazı yerleşkelerde düzenlenen liglere göz atacağım. 
Cumhuriyet öncesinde bir birlik etrafında toplanan şehir sayısı çok fazla değil. Tarih aralığını bu döneme çevirdiğimizde karşımıza sadece üç şehir çıkıyor: Ankara, Trabzon ve Bursa... 


(ön Dergi'ye yazdığım son iki makalede 


BURSA'DA FUTBOL 

Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olan Bursa'da futbolun ne zaman başladığını söylemek eldeki verilere göre oldukça güç. 
Bununla beraber 1913 ve 1914 senelerinde tertip edilen lig maçlarından Spor Âlemi mecmuası vasıtasıyla haberdar oluyoruz: “... Bursamızda futbol 1328 (1912) senesinde Zirâ'at-i Ameliyât (Ziraat İşleri) Mektebi vasıtasıyla talim edilmiş ve ilk sene hiçbir müsabaka olmadan yalnız egzersizlerle vakit 


ARD Yi 
“e 3 İİ aya DEN . wi DE. 


geçirilmişti. Ertesi sene oyun için her mektep talebesi aralarında yurtlar tesisine hasr-ı himmet etmişler ve birçok müsabaka icrâsıyla saha fa'âliyetine atılmışlardı. 1329 (1913) 

senesi Mektepliler Bayramı'nda yapılan umümi maçta Darülmuallimin kulübü ve 1330 (1914) senesinde Mekteb-i Sultâni şampiyonluğu kazanmıştı...” 

Söz konusu haberde devamla Birinci Dünya Savaşı sırasında futbolun oynanamadığı 

ve akim kaldığı belirtildikten sonra İngiliz 

ve Hint askerleriyle mektep takımlarının müsabakalar yaptığının altı çiziliyor. 

Bursa'da lig faaliyetleri Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasından sonra hız kazanacak ve ileriki makalelerde yazacağımız Türkiye Futbol Birinciliği müsabakalarında Bursa kulüplerini de göreceğiz. 


TRABZON LİGİ 

Trabzon'da futbol çok eski tarihlerden beri oynanmaktadır. 1904 senesinde dahi bir spor kulübünün teşkil edildiği Trabzon'da gerek Levanten gerekse gayr-i Müslim unsurlar arasında futbol müsabakalarının icra edildiğini söyleyebilirim. 

Müslüman-Türk kesimin kulüpler kurarak 


a 


BİRLİK ETRAFINDA TOPLANAN ÜÇ 


lig maçları tertibi ise 1921 senesine tesadüf ediyor. Spor Âlemi dergisinden naklediyorum: “Trabzon'da spor ikinci senesine dâhil olmuştur. Geçen yıl İdman Grubu ve İdman Ocağı namıyla iki kulüp var iken bu sene Dârülmuallimin (ve) Sanayi namıyla iki kulüp daha ilave edildi. Bu dört kulüp aralarında 

bir fikstür yaparak lig maçlarına başladıkları gibi kendi aralarında da hususi bir federasyon yapmışlardır. Bu federasyona Trabzon mülhakatı (bağlı olan diğer yerler) dâhilindeki kulüpler de davet edilecektir.” 

Rize ve Giresun'da da spor teşkilatı başlamıştır. Anadolu'nun bütün merkezlerinde sporkemâl-i şevkle terakki ediyor. Ve bunda en mühim sebebi de büyüklerin küçükleri himaye etmesinde buluyoruz. 

1921-1922 sezonu Trabzon Lig müsabakaları son derece heyecanlı ve bir o kadar da tartışmalı geçti. Münakaşalar sonucu 

zaten ligde pek varlık gösteremeyen Darülmuallimin ve Sanayi kulüpleri ligi terk ettiler. İki kuvvetli kulüp Trabzon İdman Ocağı ile Trabzon İdman Gücü arasında yapılan iki final maçının birini kazanıp diğerinde ise berabere kalan İdman Grubu, Trabzon'un ilk şampiyon kulübü olma şerefine erişti. 

Bir sezon sonra yani 1922-1923 sezonunda 

ise münakaşalar şiddetini daha da artırmış gözüküyor. Maçların neticelerine itirazlar, yarıda bırakılan müsabakalar yüzünden Trabzon Futbol Birliği'nin sağlıklı bir lig düzenleyemediğini anlıyoruz. Trabzon'un iki büyük kulübü Ocaklılar ve Gruplular kendilerini şampiyon sayıyorlar ve neticede işin içinden çıkılmaz bir durum hasıl oluyor. Bu sebeple bu satırların yazarı 1922-1923 sezonu için herhangi bir kulübü şampiyon olarak telaffuz edemiyor. 


ANKARA LİGİ 

Ankara'nın ilk kulüpleri İstanbul'da doğmuştur. 
Ankaragücü'nün nüvesini oluşturan Turan 

ve Altınörs kulüpleri İstanbul'daki İmalat-ı Harbiye fabrikası işçileri tarafından kurulmuş, fabrikanın Milli Mücadele sırasında Ankara'ya taşınması üzerine kulüpler de doğal olarak Ankara'ya nakil olmuşlardır. Bu iki kulüp 


Ankara'nın ilk kulüpleri İstanbul'da doğmuştur. Ankaragücü'nün nüvesini oluşturan Turan ve Altınörs kulüpleri İstanbul'daki İmalat-ı Harbiye fabrikası işçileri tarafından kurulmuş, fabrikanın Milli Mücadele sırasında Ankara'ya taşınması üzerine kulüpler de doğal olarak Ankara'ya nakil olmuşlardır. 


1920 ile 1927 seneleri arasında Osmanlı 
Melekleri'nde tafsilatlı bir şekilde değindiğim üzere birleşerek nihayetinde İmalat-ı Harbiye kulübü teşekkül etti. 1933 dil devrimi sırasında da kulübün adı Ankaragücü'ne tahvil edildi. 
Ankara'da lig müsabakaları ise 1921 senesinde başladı. Dönemin gazetelerinde Ankara'da tertip edilen ilk lig maçları şöyle verilmiş: “337-338 (1921-22) senesi Ankara futbol şampiyonluğuna Talimgâh, İdman Yurdu, San'atkâran Gücü iştirâk etmiş ve on bir puanla Talimgâh birinci, dokuz puanla İdman Yurdu ikinci olmuştur.” 

Ligde gördüğümüz Sanatkaran Gücü, Ankaragücü'nün ata kulüplerinden biridir. 
1922-1923 Ankara Ligi'ne ise Turan Sam'atkâran Gücü, Harbiye, Ankara İdman Yurdu, Anadolu San'atkâran Gücü ve Ankara Sultânisi kulüpleri katıldı. Bu ligde oynanan müsabakaların tamamına maalesef ulaşamadım. Bununla birlikte futbol tarihini 


anlatan kaynaklar Harbiye'nin mezkür sezonu 


şampiyon olarak tamamladığı konusunda birleşiyor. 

İstanbul ve İzmir dışında Cumhuriyet öncesi lig tertip edilen bu üç şehir dışında başka 


MEMLEKET FUTBOL LİGLERİ 


kentlerde de lig müsabakaları düzenlenmiş 


toplam beş şehir dışında lig müsabakaları bulunmuyor. 


İstatistik tutmayı seven okurlar için Cumhuriyet öncesi devirde tertip edilen liglerde sezon ve şampiyonlar listesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 


SEZON İSTANBUL 


İZMİR BURSA ANKARA 


TRABZON 


1904-05 Imogene 


1905-06 Kadıköy 


1906-07 Kadıköy 


1907-08 Moda 


1908-09 Galatasaray 


Panionios 


1909-10 Galatasaray 


Panionios 


1910-11 Galatasaray 


1911-12 Fenerbahçe 


İzmir Ermeni Kulübü 


1912-13 - 


Darülmuallimin 


1913-14 Fenerbahçe 


Mekteb-i Sultâni 


1914-15 Galatasaray 


Panionios 


1915-16 Galatasaray 


1916-17 Altınordu 


1917-18 Altınordu 


1918-19 Altınordu 


Apollon 


1919-20 - 


Apollon 


1920-21 Fenerbahçe 


Apollon 


1921-22 Galatasaray 


Apollon Talimgâh 


İdman Grubu 


1922-23 Fenerbahçe 


- Harbiye 
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Dünyo 
Futbol carihinin 
G 


kadın 


Nokem 
ÜçİÜSÜ 


29 KASIM 1991 

KADINLAR DÜNYA KUPASI. 
İSVEÇ - ALMANYA MAÇI. 
SOLDA: LINDA BLACK, 
YENİ ZELLANDA 

ORTADA: CLAUDIA DE 
VASCONCELOS, BREZİLYA 
SAĞDA: ZUO XIUDI, ÇİN 


EY CITY! 


UEFA'YA PROJE ÖNERİMDİR: 
“TRANSFER DENETİM KOMİTESİ” 


A MİY4 BİL 


LA 


MANCHESTER CITY, SANE 6 HAFTA OYNAMAYACAK DİYE LEİCESTER CITY'YE MAHREZ İÇİN ASTRONOMİK BİR TEKLİFTE BULUNDU. SANKİ LEICESTER YOKMUŞ GİBİ. SANKİ 
15 PUAN FARKLA ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜMÜYORLARMIŞ GİBİ. SANKİ BU OYUNDA TEK 
AKTÖR KENDİLERİYMİŞ GİBİ. İŞTE BURADA BİRİNİN ÇIKIP “DUR” DEMESİ GEREKİYOR. 
KOMİTE, BU VE BU TARZ TRANSFERLERİ VETO EDECEK. “A-LA-MAZ-SIN” DİYECEK. 


um Lei bir kenarda dursun; İngiltere'de ara transfer paraları hesaplamaktan daha kolay, böyle ERBATUR ERGENEKON dönemi bile aslında futbolun gittiği yönü tek özetleyebiliriz. Gözümüz yok. Allah artırsın. 
başına göstermeye yetiyor. Tüm kulüpler daha çok para kazansın. 

vrupa transfer piyasasında ayar İngiliz kulüpleri ara transferde yaklaşık 450 Bu ekonomik sistemin içinde yer alan herkes A kaçmış durumda. milyon avro harcadı. Kulüpler sadece son daha fazla kazansın. Ancak ortada büyük 

UEFA'dan da 2017 yaz transfer gün 150 milyon sterlin bir sorun var. Dev bir dönemine ilişkin detaylı bilgi geldi. Hemen harcayarak yeni bir f problem. 
paylaşayım: 2017 yazında 5.6 milyar avro rekora imza attı... Ingiltere'de saçılan paraların Yıllar önce Türkiye'de transfer harcaması yapıldı. Bu transferlerin Premier Lig'de geçen ucu normlar dışı bir yere basketbol oynayan 9080'i Avrupa'nın 5 büyük liginde gerçekleşti. sezon yapılan devre çıkıyor. Çıplak gözle bir yıldızı Birleşik Amerikalı 100'e yakın 15 milyon avro üstü transfer arası harcaması 245 i gözlemlemek, harcanan paraları oyun kurucu Michael yapıldığını da hatırlatalım. milyon avro, bir önceki Anderson, NBA'den İngiltere ise bu işin zirvesi. Ülkede artan yayın sezon 198 milyon hesaplamaktan daha kolay, bahsederken, “NBA gelirleri ve ülkeye giren dış sermaye ile birlikte (o avro idi. Toplam böyle özetleyebiliriz. bir çark ve orada oyuncular için yapılan harcamalar artık sürreal transfer bütçesinin mmm altta kalıp ezilenler, bir hale geldi. 2.16 milyar avro üstte yer alanlardan 1.6 milyar avro 2017 yaz dönemi harcaması olduğu bir mekanizmadan bahsediyoruz. fazla” demişti. Bu röportajı dönemin başarılı olarak kayıtlara geçildi. 240 milyon avro Kısacası İngiltere'de saçılan paraların basketbol dergisi Fast-Break'e vermişti transferin son gününde harcandı. Harcamalar ucu normlar dışı bir yere çıkıyor. Çıplak Anderson. 
önceki seneye göre “23 fazla... Bu bilgiler gözle bir yıldızı gözlemlemek, harcanan Üstelik NBA, Lig'in rekabetçi ortamı ve 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Benzer bir durum, 2017'de NBA'de yaşanmıştı. Dönemin NBA yöneticisi David Stern, New Orleans'ın süper oyun kurucusu Chris Paul'un Los Angeles Lakers'a transferini veto etmişti. Böylece hem Lakers'ta fazla güçlü bir takım oluşması hem de New Orleans'ın sıradanlaşmasının önüne 


geçilmişti. 


pastanın eşit dağılımı için gerekli ayarları yapmış bir organizasyon. Haksız rekabeti engellemek ve lig dengelerini sağlamak için “Salary-Cap” -oyunculara verilebilecek toplam maksimum tutar- kuralı, yıllardır kapı gibi NBA yönetim binasında giriş bölümünde durmakta. 
Avrupa futbolu da benzer bir uygulamayı acilen hayata geçirmeli. İpin ucu kaçıyor, 

iş dönülmeyecek bir parçalanmanın eşiğine doğru gidiyor. 

Hiç uzatmadan yazayım. 


4 


KING POWER ) 


İşte UEFA'ya ve futbolun yönetici organlarına yönetim plan teklifim: 

* Avrupa'da yönetici unsura sahip bir “Transfer Denetim Komitesi” kurulmalı. 

* Bu komite, Avrupa'da tüm transferlerde detaylı denetlemeler yapmalı. 

* UEFA merkezli bu kurum, Avrupa'da 

tüm liglerde, merkeze bağlı yerel yönetim şeklinde yapılanmalı. 

* Her transfer için komitelerin denetiminde onay mekanizması oluşturulmalı. 

s Oyunun ve rekabetin bekası için komitelerin transferlere veto hakkı olmalı. 

Biliyorum ki bu maddeleri okuyup anında “Asla olmaz. Çok ütopik yaklaşım. Bu kadar paranın döndüğü yerde buna izin vermezler” gibi düşünceler içine girildi. Hayır, tüm dünyada oyunun varlığını sürdürmek için tam da gereken olgu bu. 

Bu önerim içinde gelişeceklere benzer bir durum, 2011'de NBA'de yaşanmıştı. Dönemin NBA yöneticisi David Stern, New Orleans”ın süper oyun kurucusu Chris Paul'un Los Angeles Lakers'a transferini veto etmişti. 
Böylece hem Lakers'ta fazla güçlü bir 

takım oluşması hem de New Orleans”ın sıradanlaşmasının önüne geçilmişti. Stern, konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Alınan karar New Orleans'ın iyiliği içindi” ifadesini kullanmıştı. Aslında hem takım hem lig hem ligin paydaşları hem de oyunun kendisi korunmuştu. 

Bu 5 maddelik planımı biraz da akış halindeki oyunda açıklamaya çalışayım. 

ÖRNEK-1: Yıl boyunca çılgın gibi para harcayan, papatya toplar gibi transfer yapan Manchester City'de yıldız oyuncu Leroy Sane önceki ay sakatlandı. City bunun üzerine Sane 6 hafta oynamayacak diye Leicester City'nin kapısını çalıp Riyad Mahrez için 


EY CITY! 


astronomik bir teklifte bulundu. Sanki Leicester yokmuş gibi. Sanki 15 puan farkla şampiyonluğa yürümüyorlarmış gibi. Sanki bu oyunda tek aktör kendileriymiş gibi. İşte burada birinin çıkıp “Dur” demesi gerekiyor. 
Şu an böyle bir yönetim organı yok. City tabii ki transfere yeltenebilir. Ancak müdahaleyi yapacak bir yönetim organı şart. İşte kurulacak olan komite, bu ve bu tarz transferleri veto edecek. “A-La-Maz-Sın” diyecek. “Bu dünya sadece senden oluşmuyor. Diğer paydaşların değeriyle oynayamazsın” diyecek. “Sadece sen ile dönen bir sisteme dönüşürsek, bizim markamız zarar görür Ey City.” 

Biraz daha detaylandırayım. Komitenin transferi veto nedenini, olası bir komite açıklaması ile anlatayım. (Elbette karar daha resmi bir dil ile verilecek; ben daha bizden bir dil ile anlatmak niyetindeyim.) 

“Transfer Denetim Komitesi” kararıdır: 

Sen City kulübü, bu teklifin ile Leicester City'nin, ligin ve markamızın değerini düşürüyorsun. Elbette City kulübü olarak paran var ama bu, bu mekanizmada tek geçerli akçe değil ve olmayacak. Sen sadece lüks için rakibinin en iyi oyuncusunu almaya kalkarak benim ligimin yerel çekişmesine 

ve dolayısıyla uluslararası etkimin değerine darbe vuruyorsun. O takımın sezonluk biletini almış, o takımı izlemek için yayıncı kuruluşa para vermiş taraftarı yok sayıyorsun. 

Sonuç olarak: 

A) Bu takımın senden gelecek paraya 

ihtiyacı yok. 

B) Avrupa Ligleri'ne gitme adayı bir takımı, sadece kişisel rahatlık için maddi-manevi kayba uğratamazsın. 

C) Sadece bir oyuncun sakatlandı ve paratgücün var diye kafana göre rakibin olan bir ekibin en iyi oyuncusunu alamazsın. 

D) Para*gücün var ve önemli günlerdesin diye ligin dengelerini bozacak bir hamle yapamazsın 

ÖRNEK-2: Komiteler, normalde (farazi konuşuyorum) 15 milyon avro değeri olan 

bir oyuncuya 50 milyon avro teklif edip uluslararası piyasaları allak bullak eden transferlerin de önünü kesecek. (Bkz: United'ın Lindelöf transferi) 

Özetleyecek olursak: Elbette, bu bir taslak teklif ve farklı başlıklar eklenebilir, değişimler olabilir. Ancak gel gelelim bu durumlar, bu komite tarzı organizasyonun gereklilik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 

Aksi takdirde bu şekilde sürecek transferlerle, az sayıda büyük bütçeli takım heybetli bir dağın zirvesinde kendilerine ait bir yaşam kuracak. Bu devasa boyutlardaki takımların karşısındaki küçük kapasitedeki takımlar ise dağın eteklerinden boşluğa doğru yuvarlanıp kaybolup gidecek. 

Bu oyun tek kişilik bir gösteri değil. Bu oyun karşılıklı oynanıyor. Giderek küçülecek bir pasta, kaybolan marka değeri, uçurumlarla belirlenen sınırlar uzun vadede tüm parçaların yok oluşu demek. Şarkıda da dediği gibi çok geç kalmadan “Bi'şey yapmalı”... 
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RÖPORTAJ 


YAPIYI KURMAK 


FUTBOL BİR BÜTÜN, HER PENCERESİNDEN BAKABİLMEK GEREKİYOR. KENDİ PENCERELERİNİN PEŞİNDEN AVRUPA'YI ADIMLAYAN TÜRK TEKNİK ADAM TOMAS ORAL, ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'DA MAÇ İZLEMEYE GELDİ. ALMANYA DOĞUMLU ORAL İLE GALATASARAY'IN SEMBOL İSİMLERİNDEN AYKUT ERÇETİN'İN EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİK. ŞİMDİNİN RED BULL LEIPZIG TAKIMININ TEMELLERİNİ ATAN, İNGİLTERE'DE YARDIMCI HOCALIK YAPAN VE ŞU SIRALAR DÜMENİ TÜRKİYE'YE KIRAN TOMAS ORAL'LA FUTBOL YAPILANMASI VE SPORTİF DİREKTÖRLÜK ÜZERİNE KONUŞTUK. 


RÖPORTAJ: Didem Dilmen / Can Durukan 


Tomas Oral kimdir? 

Süryani'yiz, Midyat Mardinliyiz. 1970”lerde ailem işçi olarak çalışmak için Almanya'ya göç ediyor. Ben Türk işçi anne babanın çocuğu olarak Almanya'da doğup büyüdüm. Yüzde yüz Türk'üm, Almanya pasaportum var. 


Kariyerinizden de bahsedebilir misiniz? 
Kariyerim 6 kez üst üste küme yükselme serisi ile başladı. FSV Frankfurt U23 takımıyla başladım ve önce onlarla 4 kez, ardından 2006'da kulübün A Takımı'yla 2 sezon üst üste küme yükselerek 2. Bundesliga'ya kadar çıktık. Bu sırada Leipzig takımı satılmıştı, küme yükselme başarısının etkisiyle yeni adıyla RB Leipzig'le anlaştım. Bugünkü Leipzig'in temellerini, altyapı tesislerinden kulübün yapılanmasına kadar attım ancak 

o yıllarda 4. Lig'de olduğumuzdan pek çok kişi bu süreci bilmez. Beni RB Leipzig'in başına getiren, takımın sportif direktörü Dietmar Beiersdorfer'di, Almanya'da uzun yıllar futbolculuğu ile anılmıştır. Beiersdorfer aynı markanın sahibi olduğu üç futbol takımı olan RB Leipzig, RB Salzburg ve RB New York'dan sorumluydu. Leipzig'in o dönemki sıkıntısı Almanya'nın doğu-batı farklılığından kaynaklanıyordu. Doğu Almanya kökleri taşıyan takımlar her zaman finansal olarak daha fazla sıkıntılıdır. Ancak öte yandan Leipzig son derece köklü bir takımdı tarihsel olarak. Ekonomik sorunları olsa da böyle tarihsel takımların satın alınma sürecinde dirençle karşılaşılması normaldi. Stadın yenilenmesi, tesislerin düzenlenmesi ve 

Ralf Rangnick öncesindeki tüm yapılanma sürecini Beiersdorfer ile beraber yönettik. 
Kulüp yönetiminin Rangnick ile devam etme kararı üzerine de görevi onlara devrettik. O sırada eski Bayern Münihli Thomas Linke, Ingolstadt'a sportif direktör olarak gidiyordu ve bana “İmkansız durumda, takım düşüyor, yine de yapar mısın?” dedi. Ben de imkansız olmadığını ve takımı kurtarabileceğimizi söyledim, Linke ile birlikte göreve başladık. 
İmkansız denen şeyi başardık ve takımı kümede tuttuk. Yeni sezon için Ingolstadt”ın küme yükselme hedefinde olması gerektiğine inanıyordum. Ancak yönetim bu kadar hızlı gidilmemesi gerektiği fikriyle bir sezon daha 
2. Bundesliga'da kalmaya çalışmayı tercih etti, 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fikir ayrılığı oluştu. Tam o sırada Felix Magath, İngiltere Premier Lig'de Fulham ile anlaştı ve bana yardımcısı olarak birlikte gitmeyi teklif etti. Sanırım Premier Lig'de ilk Türk yardımcı antrenör olarak göreve başladım. Oradaki görevim bittiğinde önce eski kulübüm FSV Frankfurt'a, ardından da Almanya'nın en köklü kulüplerinden Karlsruher'in başına geçtim. 


süresince maçların yapıldığı illeri gezdim. 
Teknik direktörlük sürekli takipte olmayı, farklı ülkelerdeki meslektaşları ile fikir alışverişini 

ve genç oyuncuların gelişimini takip etmeyi gerektirir. 

Teknik direktörler elbette oyuncunun kalitesini ve temposunu önemserler ancak yine önemli olan bir şey daha var o da 

yaşı... Bir oyuncunun yaşı ne kadar ileriyse Türksünüz, kariyerinize Türkiye'de devam teknik direktörün ona katkı yapma şansı o etmek gibi bir düşünceniz var mı? 
Kesinlikle Türkiye'de çalışmak isterim. 
Avrupa'da edindiğim tecrübeleri Türkiye'ye aktarıp fayda sağlayacağıma inanıyorum. 
Almanya ve sonrasında 
İngiltere'de çalışmak bana çok fazla şey öğretti, özellikle de Premier 

Lig'de. Türkiye'de maçları izliyorum. Burada 

futbolun akışına dair bir bakış açısı kazanmaya çalışıyorum. 


Avrupa'da profesyonel çalışmanız dışında 

burada yaptığınız gibi araştırmalar yapıyor musunuz? 

Makedonya, Avusturya 

ve İsviçre'de izlemeler yapıyorum, İngiltere'yi yerinden takip ediyorum. 
İspanya'da “misafir teknik direktörlük” sistemi var, takımın teknik kadrosunu bir hafta 10 günlük bir süre için ziyarete gidip çalışmalarını izleyebiliyorsunuz. Ben de Simeone'nin yanına Atletico Madrid'e gittim. Arda, Godin ve Diego Costa'nın kadroda olduğu dönemdi. Ama asıl biz hocalar olarak scouting seyahatleri yapıyoruz. Herhangi bir kulüp için değil, hoca olarak hem oyuncuların durumlarını takip etmek hem de aktif görev aldığımda kuracağım takıma dair bir fikir sahibi olabilmem için 16-17 yaş gruplarını yerinde izliyorum. Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası 


RÖPORTAJ 


kadar düşer. Oyuncu ne kadar genç olursa hızlıca bir ivme, gelen transferlerin hemen 

o kadar şekillendirme imkanımız olur. 30 katkı vermeye başlaması gibi şok tedavileri yaşında bir oyuncuya ne öğretebilirsiniz ki? sayesinde zaman kazanabilir ve uzun vadeli Bu oyuncu belki 15 farklı hoca ile çalışmış, yapılanmalar yapabilirsiniz. Ben bunun 

ben 16. antrenörüyümdür, artık bir şey Türkiye'de mümkün olduğunu düşünüyorum. 


veremeyebilirim. Genç bir oyuncu, 20-22 

yaşlarına kadar, futbolunun yönlendirilmesine 

açıktır. Biz Türkler fazlasıyla duygusal insanlarız, hisleriyle yaşayan bir ülkeyiz. Futbolda ilk önce coşkuya ihtiyacınız var, başarı gelmeye başladığında ancak projelerden ve uzun-orta vadeli hedeflerden bahsetmeye başlayabilirsiniz. Sistemin parçaları coşku ve başarıyı gördüklerinde aynı geminin içinde olma birlikteliğine daha güçlü inanırlar. Bu coşkuyu sağlamak için de kısa vadeli başarılar kazanmalısınız. Takıma kazandıracağınız 


Başta İstanbul takımları olmak üzere kulüpler hep isim peşinde. Bu durumu biraz Yunanistan'da da görebiliyoruz. Transferler taraftarları tatmin etmek amacıyla yapılıyor. 
Sistemi aşağıdan yukarıya çıkan şekle getirmenin en doğru yolu altyapıların kullanılması. Almanya'nın 2000'lerden bu güne gelişini iyi okumak ve adapte etmek gerekiyor, en önemlisi ise teknik direktör 

ve çalıştırıcı sistemine ayrıca bakılmasını önerebilirim. 2006'ya kadar Almanya'da pro-lisans almak oldukça kolaydı. Federasyon altyapılardan, tesislerden amatör futbola kadar futbolu baştan kurarken antrenör ve teknik direktörlük sistemini de yeniledi, eğitim sürecini uzatıp içeriğini geliştirdiler, hoca olmak çok daha zorlaştırıldı. Bizler de elimizi taşın altına koymaya başladık. 


A“ 


Kk. < 
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16 Haziran 2006, Gelsenkirchen, Almanya 
2006 Dünya Kupası, Arjantin - Sırbistan Karadağ karşılaşması 


Onun en ikonik fotoğrafları ya gol ve galibiyet sevincinde ya da kaybettiğinde çimlere kapaklandığında çekilen karelerdir. 
Çok az futbolcu Dejan Stankovic kadar duygularını en üst seviyede ve tutkuyla yaşayabilmiştir. Tüm ruhunu futbola adamış ve kalbinin her köşesini kazanma hırsıyla doldurmuş bir adamdı ve Stankovic kaybettiğinde, rakibi olsanız sevinmekte zorlanırsınız, o böyle üzüldü diye... 


Fotoğraf: Getty Images 


PREMİER LİG'İN 6 BÜYÜKLERİNE 
KÖK SÖKTÜREN LİGİN EN 
DÜŞÜK MAAŞ BÜTÇELİ 
TAKIMLARINDAN BURNLEY'E 
GELİN HEP BERABER YAKINDAN 
BAKALIM. 


ORHAN ULUCA 


remier Lig yıldızlar geçidi. Dünyanın en ireni antrenörleri göreve getiriliyor ve bunlar da ellerindeki devasa bütçeyle en yetenekli yıldızları kadrosuna katıyor. 
Altı büyük takım kendilerini diğerlerinden harcadıkları para ve kazandıkları kupalarla ayırıyor. Bunların dışında kalan Everton dahi transfere ayırdığı bütçeyle Avrupa'nın en büyük 10 kulübü arasına girebiliyor. Rekabetin en yoğun olduğu ve büyük takım sayısının en fazla olduğu lig. Tam da bu yüzden her hafta dev bir maçı izleyicilerine sunuyor. 
Böylesi bir ligde herkesin düşmesini beklediği takımların başında gelen Burnley muhteşem işler başarıyor. Kazandığı puanlarla geldiği nokta kadar mağlup ettiği rakiplerin kimliği de onlara özel parantez açtıracak kadar önemli. 


SEAN DYCHE FARKI 

Arsene Wenger'den sonra ligde bir takımın başında en uzun süre kalan teknik adam. 
kim 2012'den bu yana Burnley'in başında nuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise esini 2022'ye kadar uzattı. 

e, Burnley'in başına geldiğinde ionship'te düşme potasına 

. Altligin dahi en düşük kımı olan Burnley'de yeni uğu soru şu oldu: “Bu 
?” Cevap çok da zor 


atmayı başardı. Burnley bunun üzerine sezon başı 10.6 milyon sterlin harcama yaparak tesislerini Dyche sayesinde yenileme şansını elde etti. Yıldız oyuncu almak yerine yaratma modelini seçen Dyche, son iki sezonda Burnley gibi alt sıra takımından İngiliz Milli Takımı'na beş oyuncu göndermeyi de başardı. 


BURNLEY TAKTİĞİ 
Manchester City'i baskı altına alan Burnley 

sol beki ile sol kenardan orta yaptı. Rakip ortayı savuşturduğunda bu kez de Burnley sağ kenardan sağ beki ile orta yaptı ve 

arka direkte golü buldu. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için rakip alanda kaç kişi olması gerekir, düşünün. Savunma ile hücumun iç içe geçtiği noktada Burnley'i tek başına savunma takımı olarak ayırmak doğru değil. Kalesini topyekün savunduğu maçlarda dahi rakip ceza sahasına dört-beş oyuncu ile girerek 

fark yaratıyorlar. Yine de onları diğerlerinden ayıran temel fark savunma becerileri. 

Bu yılın sonunda yapılan istatistiklerde blokladıkları 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ile zirvedeydi. Manchester City'i baskı altına Arkasından gelen alan Burnley sol beki ile sol Brighton'da bu 


rakam 70. Öyle 

bir savunma ki nereye gitseniz bir 
Burnley'li futbolcuya çarpıyorsunuz. 

Öte yandan büyük takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlar kadar bunu başarma biçimi de fark yaratacak ölçüde iyiydi. Manchester 
City'e oyun kurarken basan Burnley rakibine oynama fırsatı dahi vermeyen hücum presi başarılı bir şekilde uyguladı. 

Geçtiğimiz sezon Guardiola'dan övgüler gelmişti. “Bize oyunu domine etme şansı vermediler.” Haksız değildi. Bu sezon da 

kendi sahalarında City'e baskı yaparak puan almayı başardılar. Onlar ligin en fazla uzun pas deneyeni ve bu konuda en başarılı olan takımı. Kendi ceza sahalarında kaptıkları topu tek bir hamleyle atağa dönüştürme becerisine sahipler. Üstelik bunu yaparken rakip ceza sahasına çoğunluğu sağlayarak kalabalık giriyorlar. Sean Dyche 4-4-2 sistemi üzerinden ilerledi ama rakibe göre 3-5-2 ya da 3-4-3 gibi dizilimlerde de başarı sağladı. 

Sam Vokes ve Chris Wood gibi hedef santrfor kullanarak da oynuyorlar, Barnes gibi orta sahaya yakın forvetle de farklı stratejileri 


kenardan orta yaptı. Rakip ortayı savuşturduğunda bu kez de 
Burnley sağ kenardan sağ beki ile orta yaptı ve arka direkte golü buldu. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için rakip alanda kaç kişi olması gerekir, düşünün. 


TURF MOOR 


deneyebiliyorlar. 

Dizilimden ziyade temel stratejileri kalabalık bir şekilde savunma yapmak ve çoklu hücum gerçekleştirmek. İlkini gerçekleştiren çoktur da böyle bir takımın ikincisini başarması işin sırrı. Bunu da ligin açık ara en fazla uzun top deneyeni olarak başarıyorlar. Muhteşem bir savunma olduğu kadar çok kişiyle rakip ceza sahasına girme becerisi ve her iki kenarın çalıştığı hücum kalitesi de onları farklılaştırıyor. 


OYUNCU SEÇİMİ VE KADRO KALİTESİ Geçen senenin bilançosunda Burnley oyuncu maaşlarına 53 milyon sterlin öderken bu rakam 
Arsenal'de 234, Manchester United'da ise 264 
milyon sterlin olmuştu. Bu rakamlar gerçekte Sean Dyche için bir avantaj. Bilinçli bir seçimin olağan sonucu. Sean Dyche fizik kalitesi üzerine takımını kuruyor. Oyunculardan 

saha içerisinde beklediği fizik kapasite ortalamanın çok üzerinde. Tam da bu 

yüzden oyuncu seçimi konusunda özellikle yıldız oyunculardan kaçınıyor. Öte 

yandan yıldızlaşan oyuncusuna da yol veriyor. Geçtiğimiz sezonun gol kralı Chris 
Wood ile Swansea 
City'den Jack Cork iki önemli transferi. Her ikisi de zaman zaman yedek kalsa da saha içerisinde Dyche'ın istediği profile yakın. 


TURF MOOR 

West Ham'ın 57 bin, 
Chelsea'nin 42 bin seyirci ortalamasına sahip olduğu Premier Lig'de Burnley iç saha maçlarını bu sezon ortalama 20 bin taraftarının önünde oynadı. 
Burnley geçtiğimiz sezon puanlarının neredeyse “90'ını Turf Moor Stadı'nda oynadıkları maçlarda kazandı. 

Ligin en zor deplasmanı diyebiliriz. Kimse buraya gelmek istemiyor. Stadın maddi koşulları kadar yörenin havası ve iklimi de Burnley'e yardım ediyor. 

Bu sezon puanların iç ve dış saha olarak daha paydaş bir şekilde dağıldığı noktada dahi takımlar burada oynadıkları 15 maçta yalnızca 
10 gol atma başarısını gösterdiler. 

Ülkenin en eski statlarından birisi olan Turf Moor, 1883 Şubat ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar olan başarısında buranın onlara verdiği gücün ve kazandırdığı puanların önemi büyük. 
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VW UYLUULE 
KARAL 


TRABZON 


5 


"UN 


RAKİBİ TRABZON'DUR 


TRABZON'UN KİMYASI DEĞİŞMEDEN TRABZONSPOR'UN DÜZELMESİ BENİM İÇİN MUCİZEDİR. 
MESELE İSİMLER DEĞİL. TRABZON İÇİN KİLİT SÖZCÜK “ÖFKE”DİR. KARAKTERİ OLAN KARADENİZ HIRÇINLIĞINI İŞİNE, GÜCÜNE VE FUTBOLUNA YÖNELİK BİR ARZUYA DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARMALIDIR. 


KENAN BAŞARAN 


ahalle maçlarında kaleci olurdum. Fakir M 80'lerde pahalı bir tercihti. Zira artık pantolonlar yama bile tutmaz hale gelirdi. O zamanlar “uçmak” 
çok önemliydi. Basit bir topu bile uçarak kurtarırdım. Ve bilirsiniz çocuklar top oynarken aynı zamanda spikerlik de yaparlar... Ben de kurtardığım her topta 
“Şenol'dan harika bir plonjon” derdim misal... 
Evet, benim idolüm 
Şenol Güneş'ti. 
Hadi bir de itirafta bulunayım. Ben 5 yıl 
Trabzonspor'u tuttum! 
Takım tutma hikâyem gariptir. 12 Eylül darbesinden bir ay sonra Ankara'ya gönderilmiştim; okumak üzere... 
Ankara Mamak... Bizim çiğdem toplamaya gittiğimiz dağın arkasındaki Mamak Cezaevi'nde 12 Eylül'ün en utanç verici sahnelerinin yaşandığından bihaber biz çocuklar, patlak plastik toplarla yokuşlu, taşlı sokaklarda birer “yıldız futbolcuyduk” işte. 
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Sevecen Tunç'un “Trabzon'da Futbolun Toplumsal Tarihi: Mektepliler, Münevverler, Meraklılar” isimli kitabını okumayan varsa hararetle tavsiye ederim. Kısaca şunu söyleyerek bile bu konuyu noktalayabilirim: Kitabın ismindeki üç tanım da bugün Trabzon'da geri plana itildiği için Trabzonspor artık başarılı olamıyor... 


Her daim maç olmazdı. Bazen bir duvarı kale yapıp, “şut çekmece” de oynardık. “Kurtuluş” yazıyordu o duvarların birinde kireçle; 

hiç unutmam... 


Ankara'ya gelişimin haftasında beni çembere 


alan çocuklar, “Hangi takımı tutuyorsun?” 
diye sordular. 
“Takım?” 
-Fenerbahçe mi? 
-Galatasaray mı? 
-Beşiktaş mı? 
-Trabzonspor mu? 
Hiçbir fikrim 

yoktu. Ağzımdan 
“Trabzonspor” 
çıkmıştı. 

Aile kararıyla eğitim hayatım konusunda tayinim İstanbul'a çıktı, 5 yıl sonra. Ve 
İstanbul beni yendi; 
Beşiktaşlı oldum! 
Anlayacağınız ben 
“doğuştan bir Beşiktaşlı” değilim. 

Haliyle Trabzonspor benim için hep fonda kaldı ama o 80'lere kadarki haliyle... 
Trabzonspor bu sezon da hüsrana uğradı. 
Yeni stadı da yeni bir başlangıca sebep olamadı. 

Herkes Trabzonspor'un sorununun “sampiyonluk” olduğunu düşünüyor. Ben farklı düşünüyorum. Trabzonspor'un sorunu Trabzon'dur! 


Sevecen Tunç'un “Trabzon'da Futbolun Toplumsal Tarihi: Mektepliler, Münevverler, Meraklılar” isimli kitabını okumayan varsa hararetle tavsiye ederim. Kısaca şunu söyleyerek bile bu konuyu noktalayabilirim: Kitabın ismindeki üç tanım da bugün Trabzon'da geri plana itildiği için Trabzonspor artık başarılı olamıyor... 

Trabzonspor'un şampiyonluk bir yana, evvela istikrarlı bir şekilde şampiyonluk yarışının içinde olması gerekiyor. Buna bile hasretiz. 
Herkes 1996 ve 2017'i Trabzonspor için “kırılma noktası” olarak görür. 

Oysa şehri de içine alarak bir değerlendirme yaparsak Trabzonspor için kırılma noktası “Özal'lı yıllardır”. Yani Türkiye'nin karma ekonomiden liberal ekonomiye geçiş dönemi... Hani şu “çağ atlama” devri... 
Türkiye hızla dışa açılırken buna ayak uydurmaya çalışan Trabzonspor da sportif olarak oldukça liberal davrandı. Tarihindeki ilk yabancısı 1986'daki Alman Jürgen Groh'tu. Sonrasında Afrika'dan Kafkasya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'nın her mıntıkasına kadar 77 milletten topçu geldi. 
Paff gibi şöhretleri de Aurelio gibi isimsiz tıfılları da... 

Lakin tarihe Aurelio geçti. 80'lerin ikinci yarısından bu yana şehirde eksik olmayan “öze dönüş” tartışmalarını da göz önüne alırsak, ilginçtir, en başarılı olan yabancılardan biri, bir nevi “yabancıda öze dönüş”ü temsil eden bu genç oyuncu oldu. Hani yabancı alıyorsan da işlenecek oyuncu al... 


“ÖFKE” 


Şehir, “siyaseten” değil “idealist” davranmayı seçmeli artık... 

“Bize her yer Trabzon” diyerek, kendini mekansızlaştıran şehir, başkalarına da mekân olma özgürlüğünü tanımalı. Stadında Kazım çalıyorsa şayet, ona gerçekten kulak vermeli... 


Sportif alanda liberal davranan Trabzon, sosyo-ekonomik açıdansa giderek muhafazakârlaşıp içine kapandı. 

Şehre dair benim yaşadığım ilk duygusal kırılma, yıllar önce demokratik hakkını kullanmak için basın açıklaması yapan bir gruba esnafın müdahale etmesiydi. 
Sonrasında şehrin adı Hrant Dink ve Rahip Santoro gibi siyasi cinayetlerle de anıldı, ne yazık ki... Bu şehir, Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin ekonomik olarak zengindi. Bu da sosyo-kültürel açıdan şehri öne çıkarıyordu. 
Trabzon Lisesi, birçok aydının yetiştiği 

yuva olmuştur. 

Kitabında bu evvel zamanlara detaylı şekilde yer veren Sevecen Tunç, Trabzon'un ilk ve 

en önemli çelmeyi Sovyetler Birliği'nden yediğini not düşüyor. Öyle ya, Sovyetler kurulup dışa kapanınca bir liman şehri 

olan Trabzon da fena halde etkilenir. Ülke yönetimi de bu handikabı gözetip başka kapılar açmayınca şehir kendine sığınacak yeni bir liman bulur: Trabzonspor... 

Öyle ki gel zaman git zaman bu futbol takımı sayesinde dünyanın her yeri artık “Bize Trabzon'dur”! 

80'lerin ikinci yarısından itibaren Trabzonspor da şaşalı günlerinden uzaklaşınca Trabzon'daki içe kapanıklık had safhaya ulaşır, her alanda son yıllarda yaşanan sıkıntıların zemini oluşur. 
Bugün itibarıyla Trabzon'un kimyası değişmeden Trabzonspor'un düzelmesi benim için mucizedir. 


Sorun ne Sadri Şener ne İbrahim Hacıosmanoğlu ne de Muharrem Usta'dır. 
Tolunay Kafkas, Ersun Yanal veya Rıza Çalımbay, hiç değildir. 

Son saydığım başkan isimleri içinde esasen şehrin mizacına en uygun isim Sadri Şener'di. 
2017'den sonra artan “öfke” kendisini Hacıosmanoğlu ile dışa vurdu. Kongre öncesi kendisini “milliyetçi” olarak tanımlayan 

ve “iktidar yanlısı” olarak görülen Usta'yı deviren Hacıosmanoğlu, koltuğa oturduktan sonra mevcut iktidarın mitinglerine gidecek kadar tavır değiştirdi. Elbette buradaki “siyaset”, 2011'de hak ettiği düşünülen “kupa”nın ancak siyasetin icazetiyle alınabileceğine olan inançtan besleniyordu. 
Ne var ki ülkede yaşanan siyasal olaylar, “siyaseten” camiayı bir nevi ofsayta düşürdü. 
Zira destek verilen siyaset, artık 2011 kararını verenlerin her türlü tasarrufunu yok hükmünde sayıyor. Haliyle Trabzon'un “o başka bu başka” tutumu karşılık bulmuyor hiçbir platformda. 
“Öfke”nin bir sonucu olan Hacıosmanoğlu, kestiği hiçbir “racon”un gereğini yerine getiremedi. Ve şehir onun yerine “sakin güç” ve aynı zamanda “başarılı iş adamı modeli”nde karar kıldı. 

Kendi iş hayatındaki başarılarını illaki “kurumsallığa” bağlayan Usta, futbol denilen “sektör”de alabildiğine “bireysel”leşti. Yola çıktığı birçok isimle şimdi ayrı diyarlarda. 
Sayısız transferden sonuç alınamadı. 

Hakkını yemeyelim, istikrar namına Ersun 


rn 
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Yanal için epey sebat etti ancak hocanın işini ne kadar sevdiği benim için soru işaretiydi. 
Yanal, bu son Trabzonspor döneminde bir kez bile merkez medyaya manşet olmadı. 
Gazeteler, bugün hiç değilse sık sık Rıza Çalımbay demeçlerinden haber üretiyor. 
Öncesinde istatistik sitelerine dayanılarak şişirme haberle yasak savılıyordu. 

Dediğim gibi mesele isimler değil. Trabzon için kilit sözcük “öfke”dir. 

Bu kent ekonomik, sosyal, siyasal ve sportif olarak öfkeli... 

Öfkesini yenemedikçe de başarıya gitmesi pek mümkün görünüyor. 

1996'da kaçan şampiyonluğun tesiri yıllarca atlatılamadı. Yavaş yavaş kendine gelmişken bu kez de 2011 çıktı. Şehir ve takım 7 yıldır 2017'de yaşıyor. 

Öfke, siyasi tercihlerini bile belirliyor. 2004'te bugünkü iktidara kızıldığı için oylar CHP'li adaya verilmiş ve başkan yapılmıştı. 

Trabzon, karakteri olan Karadeniz hırçınlığını işine, gücüne ve futboluna yönelik bir arzuya dönüştürmeyi başarmalıdır. 

Şehir, “siyaseten” değil “idealist” davranmayı seçmeli artık... 

“Bize her yer Trabzon” diyerek, kendini mekansızlaştıran şehir, başkalarına da mekân olma özgürlüğünü tanımalı. Stadında Kazım çalıyorsa şayet, ona gerçekten kulak vermeli... 
Kazım'ın düşlediği dünyayı eminim birçok Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli de düşlüyordur... 


TÜRK 
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BARÇA-CHELSEA 


MODERN LAM AN 


biri derbiler. Kökleri uzak geçmişlere 

dayanan yerel lig derbilerinin yanında Avrupa kupalarındaki uluslararası çekişmeler çoğunlukla gölgede kalırdı. Fakat Şampiyonlar Ligi formatına geçildiğinden beri bu kulvarda da fazlasıyla iz bırakan ve adeta klasik bir derbi havasında geçen rekabetler öne çıkmaya başladı. 90'lardaki Ajax-Milan çekişmesi, Bosman Kuralı'nın gelişi ile beraber sahneyi Juventus ve Real Madrid rekabetine bırakacaktı. İtalyan devinin yerini ise kısa süre sonra Bayern Münih alacaktı. 
2000'li yılların ortalarına geldiğimizde ise belki de hepsinden büyük bir rekabetin şartları oluşmak üzereydi. Bir yanda Barcelona, Johan Cruyff'lu Ajax'ın 7©lerdeki başarılarını andıran kıtasal bir takım hakimiyetini başlatıyordu. Frank Rijkaard yönetiminde etkili ve proaktif bir pas oyunu icra etme adına ciddi sinyaller veren Katalanlar, başka bir dünyadan gelmişçesine işlere imza atan Ronaldinho ile özel bir seviyeye doğru yürüyordu. Ringin karşı köşesinde ise Porto'yu Avrupa'nın zirvesine taşımış genç Jose Mourinho ile Roman Abramovich'in sonsuz kaynaklarını buluşturan bir Chelsea vardı. Portekizli teknik adam hem kendini hem de Chelsea'yi büyütmeyi hedefliyordu ve bu doğrultuda katı savunmayı her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsiyordu. 


- utbolun olmazsa olmaz eğlencelerinden 


TERCÜMANIN DÖNÜŞÜ 

Aslında Barcelona ve Chelsea'nin kapışmaları, 
2000 yılına kadar gidiyor. Şampiyonlar Ligi 
çeyrek finalindeki o eşleşmeyi pek hatırlayan yok zira iki ekibi birbirine karşı hırslandıran bir sebep bulunmuyordu. Ancak 2005'in 

ilk aylarındaki Şampiyonlar Ligi ikinci tur eşleşmesi, tüm husumeti başlatan bir dönüm noktası oldu. Olay sadece bir tarafın yapıcı diğerininse bozucu bir oyun planı benimsemesinden daha fazlasıydı. Mourinho, mesleğe adım atmadan önce Barcelona'da hem tercümanlık hem de yardımcı teknik adamlık yapmıştı. Şimdi ise dev kulaklı kupanın son kazananı olarak eski takımının karşısına çıkıyordu. Üstelik kendini “Özel Biri” olarak ilan etmiş ve her zamanki iğneleyici üslubunu Katalanlar'dan sakınmamıştı. Bir anlamda Barcelona'nın ona kim olduğunu hatırlatması gerekiyordu ve bunu sahada yapmayı planlıyorlardı. 


Camp Nou'daki ilk maç, Barça'nın işinin sanılandan çok daha zor olacağını hemen gösterecekti. Rijkaard'ın ekibi alışılagelmiş oyununu oynamakta güçlük çekiyordu. İlk yarıyı önde kapatan taraf Chelsea olduysa da ev sahibi maçı 2-1 almayı bildi. İstediğini elde eden taraf Mourinho'ydu ancak Drogba'nın gördüğü kırmızı kart onu sinirlendirmişti. 
Hakem Anders Frisk'i dürüst olmamakla itham eden Portekizliden ilham alan Chelsea taraftarları Frisk'e tehditler yağdırınca ünlü hakem erken emeklilik kararı aldı! Tansiyon çabuk yükselmişti. Rövanş için televizyon karşısına geçen 

futbolseverlerin 

dikkatini ilk çeken şey, 

Stamford Bridge'in 

çamuru andıran 

zeminiydi. Mourinho, 

Barça'nın pas oyununu 

biraz da kurnazlık 

katarak çözmeyi 

hedefliyordu! 

Başlama düdüğünden 

sonra onun bile 

beklemediği bir durum 

ortaya çıktı. Nitekim 

dakikalar henüz 

20'yi gösterirken 

Gudjohnsen, Lampard 

ve Duff'ın golleriyle 

Chelsea 3-0 öne 

geçmişti! İşte o andan sonra sahneye büyücü Ronaldinho çıktı. Önce penaltı ile farkı 2'ye indirdi ve ardından Şampiyonlar Ligi tarihinin en sıra dışı gollerinden birini attı. Ceza yayının üstünde etrafını sıkıca saran dört Chelsea oyuncusu varken topu atacak hiçbir yeri olmamasını bırakın, biraz gerinip şut çekecek bir boşluğu dahi yoktu. Yine de sadece sağ bacağını oynatarak yaptığı iki ufak bilek ve kalça hareketi, Ronaldinho'nun topu Petr Cech'in şaşkın bakışları arasında direk dibinden kalenin içine sokmasına yetti! 

Ne var ki John Terry'nin ikinci yarıda attığı kafa golü Chelsea'yi çeyrek finale taşıyacak, 


BARÇA-CHELSEA 


Ronaldinho'nun efsanevi golü işlevsiz kalacaktı. 


ZIT KUTUPLAR 
O sezon Avrupa'nın bir numaralı ekibi Liverpool olsa da hem Chelsea hem de Barcelona'nın yüzü gülüyordu. Zira Katalanlar 
6 yıllık aranın ardından La Liga'da zirveye 
yerleşirken Londra temsilcisi de tam 50 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son veriyordu. İki takım da kendi kulvarlarında fazlasıyla ikna edici ve rakibi sindiren bir oyun tarzına sahipti. 
Yeni sezonda ikisi de eksiklerini gidermiş ve güçlü yanlarını daha da keskinleştirmişti. 
Barcelona pasa dayalı yapıcı oyunun, Chelsea de savunma odaklı bozucu bir felsefenin ustasıydı adeta. 
Kader onları yine bir 
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda karşı karşıya getirdiğinde erken final havası esiyordu. 
Alabildiğine zıt iki kutbun rekabeti, Star 
Wars serisinin yeşil sahalardaki bir bölümü gibi olacaktı. 
İlk maç Stamford 
Bridge'de oynanacaktı ve bu kez zemin futbola müsaitti! 
Oradaki son karşılaşmanın yıldızı Ronaldinho'ya 19 yaşındaki genç bir Arjantinli ters kanatta eşlik edecekti. Bitmek bilmeyen çalımları ve driplingleriyle karşısındaki Asier Del Horno'yu bıktıran bu delikanlı, yediği her tekmeyle onun üzerine daha da azimli gidiyordu. Nitekim hakem bu sertliğe sadece 37 dakika tolerans gösterebildi ve İspanyol oyuncu kırmızı kart gördü. Ona sahayı dar eden genç Arjantinliyi herkes yeni tanımaya başlıyordu. Maç sonunda kırmızı kart kararını eleştiren Mourinho, onu rol yapmakla suçluyordu. Adı Messi'ydi ve o akşam tüm 


BARÇA-CHELSEA 


dikkatler Ronaldinho'nun üstündeyken maçın kaderini değiştiren isim olmuştu. Sahadan 2-1 galip ayrılan Barcelona, rövanşta da 

hata yapmayacaktı. O sezon iki takım da lig şampiyonluklarını korumayı bilecekti. Barça ise aynı zamanda Devler Ligi'ni de kazanacak ve oynadığı futbolla Avrupa'yı mest edecekti. 
Art arda iki sezonda oynanan dört maç, Barcelona ve Chelsea rekabetini bir anda klasikler arasına sokuyordu. Nitekim 2006-2007 sezonunda 

bu kez aynı gruba 

düşerek geleneği 

devam ettirdiler. 

Londra'daki maçı tek 

farkla kazanan Chelsea, 

Camp Nou'dan da 

son dakika golü 

sayesinde beraberlikle 

ayrılıyordu. Rekabetin 

galibi onlardı ancak 

iki ekip de gruptan 

çıkmayı bilecekti. Yine 

de hem Mourinho 

hem de Rijkaard zirve 

performanslarından 

uzaktı. O sezon ikisi 

için de düşüşün başlangıcı olacaktı. Ayrı dünyaların insanı olmalarına rağmen son iki sezon kaderleri bir çizilmişçesine başarıları vardı. 2007 Mayıs'ında bu kez ikisinin de yüzü gülmeyecekti. 


O GOLÜ BEKLEMEK 

2009 yılının Barcelona kulüp tarihindeki 
yeri fazlasıyla anlamlı. Pep Guardiola yönetiminde yarıştığı 6 kupayı birden kazanan Barça adeta imkânsızı başarmıştı. 
Guardiola, Rijkaard'ın geliştirdiği yapıyı bambaşka bir seviyeye çıkarmıştı. Sadece yenilmez görünmüyorlardı. Sahada oynadıkları “şey” çok güzel olduğu 

kadar korkutucuydu ve rakip henüz maç başlamadan 1-0 geride hissediyordu. İşte bu 


saflığı bozan ekip neredeyse Chelsea olacaktı! 
Sezona Luis Felipe Scolari ile başlayan Maviler umduğunu bulamamıştı ve şubattan beri yola Guus Hiddink ile devam ediyordu. Hollandalı teknik adam, oyuncularına en çok uyan sistem olarak Mourinho'nunkini andıran bir anlayış benimsemişti. İki ezeli rakip bu kez yarı finalde eşleşti. Chelsea, Nou Camp'taki ilk maçta Guardiola'nın kusursuz görünen ekibini golsüz beraberliğe ikna etti. Öylesine bir rakibe karşı o stadyumda üstelik henüz 2,5 ay önce devraldığı bir takımla bunu başarmak, alkışları 
Hiddink'e getiriyordu. 
Ertesi hafta oynanan rövanş maçı, Essien'in henüz 9. dakikada attığı golle başladı. O andan sonra senaryo belliydi. Barça sabırla rakibine yüklenerek onun açığını bulmaya çalışacak, Chelsea ise ölümüne savunarak kontratak fırsatı arayacaktı. İki ekibin karşılaşmalarında hiç eksik olmayan kırmızı kart bu kez 
66. dakikada Abidal'i bulacaktı. Barcelona adına işler artık bir kat daha zordu. Guardiola 
aslında oyundan memnundu, nitekim 85 
dakika boyunca oyuncu bile değiştirmedi. 
Fakat Chelsea o kadar etkili defans yapıyordu ki Barça'nın kaleyi tutan tek şutu dahi yoktu! 
Dakikalar 90*3'ü gösterirken Stamford Bridge tribünleri final için geri sayımdaydı. İşte o an Iniesta, Barcelona'nın çok nadir denediği bir şeyi akıl etti. Ceza sahası içine yerden paslarla girmek yerine uzaktan şut çekti. Ve başarılı da oldu! Barça'nın o maçta kaleyi tutan tek şutu böylece tarihe geçmiş oldu. 
2009 baharındaki Chelsea-Barcelona yarı 
finalinden daha dramatik bir eşleşme varsa 


o da 2012 baharındakidir. İngiliz temsilcisi 
sezona Andre Villas Boas ile başlamış ve 3 

yıl önce olduğu gibi yine hocasıyla sezon ortasında yollarını ayırmıştı. Takımı devralan Roberto Di Matteo, Premier Lig'de havlu atmış olan ekibini Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı. Hatta ilk maçta Barcelona'yı Drogba'nın golüyle mağlup etmişti. Asıl drama ise Camp Nou'da yaşanacaktı. 

Son Avrupa şampiyonu sıfatıyla sahaya çıkan Barça tekrar finale yükseleceğine 
neredeyse emindi. Aradıkları golü 35 

dakika içinde buldular ve iki dakika sonra John Terry'nin kırmızı kartıyla bir kat daha rahatladılar. Iniesta'nın golü de farkı 2'ye çıkardı ve tribünler iyice bayram havasına büründü. Tam devre arasına bu şekilde girecekken Ramires'in golü farkı Te indirdi. 
Bu skorla finalde Bayern'in rakibi Chelsea olacaktı. İkinci yarı başladığında iki takımın da stratejisi kalın çizgilerle çizilmişçesine netti. 10 kişiyle topyekün savunmaya geçen Chelsea'ye karşı Barcelona her zamanki oyununu sergileyecekti. Öyle ki Chelsea etten duvar örmüş ve sadece rakibini karşılamayı bekliyordu. Messi 49. dakikadaki penaltıyı üst direğe nişanlamasa her şey farklı olabilirdi. 
Tribünlerin beklediği gol bir türlü gelmiyordu. 
Sadece 2. yarıda 400'e yakın pas yapan Barça, bu süreçteki 13 şutun hiçbirini gole çeviremedi. Baskıyı o kadar artırdılar ki son dakikalarda defansı tamamen boşladılar. 
İşte o anlardan birinde Fernando Torres, kendi yarı sahasından aldığı topu hiç rakiple karşılaşmadan kaleye kadar götürdü ve beraberlik golünü attı. Barcelona için büyük bir hayal kırıklığı, Chelsea için de inanılmazı başarmaktı bunun adı. O azim, Londra ekibine birkaç hafta sonra Devler Ligi zaferini de benzer şekilde kazandıracaktı. 

Kırmızı kartlar, görev bırakan hakemler, son dakikada gelen veya hiç gelemeyen goller... 
Barcelona ve Chelsea'nin yakın tarihteki rekabeti unutulur gibi değil. 


YENİ SAYI ÇIKTI! 


t 


ISSN 2148-7820 


72148 2” 


ml 


78 
> 


| A 
Ferdi Tayfur» Orhan Gencebay » İlber Ortaylı - Ataol Behramoğlu - Enis Batur - Akgün Akova » Sema Kaygusuz » Şebnem İşigüzel « Sunay Akın Mahir Ünsal Eriş *Alper Canıgüz» Coşkun Aral * Deniz Ülke Arıboğan * Nihat Sırdar» Cem Davran * Zafer Algöz: Zeynep Miraç» Uğur Meleke * Kaan Koç Zerrin Tekindor « Gökhan Dağıstanlı - Candaş Tolga * Metin Uca» Can Yılmaz» Başar Başaran » Kerimcan Kamal * Levent Erden “Özgür Amed Nilay Örnek Levent Cantek *Bedia Güzelce - Celil Nalçakan *Melih Anık * Gökhan Çınar * Murat Özer * Feyyaz Yiğit» Cem Güventürk: Dilan Bozyel » Erhan Karadağ 4'E 


: 
s 


N 


0006 


www.kafadergi.com 


KLOPP 


FU fitbol 


ELİF BEKFELAVİ 


orbert Klopp, eşi Elisabeth ve iki N kızı, herkes tarafından tanınıp 

bilinen bir aile olmalarına rağmen gayet “normal” hayat sürüyorlar. 2. Dünya Savaşı'nın ardından sağlam adımlarla büyüyen Almanya'nın Glatten şehrinde yaşıyor, kışları deri fabrikasında çalışıp yazları çiftliklerinde geçiriyorlar. Norbert, babası tarafından profesyonel futbolculuk hayatı engellenmiş bir spor aşığı. Amatör olarak oynadığı takımında kaleciliğin yanı sıra birçok pozisyonda görev alıyor. Çok iyi bir tenis ve hentbol oyuncusu. Kayak dendiği zaman yerinde duramıyor. Öyle ki küçük kızı Isolde, yaşıtları gibi baleye gitmek yerine babasının top sevdasına dahil, daha doğrusu “dahil edilmiş” azat olamıyor. Norbert çocukluk albümüne “Ah /solde, sen erkek olmalıydın” diye not düşüyor. Isolde saatlerce kafa topu çalıştırıldığı o günleri anlatırken hiç sitemkar değil. Ama belli ki çok da mutlu değil. 
“Glatten'de futbol antrenmanları yapan tek kız çocuğuydum” diye anlatıyor. Anne Elisabeth üçüncü hamileliğinin son aylarında sıkıntı yaşayınca bulundukları bölgeden uzak bir hastaneye yatırıyorlar. İki kız kardeş annelerine duydukları özlemi dile getirdiklerinde her defasında aynı cevabı alıyorlar; “Anneniz dönecek ve döndüğünde size harika bir hediye getirecek”. Norbert ve Elisabeth ellerinde bir bebekle döndüklerinde kızlar sürekli ağlayan bu bebeğin başka bir hediye ile değiştirilip değiştirilemeyeceğini soruyorlar! 


Küçük Jürgen tıpkı biyografisinin adı gibi çok sesli, adeta kükreyen bir bebek. Yıllar sonra Isolde ile yapılan röportajda, “Yürgem'in doğumunu “azat edildim” olarak algılamaya başladım. Çünkü babam en nihayet kendine bir oyun arkadaşı ve çalıştırabileceği, enerjisi tükenmeyen bir oğula sahip olmuştu. Artık akranlarım gibi baleye gidebilecektim.” 

Baba Norbert çok hırslı, her zaman en üst seviyede, listenin başında olmak istiyor. Çok konuşkan, muhabbeti bol, eli hünerli. Çalışma hayatına erken yaşta atılmasına rağmen otuzlu yaşlarının başında akşam okuluna gidip ticaret ve işletme öğrenimine devam ediyor. 
Hafta içi fabrikanın dışındaki saha görevlerini yerine getirirken gittiği her yerde sevinçle karşılanıyor. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı, doğuştan satıcı. Eşi Elisabeth “Norbert doğuştan çok yetenekli bir konuşmacıydı” diyor. Arkadaşları nereye giderse gitsin, hangi ortama girerse girsin etrafındaki insanları güldürdüğünü ve çok eğlendiklerini anlatıyor. 
Jürgen Klopp anlatmam gerekirken neden babasını anlatıyorum öyle değil mi? Çünkü Jürgen Klopp'u anlamak biraz babasını tanımaktan geçiyor. Futbolcuyken tek kupasını alt yaş kategorilerinde kazanan birinin nasıl olur da böylesi bir teknik direktörlük kariyeri olabilirdi ki? 

Norbert Klopp gömleklerini kendi ütüler, çocuklarının saçlarını kendi keserdi. Norbert 

için çocuklarına 

tarin öğretmek çok önemliydi. Aya nasıl çıkıldı, Muhammed Ali kimdir? Çocukları evin salonuna toplar, siyah beyaz televizyondan boks maçlarını birlikte izlerlerdi. Norbert amatör takımlarda 40 yaşına kadar düzenli futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra bütün konsantrasyonunu tenise verdi. 
Çocuklarını kış aylarında mutlaka kayağa götürürdü. Cumartesi günleri evde büyük temizlik günüydü. “Aramızda tek kaytaran Jürgen'di. Konu temizlik olunca onun 


Jürgen Klopp anlatmam gerekirken neden babasını anlatıyorum öyle değil mi? Çünkü Jürgen Klopp'u anlamak biraz babasını tanımaktan geçiyor. 
Futbolcuyken tek kupasını alt yaş kategorilerinde kazanan birinin nasıl olur da böylesi bir teknik direktörlük kariyeri olabilirdi ki? 


mutlaka ödevleriyle ilgili yapması gereken bir şeyler olurdu. Ancak daha çok yatağa rahat bir şekilde uzanmış, bir kitabın arkasına gizlenmiş bulurduk” diyor Isolde. Jürgen 

ise o günleri İsveçli çocuk kitabı yazarı Astrid Lindgren'in “Michel aus Lönneberga” kitabı olarak hatırlıyor. Astrid Lindgren tahmin ediyorum ülkemizde en çok Pippi Uzunçorap karakteri ile ünlüdür. 

Norbert, oğlu Jürgen'in hem futbol hem 

tenis hem kayak hocasıydı. Çok sıkı 

disiplin uygular, sanki güzellik yarışmasına katılacakmış gibi titiz bir yeme içme düzeni uygulardı. Her sabah yağmur da güneş de olsa mutlaka sahaya gider birlikte koşarlardı. 
Bu antrenmanlar her hafta hızı artarak devam ederdi. Ta ki Jürgen hızıyla babasını geçene dek. Pek tabii yıllarca Isolde'nin çalıştığı kafa 
topları Jürgen için de geçerliydi. “Sahada 4 
gol atsam, 7'sini bıraktın ama derdi babam. 
Asla doymazdı başarıya... Bir gün birlikte tenis oynarken kazanabilmek için maçı o kadar uzattı ki sahayı terk etmek zorunda kaldım.” 

Jürgen Klopp, 6 yaşında ilk defa SV Glatten takımında sahaya çıkmaya başladı. İlk maçında rakibin atağı sonucunda düşüp köprücük kemiğini kırmıştı. Ancak ertesi hafta kolunda alçısıyla tekrar sahaya geldi, kenardan acıklı bir şekilde maçı izledi. Hocası Ulrich Rath, “Top rakipten alınıp karşı kaleye götürülürken mutlaka pozisyonda olmak isterdi. Bu hali onda var olan yeteneğin tohumunun göstergesiydi” diye anlatıyor. Ablası Stefanie kırmızı formasını ütülerken yakınca (bu hangimizin başına gelmedi!) büyükannesi Anna ona kırmızı bir forma örüp arkasına idolü Karlheinz Förster'in 
4 numarasını ekleyince çok sevindi. Daha 
sonra farkına varacaktı ki o yaş grubunun hepsinin idolü aynıydı; 
Karlheinz Förster ve 
Boris Becker. Birinin içgüdüsü bir diğerinin stratejist kafası... 

Çok iyi bir tenisçi 

olsa da aklı ve gönlü hep futboldaydı. 
“Yaşadığımız bölgede 
5-6 çocuktuk. Şehrin hem futbol hem 

tenis hem kayak takımındaydık. Ev her zaman arkadaşlarımla 


e mm << << <> << doluydu. Top peşinde 


koşmuyorsak mutlaka bir model inşa eder ya da puzzle oynardık.” 
Arkadaşı Hartmut Rath ekliyor: “Yürgen her söz verdiği saatte gelen biri değildi ancak ona sonsuz güvenebilirdiniz. Spor dışında kültürel anlamda da hünerliydi. Tiyatro oynardı. 
Plaklar, kasetler dinler ve videolardan kabare 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sanatçılarını izlerdi. Fios Asmussen favorisiydi. 
Tüm okulu güldürürdü. Okul onun için çok da önemli değildi. Futbol ve kızlar önemliydi. 
Ancak okula ve öğretmenlerine saygılıydı, çok az problem yaratırdı. Babasının araba garajında ders çalışacağız diye buluşur partiler yapardık. 
Babasıyla politik tartışmalar yapar, ergenliğin getirdiği her şeyi yaşardı.” 

Norbert Klopp emekliliğine çok az bir süre kala akciğer kanserine yakalandı. Doktoru 

3 hafta ömrünün olduğunu söylüyordu. 

Aile şoktaydı. 
Norbert hiç sigara içmemiş, hayatının her döneminde spor yapmış ve kendine çok iyi bakmıştı. 
“Kanser beni elde edemeyecek” diyerek pes etmeyeceğini ilan ediyordu. Tedavisi boyunca daha 

önce testis kanseri teşhisi konan Lance 
Amstrong'un kitabını okudu. Tedaviyle 3,5 yıl daha yaşadı. Bu sefer her günün tadını 


“Babamın hayal ettiği hayatı ben yaşadım. Bu benim en büyük şansım. Başka hangi mesleği yapmak isteseydim 

çok tartışırdık eminim. Ölümü kabullenmek çok zor. Ancak 

bizden daha büyük bir gücün karar verdiğini biliyorum... En çok üzüldüğüm şey ise ne kadar başarılı olduğumu göremedi. 
Yukarılardan bir yerden izlediğini hissediyorum.“ 


önce 3 saat telefonda görüştüğünü, ona sistemi anlattırdığını söyledi. 2 hafta üst üste maçları kazanıp neden sonradan düşüşe geçtiğimizi anlamış olduk. Krautzun ile yolları ayırmamız en mantıklı hareket oldu. Doğru ismi bulmak gittikçe zorlaşıyordu. İnternetin olmadığı zamanlardı. Brugge takımının teknik direktörünün kim olduğunu bile bilmiyorduk. 
O dönem zaten bizden 5 gömlek üstündü. 

Çok fazla yabancı hoca da yoktu Almanya'da. 
Sürekli aynı hocalar dönüp duruyordu masanın etrafında... Şimdi parlak ancak o zaman delilik olarak görülen bir fikir geldi aklıma; 
neden kendi kendimizi antrene etmiyorduk? 
Wolfgang Hoca'nın bizi çalıştırdığı dönemleri hatırlıyorum ancak ben ne Bundesliga ne de herhangi üst bir ligde görev almadım. 
Kendimin takımın başına geçmesi saçma olurdu.” Buraya yazar bir parantez açıp 

size sormak istiyor; 


daha çok çıkararak. 

“Gelenekçiydi, kadın-erkek ayrımını bir kenara bıraktı hastalığı boyunca. Bizimle bile çok farklı ilgilendi son zamanlarında” diye anlatıyor Isolde. Ölümünden birkaç hafta önce son kez SV Glatten tenis takımı ile maça çıktı. Klopp o dönemde Mainz'da oyuncuydu. Maçtan sonra babasının yanına gider, pazar antrenmanı 

için Mainz'e geri dönerdi. “Babamın hayal ettiği hayatı ben yaşadım. Bu benim en 

büyük şansım. Başka hangi mesleği yapmak isteseydim çok tartışırdık eminim. Ölümü kabullenmek çok zor. Ancak bizden daha büyük bir gücün karar verdiğini biliyorum... 

En çok üzüldüğüm şey ise ne kadar başarılı olduğumu göremedi. Yukarılardan bir yerden izlediğini hissediyorum." 


MAINZ 

Umutsuz 3000 kişilik bir taraftar grubu 200T'in Şubat ayında Mainz 05-Greuther maçını izliyor. Klopp sakat ve o gün takımın sahadaki en kötüsü. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan alınıyor. Yapılacak çok az şey var; ya hoca değiştirilecek ya da takım ateşe atılacak. Belçikalı hoca Rene Vandereycken 
12 haftanın sonunda Mainz'dan ayrılıyor. 
Takımın yöneticilerinden Christian Heidel, Mainz'in eski teknik direktörü Wolfgang Frank'ın geri dörtlünün üzerine kurduğu oyun anlayışını ve alan savunmasını yeniden hayata geçirmek istiyor. Arayışları esnasında Krautzun Hoca'dan aldığı telefon ile çok heyecanlanıyor. Görüşmenin sonrasını Heidel anlatıyor: “O kadar çok heyecanlanmıştım ki ilk defa birinin bu işten anladığına bu kadar sevinmiştim. Karşımdaki hoca atak yönüne doğru sırayla dönen geri dörtlüyü kullanmayı gerçekten biliyordu. İki hafta sonra Jürgen ile karşılaştık. Bana Krautzun ile bir ay kadar 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siz Heidel'in yerinde olsaydınız takımın başına geçer miydiniz? 
“Klopp'un antrenmanda olduğu bir saatte sahayı aradım. Neyle karşılaşacağından haberi bile yoktu. 'Sana doğruyu söylemek zorundayım Jürgen, şu anda hocasızız ve oynamak istediğimiz oyunu bilen hoca bulamıyorum. Sen ve takım ne yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Hocayla olmuyor bu iş. Ne dersin, kendi kendimizi antrene edebilir miyiz? Birinin önde olup bunu yapması gerekiyor. Sen olur musun bu?" Birkaç saniye duraksadıktan sonra “Harika bir fikir, yapalım bunu' diye cevap verdi.“ Antrenman gününde davet edilen yerel gazeteciler için küçük bir basın toplantısı düzenlenmişti. Teknik direktör ile yolların ayrıldığı bilgisini tahmin ediyordu gazeteciler ancak Klopp'un o basın toplantısında ne yaptığını kimse anlayamadı. 
“Klopp'un ne işi var bu toplantıda?” diye soran bir gazeteciye Heidel, “K/opp yeni teknik direktörümüz” diye cevap verdi. Gazetecilerin hepsi güldü, tuhaf sesler yükseldi. Ertesi gün tüm gazeteler Mainz takımı ile dalga geçen haberler yapmakta gecikmediler. 
“Herkes şu anki Klopp'un gelmesini kutlardı muhtemelen. Ancak o günkü Klopp sadece “Kloppo'ydu. O sadece bir oyuncuydu, ne lisansı vardı ne de spor akademisi okumuştu. 
Gazetecilerin soruları karşısında tüm tecrübesizliğiyle “Bana söylemem gerekenleri söylemeniz gerekiyor? diyerek dişlerini sıkarak sırıtıyordu... Aklımdan asla çıkmayan bir an ise gazetecilerin basın toplantısını terk etmesinin ardından Klopp'un “Hadi antrenmana gidelim” demesi olmuştu.” 
Tıpkı gazeteciler gibi takım arkadaşlarının da haberi yoktu henüz yeni teknik direktörün kim olduğundan. O dönemki takım arkadaşı, şu anda Mainz'ın başındaki Sandro Schwarz 


“Hâlâ aynı Klopp'tu. Ona “siz' diye yaklaşmamız ya da araya mesafe koymamız gerekmiyordu. 
Çok doğal bir otoritesi ve seçimi vardı. Takımda kimse yadırgamıyordu. Ligde tutunmaya çalışıyorduk. O sebeple bu görevi kabul etmişti, o sebeple bu yolda birlikteydik. Özellikle eskiden beri takımda yer alan oyuncular çok istekli bir şekilde bizi daha önce güçlü kılan 4-4-2'ye dönmüştük.” İlk maçta soyunma odasında biraz taktik biraz motivasyon konuşması yaptı. Takım sahaya çıkıp oynamak değil hemen kazanmak istiyordu. 10 yıl 

sonra bir internet sitesine verdiği röportajda “O görevi kabul etmek gökyüzüne çıkan 

bir uzay aracına başkanlık etmek gibiydi” diye anlatıyor o günkü duygularını... 

4500 taraftarın önünde çıktığı ilk maçta 
tribünlerde yüzler gülüyordu. İlk defa Mainz'li bir hoca görmek taraftarın çok hoşuna gidiyor; bizden biri diyorlardı. Rakip MSV Duisburg ligin üst sıralarındaydı. “Çok ateşli bir maçtı. Sistemimizi hiç anlayamamışlardı. Kendi yarı sahamıza neredeyse hiç gelmeden 1-0 kazandık maçı. Sanki duvara karşı oynamıştık. 
Tribündekiler çılgına dönmüşlerdi.” 


BORUSSIA DORTMUND 

Dortmund'u ipten döndüren adam olarak bilinir Hans-Joachim Watzke. İş sağlığı güvenliği kapsamında ürettiği iş kıyafetleri ona yılda 250 milyon avro kazandırıyordu. 
2005 yılında devraldığı takımla Westfallen'e 
yeniden güzel futbol oynatması sebebiyle büyük saygı görüyordu. Neden Klopp sorusuna ise vereceği cevap çok basit; “Çünkü 2007 yılında hayatta kalacağımız kesinleşmişti ve aynı şekilde kesinleşen şey artık hiç paramızın kalmadığıydı. 1995, 1996, 
2007 sezonu Bundesliga Şampiyonu, 1997 
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu takım çok acıklı 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bir şekilde finansal darboğaza girmişti. En büyük rakibimiz Bayern Münih ile aynı potada kalıp tutunabilmek için takıma 2000 yılında 
korkunç pahalı oyuncular alınmıştı. Üst üste 2 
yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince 2005'te 
240 milyon avroluk açık verdik.” Dortmund 
gerçek anlamda futbolla yaşayan bir şehir. 
Geçtiğimiz yıllarda Fitbol Dergi'ye yazmak için bir derbiye gittiğimde bunu çok daha net gördüm. Takım, taraftarın gerçek anlamda ulaşabileceği bir yerde. Hem maddi hem manevi anlamda. Örneğin, maç 0-0 berabere bitse de maçın ardından dopdolu bir kulüp ürün mağazası hiç görmemiştim. 

Dortmund genç bir takım kurmaya karar vermişti. Ellerindeki oyuncular geri dörtlüyü sağlamlaştırıyordu. “Başka bir tür oyun oynamak istiyorduk” diyor Sportif Direktör Michael Zorc. “Topa sahip olma oranımız 2657'ydi. Ancak sahada aksiyon yoktu ve Dortmund'da böyle bir futbol oynayamazdınız. 
Mainz'ı izliyorduk. Çok iyi değillerdi ancak yine de rakiplerini yeniyorlardı. Mental-agresif bir oyun yapıları vardı ve oyuncuların tümü ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Bu fark ancak hocayla elde edilebilirdi.” 2007 Ekim ayında Watzke, Heidel'ı arayarak bir kahve içmek 

için uğramak istediğini söylüyor ve konu çok çabuk Klopp'a geliyor. “Eğer size onun en iyi hocalardan biri olduğunu söylersem hemen elimden alırsınız. Size yalan söyleyip aslında hiçbir şey yapmadığını söylersem gidip bu sözlerimi ona iletirsiniz. O nedenle size tek bir şey söyleyeceğim, o tam bir Bundesliga hocası!” Watzke bu kadar açık bir konuşma beklemiyordu şüphesiz! Bugünkü Dortmund yönetimi 2. Lig'den bir hoca getirmek istese muhtemelen Sarı Duvar sahaya iner. Ancak o günlerde durum çok farklıydı. Son 20 yılın en kötü sırasındaydılar; 13. sırada! Ancak Klopp ile ilgilenen tek takım değildi Dortmund. 
Bayer Leverkusen de uzun zamandır Klopp'u takip ediyordu. Dev ilaç firmasının finansal gücüyle çok iyi para teklif etmişlerdi. Ancak Dortmund, Mainz'da kazandığından daha az ödeyebileceğini belirtmişti. Heidel, “K/opp bizdeki en önemli adam, o sebeple burada çok kazanıyor” diyordu. 

Şehirdeki dedikodular uluslararası bir 

hocayı işaret ediyordu. Sponsorlar merakla bekliyordu. 23 Mayıs 2008'de 2 yıllık imza atıldı ve Klopp Dortmund'a gitti. “Eğer ceket-kravat giydirecekseniz Klopp'un 

size göre olmadığını söylemeliyim” diye ekliyordu Heidel. Basın toplantısında Klopp bir ceket giymişti ama kravat hayır, tabi ki takmamıştı! Kitapta Klopp'un heyecanlı ve 

iş bitirici halini babasından, soğukkanlılığı ve hazır cevaplılığını annesinden aldığını 

sık sık ilk bölümlerde verilen detaylardan anlıyorsunuz. Klopp'un kendisini Dortmund'lu yönetici, futbolcu, üye ve özellikle taraftarlarına kabul ettirmesine dair çok tatlı hikayeler var. Futbolcuların onun ve liderliği hakkındaki görüşleri çok kıymetli. Ancak kendi internet sitesine gelen bir mesajı paylaşmadan geçmeyeceğim. İsmini belirtmeyen biri “BVB'nin başına geçmenize 


çok sevindim. Takım taraftarı değilim bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Ancak takımın yaptıklarını severek takip ediyorum. Ayrıca size ve yeteneklerinize çok güveniyorum. Şimdiden cebime girecek paralar için seviniyorum, teşekkürler.” BVB'nin hisseleri Klopp'un görevde kaldığı 7 yıl içinde 96132 artışla 1,59 avrodan 3,70 avroya çıktı! 


LIVERPOOL 

“Almanya'dan sonra İngiltere, çalışmak istediğim tek ülkeydi.” Manchester United ve Manchester City, 6 ay arayla Klopp'un kapısını çalmıştı. Ancak o kanının Manchester'a uymayacağını biliyordu. Aklında tek takım vardı, o da Liverpool'du. BVB'ye geleli 6 yıl olmuştu. Geçirdiği en kötü sezondu. Watzke gitmek isterse önünde durmayacağını söylemişti. İlişkileri her zaman olduğu gibi şeffaftı. İngilizcesini ilerletiyor ve “futbolun gerçek anlamda oynandığı yere” gitmek istiyordu. 1990'lı yıllardan beri çok yakın arkadaşı olan Martin anlatıyor: “A/manya'da BVB'nin başına geçmişti, daha neresi olabilirdi ki! Almanya'da kalırsa Bayern Münih dahil gideceği her yer onun için bir düşüş olacaktı. İngilizcesi çok güçlüydü. Kendi yerine başkalarını konuşturursa olmazdı. 

O zaman 70 Klopp olurdu.” 1Ekim 2015 
günü takımın sahipleriyle New York'ta buluşmak için sözleşmişti. Hava limanındaki görevli, merakına yenilip neden Amerika'ya uçtuğunu sorunca hazırlıksız yakalanmış 

(ya da yakalanmak istemiş, bu yorum 

yazara ait. Çünkü yazar hocanın akıl dolu hayat hikayesini okurken zekasından çok etkilendi, bu saflığı konduramıyor!) “NBA maçına gidiyorum” deyivermişti. Ancak NBA sezonunun başlamasına 4 hafta vardı. 
New York'ta yapılan görüşme de Klopp'un takıma, takımın Klopp'a uyumunun ya da uyum sürecinin mümkün olup olmayacağını anlamak içindi. Muazzam incelikli hali, çok yönlülüğü, berraklığı, dürüstlüğü, samimiyeti, yetenekleri, mantığı, verimli iletişim hali ve akıcı İngilizcesi ile ikna oldu takım yöneticileri. 
Babasının pes etmeyen, zorlayan ve açık kapı bırakmayan eğitim şekli Klopp'un meslek hayatının şekillenmesinde en büyük yardımcısı oldu. Hücrelerine kazınan karar verdiği 

şeyi yapma hali, karşısına ne çıkarsa çıksın babasından aldığı mizacıyla gülüşüne karışıyor ve bir sonraki hamlede doğru cevap olarak geleceğini şekillendiriyordu. Almanya'ya döndüğünde görüştüğü yöneticilerden aldığı, birlikte çalışmak için nasıl sabırsızlandıklarını ve anlatacak doğru ifadeleri bulamadıklarını belirten kısa mesaja verdiği cevap bence muazzam; “Özür dileyerek bende doğru cümleleri bulamıyorum ancak duygularımı ifade etmek istiyorum, W00000000W!” 
Jürgen Klopp biyografisi, okuduğum en iyi biyografilerdendi. Kitabın yazarının uzun yıllardır zaten gazetecilik, araştırmacılık yapıyor olmasının etkisini kitabı okurken fark ediyorsunuz. Su gibi akıyor... 

Klopp'a ait başarıları ve istatistikleri işaret parmağınızın ucuyla bile bulabilecek bir çağda 


“Eğer ceket-kravat giydirecekseniz 
Klopp'un size göre olmadığını söylemeliyim.” 


yaşıyoruz. O sebeple bu sayfaları onlarla doldurmadım. Geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan çocuk istismarı beni derinden etkiledi. Jürgen Klopp çok şanslı bir çocukluk geçirmiş. Ailesinin desteği ve birliği hayatının her döneminde onu güçlü kılmış. Biliyorum, dünyada çok az insan bu şansa sahip. Ancak aile içi doğru eğitimle gelen özgüven ve başarı örneği olsun istedim bu ayki yazımın özü. Kitabın orijinal adı Bring the Noise (Sesi Yükselt), bu vesileyle de Klopp'un hikayesinin nice babalara ve annelere yüksek sesle ilham olmasını diliyorum. 


Kitabın Künyesi: 

Kitabın Orijinali: “Bring the Noise / Ich Mag, Wenn's Kracht - Jürgen Klopp die Biographie” 

Kitabın Yazarı: Raphael Honigstein 

Basım: Ullstein Buchverlage, 2017 333 sayfa 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Beckham da düşer... 


David Beckham'ın 2013'teki ri “ 
Çin ziyaretinden... 


Ayakkabılardandır... 


4 
Fotoğraf: Getty Images 


TV & FUTBOL 


“ORTAK BESLENME” OLARAK 
DA HAFIZALARIMIZDA YER 
EDİNEN SİMBİYOZ BESLENME 
TÜRÜ, EN BASİT TANIMIYLA 
İKİ FARKLI CANLININ TEK BİR ORGANİZMA GİBİ BİRBİRİYLE YARDIMLAŞARAK BİR ARADA 
YAŞAMASI ANLAMINA GELİR. 
FUTBOL VE TELEVİZYON 
BÖYLEDİR İŞTE. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


I Iköğretim yıllarında fen bilimleri dersleri müfredatında işlediğimiz “simbiyoz beslenme” kavramını hatırlayanlarınız 

vardır mutlaka. “Ortak beslenme” olarak 

da hafızalarımızda yer edinen bu beslenme 

türü, en basit tanımıyla iki farklı canlının tek 

bir organizma gibi birbiriyle yardımlaşarak bir arada yaşaması anlamına gelir. Futbol 

ve televizyon böyledir işte. 1938 yılında, 

Wembley Stadı'ndaki İngiltere-İskoçya 

maçının televizyonda ilk kez canlı 

yayınlanmasından bugüne kadar uzanan 

bir süreç bu. Her iki tarafın da kazandığı 

bir iş ortaklığı. “Televizyon öncesi radyolar 

vardı” diyecek olanlar için de belirtelim; radyolar, futbolun popülerleşmesinde elbette önemli bir araçtı ama televizyon gibi para kazandırmadı. 

Avrupa'da 1950'li yıllarda canlı maç yayınları 

yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamış, 

1960'ların başında özellikle İngiltere'de belli bir 


86 fFitbol 


düzene oturtulmuştu. BBC futbol maçlarının özetlerini haftanın belirli günlerinde seyirciye sunuyordu. 1970'lere gelindiğinde İngiliz futbol ligleri için o güne kadar televizyon kanallarının hiç ödemediği bir rakam telaffuz edildi. ITV ve BBC yıllık maç yayın hakkını 120.000 sterlin ödeyerek satın aldı. Aynı dönemlerde Batı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 

10. Dünya Kupası, bir anda Almanya 

başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesindeki televizyon satışlarını artırdı. Bu turnuvanın diğerlerinden en büyük farkı, 

ilk kez renkli televizyonlardan maç yayını yapılıyor olmasıydı. Müsabakalar Sovyetler Birliği'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar 
112 ülkede 1 milyara yakın seyirciye ulaştı. 
Tabii bunun bir bedeli vardı. FIFA, iki Alman 
TV kanalına maç yayınlarını 18 milyon mark bedelle satmıştı. 


RENKLİ 
TELEVİZYONLAR 
GELİNCE... 

Beyaz camın renkli cama dönüşmesi, futbol seyircisini 

de inanılmaz cezbetmişti. Arz talep dengesindeki değişim, yayın haklarının da yükselmesi anlamına geliyordu. Tam bu dönemlerde devlet televizyonlarına rakip özel kanallar girdi hayatımıza. Rekabet daha da kızıştı. İngiltere'de naklen yayın gelirleri 2,2 milyon sterline kadar yükseldi. Takvimler 


Kıyasıya rekabet sayesinde yayın hakları bol sıfırlı rakamlara dönüştü. 

Ve yarış sonundaki rakamlar kulüplerin gelirlerindeki sıralamayı da bir anda değiştirdi. 
Birçok kulüpte kombineler ve maç günü satılan biletlerden elde edilen gelir ikinci hatta üçüncü sıraya düşerken yerini yayın ve pazarlama gelirlerine bıraktı. 


. 


1986 yılını gösterdiğinde o zamanki ismiyle 
Division 1'de yer alan kulüpler sezon başına toplam 3,1 milyon olan gelirlerin 9650'sine, Division 2'dekiler 2625'ine, Division 3 ve 

4 kulüpleri ise 9012,5”ine sahiptiler. Yayın 
gelirlerindeki eşit dağılım yavaş yavaş büyük kulüpler lehine değişmeye başlamıştı. 
1990'ların sonlarına gelindiğinde finansal tablolardaki yarış, sahadaki mücadeleleri aratmayacak boyuta taşındı. Değişen 

siyasi ve ekonomik dengelerle birlikte 

giderek karmaşıklaşan bu oyunun kulüpler, federasyonlar ve taraftarlardan da farklı dengeleri vardı artık. Yeni patronları, çok uluslu şirketleri, yayıncı kuruluşları, borsada kulüp hisselerine sahip olanları ve global yatırımcıları... Rakamlar büyüdükçe yapı 

da derinleşmişti. 
Futbol maçlarının stadyumdaki izleyiciler dışında TV karşısındaki seyircilere de pazarlanabilen bir metaya dönüşmesiyle 
“naklen yayın gelirleri” dediğimiz kavram oluştu. O yıllarda şifreli kanallar futbol dışında 

başka bir mecra üzerinden kendilerini 


RR Do Zarlasalar belki 


de bu kadar başarılı olamayacaklardı. Medya patronlarının bu anlamda yaptığı yatırım mantıklıydı. Üstelik yatırdıklarının çok daha fazlasını kazandılar. 
Kıyasıya rekabet sayesinde yayın hakları bol sıfırlı rakamlara dönüştü. Ve yarış sonundaki 


1992'ye gelindiğinde, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın 
pazara hızlı girişiyle rakamlar 5 
yıllık süre içinde 191,4 milyon avroya kadar yükseldi. İngilizler dünyanın her bölgesinde futboldaki başarıları ilemerak uyandırırken televizyon sayesinde ulaşılan popülerlik yayın gelirlerini de bambaşka boyutlara taşıdı. Dokuz yıl içerisinde ligin sezonluk yayın gelirleri 15 kat arttı. 


rakamlar kulüplerin gelirlerindeki sıralamayı da bir anda değiştirdi. Birçok kulüpte kombineler ve maç günü satılan biletlerden elde edilen gelir ikinci hatta üçüncü sıraya düşerken yerini yayın ve pazarlama gelirlerine bıraktı. 


“LİGDEN ÇEKİLİRİZ” TEHDİTLERİ BAŞLIYOR 

1990'larda uydu yayınına geçiş, rekabetin ivmesini hızlandırırken yayın geliri pastasından daha da büyük pay almak isteyen büyük kulüpler İngiliz Futbol Federasyonu'nu ligden çekilme ile tehdit etmeye bile başlamıştı. Bu baskının sonucunda yayın gelirlerinin 2075'i Division Te geçti. Arsenal, Everton, Manchester United, Tottenham Hotspur “en fazla 


seyircili maçlar bizde” diyerek toplam gelirin 40'ına sahip olacaktı. 1992'ye gelindiğinde, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın pazara hızlı girişiyle rakamlar 5 yıllık süre içinde 191,4 milyon avroya kadar yükseldi. 
İngilizler dünyanın her bölgesinde futboldaki başarıları ile merak uyandırırken televizyon sayesinde ulaşılan popülerlik yayın gelirlerini de bambaşka boyutlara taşıdı. 

Dokuz yıl içerisinde ligin sezonluk yayın gelirleri 15 kat arttı. 

Yayın haklarındaki bu sıçrama İngiliz liglerinin değeri ve sportif başarısının göstergesi olduğu gibi futbola dahil olan yeni patronları da işaret etmekteydi. 1999 yılında Manchester United'ı satın alma girişiminde 


TV & FUTBOL 


bulunan Murdoch'ın planı, taraftarların tepkisi ve Başbakan Blair'in 

veto edişiyle sonuçsuz kaldı. (O günün şartlarında Murdoch'ın bu girişimi futbolun ruhuna aykırı bulunmuştu. Gel gelelim küresel kapitalizm rüzgarları çok geçmeden futbolu da etkisi altına aldı. Sıcak para 

akışı her şeydi çünkü. Ve Murdoch'ın hayali Malcolm Glazer'a nasip oldu.) 


PREMIER LİG FARKI 

Premier Lig, her anlamda dünyanın en fazla kazanan ligi. Televizyon yayınları da buna dahil. Geçtiğimiz sezon 156 farklı ülkede, 250'den fazla yayıncı kuruluş aracılığıyla dünyanın farklı yerlerindeki sayısı 35 milyarı geçen sporseverle buluşan lig, TV karşısındaki seyirciler sayesinde kazanırken stadyumlar 

da boş kalmıyor. Son 2 sezonda Premier 

Lig maçlarını stadyumlarda 27 milyon kişi izlemiş. Haliyle maç günü gelirleri de 2 sezon toplamında 1 milyar sterlini geçmiş durumda. 
İngiliz futbolunun yayın gelirleri konusunda 
sistematik bir yapılandırmaya gitmesi 1992 
yılında Premier Lig'in kurulmasıyla başladı aslında. Hem ulusal sınırlarda hem de denizaşırı ülkelerdeki yayın gelirleri, futbol ekonomisinin de bir anlamda nereden nereye geldiğinin göstergesi oldu. Toplamı 5 milyar sterlini geçen Premier Lig gelirleri içerisinde bugün en büyük pay naklen yayından geliyor. 
Yeni yapılan ihale ile 2019-2022 yılları arasında 
7 pakete bölünen Premier Lig yayın hakkını 
satın alan BT ve Sky Sports, 5 paket için toplam 4,4 milyar sterlin ödeyecek. 4 paketi satın alan Sky Sports, 128 lig maçını canlı yayınlamak için 3,58 milyar sterlin ödeyecek. 
BT Sport'un satın aldığı 32 maçlık 1 paketin fiyatı ise 884 milyon sterlin. Toplam 40 maçı kapsayan diğer 2 paketin satış işlemleri de önümüzdeki tarihlerde olacak. Bu anlaşma sadece İngiltere sınırları içerisindeki hakları kapsıyor. Sınır ötesi coğrafyalardan elde edilecek gelirleri de dahil ettiğimizde bu rakam çok daha yükselecek. Tabii bundan sadece kulüpler değil, televizyonlar da kazanacak. Tıpkı simbiyoz beslenme misali... 


Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginin naklen yayın gelirleri 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FİNALİN O SEZON EVİNDE 
OYNANACAK OLMASI 
KULÜP İÇİN EKSTRA 
MOTİVASYONDUR. PEKİ 
FİNALİ EVİNDE VEYA 
ÜLKESİNDE OYNAYAN 
KULÜPLER NE KADAR 
AVANTAJ SAĞLAMIŞLARDIR 
KENDİLERİNE? SON 20 
SEZONDA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
VE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 
6 TAKIM KENDİ ÜLKESİNDE 
FİNAL OYNARKEN, BU 

6 TAKIMIN 3'Ü KENDİ 
SAHASINDAYDI. 


EKREM OKUMUŞ 


1996 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: 
Juventus-Ajax (1-1 / P: 4-2) 

Roma, Roma Olimpiyat Stadı 
Pamukta fasulye yetiştirir gibi yıldız çıkaran Ajax, bir sezon önce 19'luk Kluivert'ın golüyle Milan'ı 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Bir sene sonra yine finalde yer alan total futbolun öncü kulübünün rakibi Juventus'tu. 

UEFA'nın çektiği sembolik kura sonucu, deplasman takımı Juve olmuştu. Roma'daki finale, kendi ülkesinde alışılagelmiş siyah beyaz çubuklu forması yerine lacivert 

sarılı deplasman forması ile çıktı zebralar. 
Dakikalar 12'yi gösterirken Beyaz Prens Ravanelli neredeyse sıfırdan Van der Sar'ı avlıyor ve takımını öne geçiriyordu. Ajax'ın bu gole cevabı ilk yarının bitimine 4 dakika kala Finli Litmanen ile geliyordu. İkinci 

yarı ve uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Kupa 1, yeni formatına geçtiği 1993 yılından beri ilk kez bir final penaltılara kalıyordu. Ajax'ta Edgar Davids ve Sonny Silooy penaltıları kaçırınca 

4 penaltıyı da gole çeviren Juventus, 

her ne kadar Torino'ya yaklaşık 700 km uzaklıkta da olsa kendi ülkesinde kupaya uzanıyordu. 


1997 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: 
Borussia Dortmund-Juventus (3-1) Münih, Münih Olimpiyat Stadı 

1997 yılında Borussia Dortmund ve 
Juventus, Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda finalde yer almaya hak kazanmıştı. O dönemlerde futbol, endüstriyelleşme sürecinde emekleme aşamasındaydı ve Olimpiyat statları henüz popülaritesini tam yitirmemişti. Münih Olimpiyat Stadı, Bayern Münih ve 1860 Münih'e ev sahipliği yapıyordu. 

Daha sonraları Bayern Münih'i de çalıştıracak Ottmar Hitzfeld önderliğindeki 


Dortmund için final iki farklı anlam taşıyordu. 
Birincisi kendi ülkesinde oynayacak olması, ikincisi de Schalke 04 kadar olmasa da 

ezeli rakibi Bayern Münih'in sahasında Şampiyonlar Ligi kupası kaldırma ihtimali. 
Kupa 1'de ilk kez finale yükselen Matthias Sammer'li, Andreas Möller'li, Chapuisat'lı Borussia Dortmund'un rakibi Zinedine Zidane'li, Christian Vieri'li, Del Piero'lu yıldızlar topluluğu Juventus'tu. İtalyan temsilcisi bir önceki yıl kendi ülkesinde kupayı kazanmış, şimdi de rakibinin ev sahibi olmasıyla dezavantajlı durumdaydı. Borussia Dortmund, baskılı oyunun sonuçlarını Riedle'nin 29 ve 
34. dakikalarda bulduğu gollerle alıyordu. 
İkinci yarıda, 66. dakikada 22'lik delikanlı Del Piero'nun golü Vecchia Signora'yı (Juve'nin takma ismi: Yaşlı Kadın) ümitlendirdi. 
Dakikalar 70'i gösterdiğinde oyuna 21 
yaşındaki Lars Ricken dâhil oldu ve 16 saniye sonra belki de Şampiyonlar Ligi'nin en güzel gollerinden birini kaydetti. Bu Kupa 1'de bir rekordu. Oyuna girdikten yalnızca 16 saniye sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısı gösteren Ricken ayrıca Borussia Dortmund'un en genç forma giyen oyuncusuydu. Ta ki Nuri Şahin o rekoru kırana dek... 


2002 UEFA KUPASI FİNALİ: 
Feyenoord-Borussia Dortmund (3-2) Rotterdam, De Kuip Stadyumu 

UEFA, 2002 UEFA Kupası Finali'ni en sevdiği statlardan biri olan De Kuip Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. Rotterdam şehrindeki Feyenoord kulübünün stadı toplamda 10. kez Avrupa'da bir finale ev sahipliği yapacaktı. 

1963, 1968, 1974, 1985, 1991, 1997 yıllarında Kupa Galipleri Kupası, 1972, 1982 yıllarında ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finallerin oynandığı statta EURO 2000 finali de oynanmıştı. 2002 UEFA Kupası Finali'ne yükselen Feyenoord, 1998'de tek maçlı final sistemine geçilen Kupa 2'de ilk kez ev sahibi olma avantajını kullanan takım olarak tarihe geçmişti. Rakip ise Borussia Dortmund'du. 
Alman ekibi o sezon doludizgin götürdüğü Bundesliga'da ipi göğüsleyerek şampiyon olacaktı. UEFA Kupası'nı da kazanarak Ajax, Juventus ve Bayern Münih gibi üç kupada (Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası) şampiyon olanlar listesine adını yazdırmak istiyordu. Pierre van Hooijdonk'lu, Jon Dahl Tomasson'lu, Robin van Persie'li Feyenoord ise ev sahibi olmanın avantajını kullanarak 1974'ten beri Avrupa'da kupa kazanma hasretine son vermek istiyordu. 
Nitekim öyle de oldu. 
Daha sonraları 
Fenerbahçe'de de forma giyecek olan Pierre van Hooijdonk'un biri frikik diğeri penaltıdan olmak üzere iki golle yıldızlaştığı maçı 3-2 kazanan 
Feyenoord, 28 yıllık Avrupa 


kupası özlemine evinde son veriyordu. 


2005 UEFA KUPASI FİNALİ: 

Sporting Lizbon-CSKA Moskova (1-3) Lizbon, Jose Alvalade Stadyumu Sporting Lizbon'un maçlarını oynadığı 

Jose Alvalade Stadı, 2003 yılında EURO 

2004 organizasyonu için inşa edilmişti. 

Stat, UEFA tarafından 2005 UEFA Kupası Finali organizasyonuna layık görülürken, finale Sporting Lizbon ve CSKA Moskova yükseliyordu. Sporting Lizbon evinde taraftarı önünde Avrupa zaferi yaşamanın, rakibi CSKA Moskova ise Rusya adına bir ilki başarmanın peşindeydi. 

47 bin kapasiteli statta önemli boşluklar 

göze çarpıyordu ve Rus taraftarların sayısı oldukça azdı. Ev sahibi Sporting maça çok hızlı başlayarak Rogerio'nun 29. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçmişti. İlk yarıdaki oyuna göre herkes ev sahibinin evinde kupa kaldıracağını düşünüyordu. Leoes (Sporting Lizbon'un lakabı: Aslanlar) sağlı sollu akın ediyor, Rus kaleci Akinfeev ise kalesinde devleşiyordu. 

İlk yarı 1-0 bitti. CSKA Moskova 56. dakikada duran top organizasyonunda Aleksey Berezutski ile skora denge sağlayarak maça heyecan katıyordu. Ne olduysa o golden sonra oldu. Ruslar ilk yarının aksine makine gibi işleyerek Sporting Lizbon'u sürklase ediyor ve 65. dakikada Zhirkov, 75. dakikada Vagner Love'ın golleriyle de maçı 3-1 kazanıyordu. 
Bir avuç Rus'un tezahüratları Jose Alvalade'yi inletirken Ruslar futbolda ilk kez Avrupa'da kupa kaldırıyorlardı. 


2011 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: 
Manchester United-Barcelona (1-3) Londra, Wembley Stadyumu 

2011 Şampiyonlar Ligi Finali'ne Pele'nin 
“Futbolun Katedrali” olarak nitelendirdiği Wembley Stadı, yeni haliyle ev sahipliği yaptı. 
2003 yılında yıkılarak 2007 Mart'ında yeni 
haliyle futbol dünyasına kazandırılan Wembley daha önce 5 kez Kupa T'e ev sahipliği yapmıştı. 
Yeni Wembley'deki ilk finalde Manchester United ile Barcelona yer almaya hak kazandı. 
İki ekip çok değil, iki yıl önce yine aynı kupanın finalinde Roma'da karşılaşmış, gülen 


RAKAMLARIN DİLİ 

Kendi ülkesinde final oynayanlar 6 

Kendi stadında final oynayanlar 3 

Kendi ülkesinde şampiyon olanlar 3 

Kendi ülkesinde şampiyonluğu kaybedenler 3 


Bu sezon Devler Ligi Finali Kiev'de, UEFA Avrupa Ligi Finali ise Lyon şehrinde oynanacak. Kiev şehrinin takımı Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda etti ki finale yükselmesi de beklenmiyordu. Kupa 1'de yoluna devam 


eden Shakhtar Donetsk ise bu yazı yazılırken ikinci tur ilk maçında evinde Roma'yı yendi. Yine de final turuncular için çok zor. 
Lyon şehrinin takımı Olympigue Lyon ise kendi topraklarında final oynamaya çok uzak değil. UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon finalin eşiğinden dönen Fransız temsilcisi, enerjisini bu sezon evinde oynanacak final için harcayacaktır. 


FİNAL 


2-0'lık skorla Katalanlar olmuştu. 

Sezon başında gerek Devler Ligi gerekse Premier Lig için neredeyse hiç şans tanınmayan Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de ipi göğüsleyerek Kupa 1'de de finale kadar geldi. Finalin İngiltere'de ve Wembley gibi özel bir statta oynanması Ferguson'un öğrencileri için ayrı bir anlam ifade ediyordu. 

88.000 kişinin izlediği karşılaşmayı Barça 3-1 kazanarak 2 yıl öncesinin rövanşını rakibine vermemiş oldu. Pedro, Messi ve Villa'nın gollerine Rooney'in cevabı yeterli olmayınca United kendi topraklarında destan yazma fırsatından oldu. 

2009 finalinden sonra 2011 finalinde de 
ağları sarsan Messi, bu golle United'ı 

hem kupadan ederek üzmüş, hem de eski futbolcuları Ruud van Nistelrooy'un Kupa TVde bir sezonda 12 gol atma rekoruna ortak olmuştu. 


2012 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: 
Bayern Münih-Chelsea (1-1 / P:3-4) Münih, Allianz Arena 

Şampiyonlar Ligi finallerinden dramatik bir liste yayınlayacak olsaydık muhtemelen Bayern Münih'in 1999'da Camp Nou'da Manchester United'a kaybettiği, 2012'de evinde oynadığı finaller ilk 3'e girebilir. 

30 Mayıs 2005 yılında açılışı gerçekleşen 
Allianz Arena, Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Münih Olimpiyat Stadı'nın çağın gereklerini karşılayamaması ve 2006 Dünya Kupası organizasyonu için inşa edildi. 

UEFA 2009 yılının Ocak ayında, 2011-2012 Şampiyonlar Ligi sezonunun kazananının Allianz Arena'da belli olacağını duyurdu. 
Finale ev sahibi Bayern Münih ile birlikte sürpriz bir şekilde Chelsea yükselmişti. Çok değil, iki yıl önce Kupa 1 finalinde Inter'e boyun eğen Bavyeralılar, hem telafi hem de evinde kupa kazanmanın isteğindeydiler. 
Müller ile 83. dakikada öne geçen Bayern, tam kupa geliyor derken 88'de Drogba'ya engel olamayınca, bir anlamda 1999'da Manchester United'dan gördüğü kâbusu tekrar yaşıyordu. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi. Bavyeralılar son olarak Şampiyonlar Ligi kupasına 2001 yılında penaltılarda Valencia'yı geçerek uzanmıştı. 
Ancak bu kez olmadı... Olic ve Schweinsteiger üst üste kaçırınca, takımına 88'de hayat veren Drogba attığı penaltı golüyle kupayı İngiltere'ye götürüyordu. 

Büyük bir çöküş yaşayan 
Bayer'in toparlanma süreci yalnızca bir yıl sürüyor, Wembley'de Dortmund ile oynadığı Alman finalinde kupaya uzanan taraf oluyordu. Ancak taraftarı önünde Chelsea'ye kaybettiği final, tarihte her zaman en dramatik finaller listesinde yer alacak. 
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— Fransa Ligue Tin en golcü isimlerinden olan 
| Nabil Fekir'i izlerken aklımıza düştü. Hatırlıyor 
NU musunuz, aynı fırtına 3 yıl önce de esmişti. İlk 4 
V haftasında 4 gol attığı sezonun başında, 2015'in 
4 Eylül ayında sakatlık geçirmişti. Fekir'in sakatlığı 
213 gün sürdü ve bu süreçte bacaklarını kaybetme 


riski bile yaşadı. Nisan 2016'da geri döndü, EV 


formasını yeniden üzerine geçirdi, şimdilerde 


ayrı geçen günlerin acısını çıkartıyor. 
N rücu içinde öyle hikayeler var ki... 


Buyurun Kelebek'in kanadına... 


BALE 


Gareth Bale, 9 yaşındayken Southampton altyapısında futbola başladı. 
Cardiff'te lise öğrencisi olduğu yıllarda okulun beden eğitimi öğretmeni Gwyn Morris, Bale'in futbol yeteneğini geliştirmek için ona özel bir kural yazdı. Bundan böyle Gareth, okulda futbol oynadığı sürece sol ayağıyla topa vuramayacak, sadece zayıf olan sağ ayağını kullanacaktı. 
Morris, Galler'i Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürecek çocuğun hayatının en önemli i dönüm noktasının kendi icadı bu kural olduğunu asla tahmin 

edememişti. 


ân: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 


MARTIN 
PALERMO 


29 Kasım 2001'de, Kral Kupası maçında 
Levante'ye golünü atan Palermo, tribün önündeki alçak duvara tırmandı. Oraya yüklenen Villarreal taraftarının ağırlığıyla duvar çökünce bacağını iki yerden kırdı. Feci bir kazaydı ancak şanslıydı, sahalardan sadece 


7 V 2 ay uzak kaldı. 
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VITA DA MEDIANO 


1952 doğumlu Gabriele Oriali, Inter'in altyapısından 
yetişti. 1970'te A Takım'a çıktı ve 80'lerin başına kadar Inter orta sahasının ortasındaki vazgeçilmez oldu. 1982'de Dünya 


Kupası'nı kaldıran İtalya Milli Takımı'nın orta sahasıydı. Oriali'yi izleyenler top kazanmadaki becerisini, rakip geçirmeyen savunma anlayışını, mental ve fiziksel gücünü anlatıyorlar. Sıkı bir Inter b taraftarı olan İtalyan aktör ve şarkıcı Luciano Ligabue'ya ilham kaynağı oldu ve Ligabue, Gabriele Oriali için bir şarkı yazdı: “Una Vita Da Mediano / Bir Orta Saha Oyuncusunun Hayatı” 


Şarkının sözlerinde diyor ki: “Sen her zaman sahanın ortasındaki adamsın, hep orada kalacaksın. Tanrı seni ne güçlü ayaklarla ne hızla ne de 10 numaralı forma ile ödüllendirmedi. Orta sahadaki adamın hayatı, Oriali'ninki gibi, vücudundaki darbe izlerinde gizlidir.” 


DRAXLER 


; Draxler'in kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı 
15 Şubat 2011'de son 16 turunda Valencia'ya karşıydı 2 


ve çeyrek finalde Inter eşleşmesi dahil o sezon 


- —. tüm maçlarda azda olsa dakika aldı. Şampiyonlar a K Ligi'nde Draxler'e forma vermek oldukça riskliydi; 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> gençliğinden değil... O sezon Draxler 18 yaşından 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; * küçüktü. Ve Almanya yasalarına göre 18 yaşın 

(Zi © v altındakiler saat 23:00'ten sonra çalışamaz. 

d Maçlardan herhangi biri uzatmaya GAZPRIN gitseydi Alman yasalarına göre 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” EDERSON * 


Bu habere hiçbirinizin şaşıracağını sanmıyoruz... y -” Manchester City'nin ön liberomsu kalecisi Ay *) Ederson futbola stoper olarak başlamıştı. N İİ. 

Bakın nasıl anlatıyor: “Savunma oyuncusu > 


olmak için yeterince yetenekli olmadığımı fark edip kaleye geçtim. Her şeyin 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KURMA M 


başlangıcı bu oldu.” Bize sorarsan sevgili :z Ederson, kendine haksızlık etmişsin j <TLAL 


ama çok da iyi yapmışsın. 
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FUTBOL ADAMLARININ FARKLI PROJELER YA DA İLGİNÇ HOBİLERLE İLGİLENMELERİ NORMALDİR. ANCAK BAZI ÖZEL ADAMLAR VAR Kİ ONLAR HAYATLARINDA FUTBOL KADAR ÖNEM VERDİKLERİ VE TUTKUYLA BAĞLI OLDUKLARI İKİNCİ İŞLERİNE DE AYNI DERECEDE EMEK VERİYORLAR. KEVİN DE BRUYNE'DEN PELLEGRİINV'YE, MÜZİKTEN DÜNYAYI KURTARMAYA, İŞTE SIRA DIŞI İMZALAR ATAN ADAMLARIN İKİNCİ İŞLERİ... 


ANN NV 


N 
N 
Nk 
N 
N 
N 


Mİ 


N 


AMMA 


N 
X 


MAMA 


rm — e < e e KEVİN DE BRUYNE - KUŞ GÖZLEMCİSİ 

b Manchester City'nin saha içi beyni olan Kevin de Bruyne'nin kuş sevgisi hobi olmaktan çıktı desek yeridir. Doğal hayata aşırı bir tutkuyla bağlı olan de Bruyne, geçtiğimiz yaz ayını Afrika'da safaride geçirdikten sonra dünyanın en büyük kuş cenneti olan Almanya'daki Weltvogelpark'ın elçisi ve sponsoru oldu. Almanya'nın Walsrode kentinde 675 türe ev sahipliği yapan merkez aynı zamanda soyu tükenmekte olan kuş türleri konusunda da çalışmalar yapıyor. Kevin'in maç ve antrenmanlardan arta kalan vakitlerinin hemen tamamını İngiltere'deki kuş izleme alanlarında geçirdiğini de ekleyelim. 
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MANUEL PELLEGRINI - İNŞAAT MÜHENDİSİ 

Futbolculuğunda bayrak adamdı... Teknik direktörlüğünde bir kazanan... Aynı zamanda da inşaat mühendisi... Şöyle açıklayalım: Futbolcu Pellegrini 1973'ten 
1986'ya kadar tüm kariyerini, Universidad de Chile'de geçiren bir stoperdi. 1979 
yılında Şili Pontificial Catholic Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayarak inşaat mühendisi diploması aldı. 1985 yılında Şili'de gerçekleşen 7.7 şiddetindeki depremin ardından ülkenin yeniden inşasında bizzat görev aldı ve ülkenin bazı bölgelerinin inşasını yönetti. Manuel Pellegrini'nin teknik direktörlüğünün lakabı da “mühendis” oldu. Bu lakap, onun futbol anlayışını en iyi şekilde özetliyor... 
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PETR CECH - BATERİST 

Takımının Youtube sayfası kadar farklı televizyon kanalları için de bateri başına geçip şov yapan Petr Cech'in bateri tutkusu sadece evinde kendince yaptığı bir hobi değil... 2013'te ülkesinde düzenlenen bir müzik 
festivalinde kendi grubu Eddie Stoilov ile birlikte sahneye çıktı. 2014 
yılında ise BBC'de Gueen grubunun efsane bateristi Roger Taylor ile 

bir araya geldi. Bir kaleci, takımın en arkasında yer alan bir adam için, belki de en alışılmış yer, bir rock grubunun bateri koltuğudur, sahada durduğu yer ile sahnede durduğu yer arasındaki inanılmaz benzerlik... 
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FLAMINI - LEVULİNİK ASİT FABRİKASI SAHİBİ / DÜNYAYI KURTARACAK ADAM 

Flamini 2008 yılında Arsenal'den ayrılıp Milan'a transfer olduğunda GF Biyokimyasal adlı bir kimya şirketine ortak oldu. Yıllarca süren araştırmalar, denemeler ve bilimsel devrimler milyonlarca sterline mal oldu. GF, tüm yakıtların yerini alabilecek olan levulinik asit üretebilen, tahminen £20.000.000.000'luk pazara giren dünyadaki ilk şirket konumunda. Biyoyakıttan ilaçlara, kozmetikten plastiğe ve gıda koruyuculara kadar sayısız üründe kullanılabilen bu asit sayesinde Flamini çok zengin bir insan olabilir ama daha da önemlisi dünyayı kurtarabilir. 
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Kolombiya ekiplerinden Fortaleza, geçtiğimiz sezonu 

16 takımlı ligin 10. sırasında tamamlamıştı. Kulübün son 
zamanlardaki en büyük sıkıntısı saha içi sonuçlardan ziyade taraftarlar içerisinde kümelenen ve özellikle genç nesli etkisi altına almaya çalışan tribün gruplarıydı. Yeni neslin de sorunlu büyümesinin önüne geçmek için Fortaleza yönetimi radikal bir karar aldı. Yeni başlayacak sezon öncesinde forma tasarımı yaparken hem geleneksel yapısını hem de reklam kaygısını bir kenara bıraktılar. Sonuç, emojilerden ilham alınmış formalardı. 
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada altyapıda oynayan yaklaşık 2000 genç ve çocuk yaştaki futbolcuyla görüşülerek hazırlanan emoji formaların yalnızca bir halkla ilişkiler ve sosyal medya faaliyeti olmadığı ifade edildi. İşte ayın golü olan açıklama: “Umarız tribünlerimizde huzuru bozan ve gençlerimize kötü örnek olan aptallar yeni formamızı giymek istemezler. Biz de gerçek Fortaleza sevdalısı yeni nesil taraftarlarımızla yepyeni bir gelecek kurabiliriz.” 
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Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve kadrosundaki gençlerle artık prestij mücadelesi veren Gaziantepspor, Ankaragücü deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Zaten kadro kalitesi ve imkanları oldukça sınırlı olan, içinde bulunduğu ekonomik krizle pençeleşen Gaziantepspor için bu bir sürpriz değildi. Ancak maç sonunda onları hiç ummadıkları bir destek bekliyordu. 
Ankaragücü tribünleri, Gaziantepspor'u takım halinde tribünlere çağırdı ve beste başladı; “Başın öne eğilmesin, aldırma Antep aldırma... En büyük sen değil misin? Aldırma Antep aldırma...” Bu jest karşısında duygulanan Gaziantepsporlu futbolcular bütün tribünleri dolaştı ve selamladı. O sırada deplasman tribününde takımlarına destek için gelen az sayıdaki Gaziantepspor taraftarıysa hüngür hüngür ağlıyordu. Tüm tribünleri sırayla selamlayan Gaziantepspor, kendi taraftarlarının olduğu bölüme geldi. İki taraf da sessiz şekilde duruyordu karşı karşıya. 
Birbirlerine bakıp, ağlıyorlardı sadece. Ankaragücü tribünleri ise besteye devam ediyordu: “...Aldırma Antep aldırma...” 

Zor durumdaki rakibine böylesine sahip çıkan, tribün kültürüyle her daim öne çıkmayı başarmış büyük Ankaragücü'nü 

ve taraftarını tebrik ediyor, bizim de gözlerimizi yaşartan tezahüratları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Rakibinin halini umursamayıp, “kümeye...” diye bağıran diğer takım taraftarlarına da bu tavrın örnek olmasını temenni ediyoruz. Elbette bu güzel hareketi ayın hatta belki de yılın asisti seçiyoruz. 
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Futbol arsada oyun olarak güzel ve temizdir; borsada ise kirli ve çirkindir. 
Biz bu oyunun arsada oynananını sevdik, borsadakini değil. 
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